Sympathiek

40 Dagen aflevering 13

Een bemoediging van Anne Velema:

Sympathiek
Wat betekent sympathiek? En wat heeft Jezus met dit begrip te maken?

Je bent sympathiek alsjein staat bent anderen rijk te maken, terwijl je zelf niet meer dan een verdrietig en
arm mens bent.

Wie zelf verdriet ervaart, kan een ander die het ook heeft, aanvoelen en het meevoelen, * sum pathos',
sympathiek, mee-voelend zijn en daarmee moedgevend, blijmakend worden.

Wie anderen wil bijstaan in eenzaamheid, in verdriet, in pijn, in ziekte, kan dat wellicht beter doen wanneer
hij of zij zelf ook eenzaam, verdrietig of ziek geweest is.

Kan een minister die nooit voor de vraag staat hoe hij de huur moet betalen de komende maand of hoe hij
voor zijn kinderen de nodige dure tandheelkundige zorg moet bekostigen, weten wat zijn medewerking aan
bezuinigingen voor mensen kan betekenen? Hoe het isom  deze vragen wel te moeten beantwoorden?
Kunnen mensen die dik verzekerd zijn voor ziektekosten voelen wat het isom je echtgenoot of je kind te
zZien sterven aan Aids, niet omdat het onvermijdelijk is, maar omdat je de medicijnen niet kan betalen?

Wie kunnen armen beter helpen en ondersteunen, dan zij die het zelf ook zijn?

Wij, aan wie het materieel aan weinig ontbreekt, moeten ons bijna‘kunstmatig’ iets ontzeggen om weer te
voelen en dichtbij komen te staan bij wie echt niets hebben, bijvoorbeeld een vastentijd.

Nu naar Jezus, wat heeft sympathie met Hem te maken. 1k neem je mee naar de Hebreeénbrief:

Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten
we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze
2wakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net alswij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit ver schil
dat hij niet vervallen is tot zonde.

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig
hebben barmhartigheid en genade vinden. (Hebr. 4:15 .....)

Meevoelen: sum pathos. Sympathiek

Is het waar dat Jezus, al's Zoon van God, zo intens kan meevoelen met ons? Dat hij écht mee kan voelen met
onze meest bange en wanhopige emoties. Ik kan geen gedeelte in de Bijbel vinden waar de emoties van de
ziel zo duidelijk van de bladzijde spatten alsin dit gedeelte:

Alle 11 leerlingen zijn bij dit moment betrokken, maar wat heeft de Heer aan hen? Drie kiest Hij uit om met
Hem mee te gaan, nog verder de donkerte in. Drie namen die steeds opkomen, ze zijn van Petrus, Jakobus en
Johannes.

Jezus gaat de hof van Gethsemané in en dan zien we Jezus, de Zoon van de Allerhoogste, zo klein en
kwetsbaar worden als menig mens: ‘Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: ‘1k voel me
dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’

Ogen zijn de spiegel van de ziel. Zouden deze drie meelevers en ondersteuners van de Heer Hem nog in Zijn
ogen gekeken hebben? Of waren hun ogen te zwaar om open te blijven?



Maar als ze gekeken hadden, wat zouden ze dan hebben gezien? En zouden ze de zwaarte van het moment
voor Jezus ook hebben aangevoeld en meegevoeld, of zouden ze dat onmogelijk hebben gekund.

Onrustig, angstig, dodelijk bedroefd, zo bang zijn dat je zweetdruppelsin bloed zijn veranderd. En zie dan
ook nog eens naar de bittere teleurstelling voor Jezus, dat zijn vrienden slapen, terwijl Jezus zijn zwaarste uur
doormaakt.

Hier ligt de basis dat wij een Hogepriester hebben gekregen in Jezus, die niet alleen de Zoon van God, de Almachtige, maar ook
degene is die met mensen zo intens mee kan voelen, omdat Hij weet wat lijden is. Jezus Christusis zo sympathiek, zO mee-
voelend, zo 100% sum-pathos.

Vergeet dat nooit, vooral niet als de dagen je zwaar vallen en moeilijk voor je zijn. Betrek Hem! Hij slaapt
niet, terwijl jij je strijd strijdt. Hij isbij je met zijn heilrijke en ondersteunende hand.

Anne velema
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