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Simon

40 Dagen aflevering 22

Herhaling aflevering 22 (40dagen serie)

 

 

Simon van Cyrene

 

 

Ongevraagd wordt Simon deel van het lijdensverhaal van Jezus. De bemoediging van deze week is een hele
mooie herhaling van Wieger Sikkema, uit onze 40 dagen serie. 

Simon van Cyrene wordt zomaar van de straat geplukt, zomaar onder een kruis geduwd, en hij wordt
gedwongen om naast die man van smarten te lopen. 

Daar gaat hij, zij aan zij met Jezus, de Gods Zoon, de mens Simon van Cyrene. 
Wat heeft dit met hem gedaan? Kun je je voorstellen dat Simon aanvankelijk er niets van begreep. Zoals wij
ook vaak niet begrijpen waarom we zomaar ‘weggeplukt’ worden uit onze dagelijkse routine. Hoe ver weg
ligt dan de vraag: Heer, heb U mij nodig? Heer, word ik soms geroepen voor een speciale taak?

Een van de meest mooie getuigenissen die ik ken, is voor mij het verhaal van oom Everhardt. Deze lieve
man (een oom in Christus) leeft niet meer, maar ik ken vanaf mijn kindertijd. Oom Everhardt moest op een
dag een zware hart-operatie ondergaan. Hij kwam een paar weken op een zaal te liggen met enkele mannen.

Zijn buurman zag hoe oom Everhardt elke dag een paar keer uit de bijbel las. Dat hij zijn handen vouwde en
tijd nam voor gebed. Op een bepaald moment stond de buurman bij het bed en zei zoiets als: ‘Wat heb jij nu
aan God? Helemaal niks! Mijn vader had ook zo’n zwart boek, net als jij! Hij bad ook altijd en toch is hij
jong gestorven en liet mij achter. Hij had er ook niks aan, en jij ook al niet. Al dat bidden, het helpt je geen
zier.’  Oom Everhardt keek de jonge man aan en zei: ‘Ik weet niet waarom mij dit overkomt, maar misschien
ben ik hier wel omdat God jou zo liefheeft dat Hij me hier gebracht heeft zodat jij het nog één keertje hoort
dat de God van je vader ook jou liefheeft!’ Het werd muisstil op die mannenzaal.

Simon van Cyrene, oom Everhardt, allebei weggeplukt uit het dagelijkse leven om een speciale taak te
vervullen. Oom Everhardt hield hier rekening mee dat God zo zou kunnen werken en daarom droeg hij het
kruis. Hij liep naast zijn Heer, hij deelde in het lijden.  

De buurman schamperde nog een paar dagen, maar toen brak er iets in hem. Hij zag de oprechtheid van oom
Everhardt. Misschien voelde hij ook aan dat dit wel eens zijn laatste kans zou zijn om vrede te vinden met de
God van zijn vader. Er ontstond een warme vriendschap tussen de beide mannen. Oom Everhardt mocht
voor zijn buurman bidden en hij had ook nog wel een bijbel voor de man.

Na enkele weken ging oom Everhardt weer huis, maar hij bleef trouw zijn jongere, zieke buurman bezoeken.

https://www.bemoedigingssite.nl/video/40-dagen/afl/22/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/40-dagen/afl/22/tekstbijlage?print=1


Deze man is niet meer thuis gekomen, hij stierf! Tijdens de begrafenis sprak oom Everhardt de familie en
vrienden toe, op uitdrukkelijk verzoek van de overledene: ‘Vertel ze mijn verhaal, vertel ze over God die
mensen zo intens van ons houdt, dat je niet anders kunt, dan je leven aan Hem toevertrouwen. Dat deed mijn
vader en dat heb ik ook gedaan! Ik sterf in vrede.’

Simon van Cyrene, hoe zou zijn leven verder zijn gegaan na deze slopende tocht naast Jezus, onder het kruis
van onze Heer? Zou ook hij als een veranderd man onder dat kruis weg zijn gekomen en zijn dagelijks leven
weer hebben opgepakt: was hij aangeraakt?

En hoe zit het jou en mij? Mag de Heer ook onze omstandigheden gebruiken? Blijven we zijn missie in het
oog houden, ook als we voor ons gevoel zomaar weggeplukt worden uit ons dagelijks leven?

Denk er eens over? Niet omdat het afgedwongen wordt, zoals bij Simon van Cyrene, maar meer zoals bij
oom Everhardt… Omdat je je Heer kent! Kijk omhoog naar je Meester als je een kruis te dragen hebt en
vraag Hem eens: ‘Hebt U hier een bedoeling mee? Hebt U me misschien hier en nu even nodig, onder dat
kruis van U? Dan wil ik delen in uw lijden om ook te delen in uw verheerlijking!’

Op dit moment ligt Wieger Sikkema in het Drachtster Ziekenhuis, Nije Smellinge, bij te komen van een
open hart operatie. Ik wil graag je voorbede vragen voor onze broer Wieger, zijn vrouw Marja en hun
kinderen. Dat hij veilig en geborgen is in de hand van de levende God! Compagnonsplein 1, 9202 NN 
Drachten

 

Gods rijke zegen!

 

Gerry

 

 

 

Ik word gedwongen, om Zijn kruis te dragen, maar alles in mij spant zich tot verzet; heb ik het rècht niet, om
mij te beklagen, dat ik het kruis moet torsen, dat Gods wet vervloekt heeft? Dat ik ga als een verloorne, als
één, die om zijn misdaad boeten moet? 

 

En dat die Jezus, met Zijn kroon van doornen, mij trekt in Zijn vernedering, voorgoed? Heb ik het rècht niet,
om mij te verzetten als Jezus mij mijn naam kost en mijn eer? 



En heeft geen mens de macht, dit te beletten? Is God zelf doof voor mijn gerecht verweer?

 

 - Wie voor de Heer het kruishout heeft gedragen, en zijn verzet laat varen, voor altijd, diens zonden zijn met
Hem aan t kruis geslagen: wie met Hem lijdt, deelt in Zijn heerlijkheid.

 

Gedicht van Nel Benschop

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website

https://www.bemoedigingssite.nl/video/40-dagen/afl/22
https://www.bemoedigingssite.nl
https://www.bemoedigingssite.nl/over-ons/doneren

