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Delen met de Vader

40 Dagen aflevering 23

Alles delen met je vader, alles aan hem kwijt kunnen, wat je wilt vertellen of wat meemaakt. Die vlieger gaat
alleen op als je vader tijd heeft en oor en oog voor jou! Zelfs al ben je nog maar een knulletje van drie jaar.
Je maakt iets mee en papa moet het weten! Onze Hemelse Vader heeft alle tijd, de eeuwigheid en heeft oor
en oog voor jou! Hoe oud je ook bent. Anne Velema bemoedigt ons met een prachtige metafoor over zijn
zoontje die midden overdag zijn papa opbelt, want hij kan niet wachten tot papa aan het einde van de dag
thuiskomt.

Deze bemoediging is een herhaling uit onze 40 dagen serie we in het voorjaar hebben gemaakt voor Family 7.

Anne is voor zijn kinderen een onmisbare vader, God is eveneens onmisbaar in ons leven. Maar de vraag die we ons zelf 

mogen stellen is: hoe onmisbaar zijn wij eigenlijk in het leven van anderen. Omdat deze bemoediging van Anne geen 

tekstbijlage heeft, gebruik ik ook een tekst van een andere bemoediging, eerder dit jaar. Mag God je zegenen! 

Afl. 261 Kunnen ze jou wel missen, vandaag?

 

 

Als kinderen van God leven we in het Koninkrijk van God. We leven geestelijk in een andere dimensie.

 

Als je ogen open gaan voor hemelse zaken, dan krijg je oog voor die andere dimensie, die andere
werkelijkheid die toegankelijk is door in Jezus Christus te zijn. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat je
eigenlijk nooit zonder Jezus, als Heer en beschutting, in deze onzichtbare, geestelijke dimensie moet komen.

 

Zijn er in de hemelse gewesten vijanden en geestelijke oorlogen? In het Koninkrijk van God is vrede. Is er in
de hemelse gewesten ook een soort gewelddadige IS aan de macht die met misleiding en grof geweld de
mens wil overheersen? Door Jezus zijn we onaantastbaar en geborgen in het Koninkrijk van onze God.

 

“Uw Koninkrijk kome over mij”, dat mag ons gebed elke dag opnieuw zijn.

 

Dat onze ogen open zijn gegaan voor het Koninkrijk van God, dat we oog zijn gaan krijgen voor de
onzichtbare wereld, dat we door de Heilige Geest hebben leren   onderscheiden wat van onze Heer is en wat
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van de vijand is, heeft alles te maken met de focus op de dingen die van boven zijn en niet die op de aarde
zijn.

 

Nu lijkt het er soms op dat die focus van ons als gelovigen, zo rigide wordt  toegepast, dat we nauwelijks
meer oog hebben voor wat er om ons heen gebeurt. Of het wordt wel opgemerkt maar emotieloos en
onbewogen geïnterpreteerd vanuit onze kijk op het hemelse. We zien de mensen niet meer als mensen waar
Jezus zijn leven voor gegeven heeft, waarover de Vader heeft gezegd: “Ik heb die mensen zo intens lief, dat
Ik mijn kostbaarste in ruil geef om hen te redden voor een leven met Mij.”

 

Ongemerkt wordt de focus onbarmhartig  op onze omgeving gericht.

 

Ik neem je mee naar Jona. Hij was een dienstknecht van God, weliswaar een ongehoorzame dienstknecht.
Maar bij Jona zie je precies wat ik bedoel met die onbarmhartige focus. Terwijl er een scheepsramp uitbreekt
gaat Jona naar beneden in het schip, laat de hele reddingsactie aan zich voorbij gaan en gaat slapen. (Jona 1:
5,6)

 

Hoe kan die man daar gaan slapen? Omdat Jona zich waarschijnlijk afsloot voor de werkelijkheid om hem
heen. Daar was hij sterk in geworden, want hij kon zich ook afsluiten voor de stem van God. Jona focuste
zich op andere dingen en de werkelijkheid om zich heen liet hem koud. Ik geloof nooit dat deze houding de
bedoeling is van onze mogelijkheid, om door ons geloof het onzichtbare waar te kunnennemen.

 

Als de schipper Jona slapend aantreft, en hem eigenlijk tot de  orde roept, ontstaat er een bizarre situatie: de
mensen op het schip in hevige nood, zijn beter  af zónder Jona, dan mét Jona! Jona kan op deze manier, zo
geestelijk afwezig voor de nood om hem heen, beter gemist worden. De mannen gooien hem met een zeer
zwaar gemoed, en een sterk gebed tot God om vergeving, overboord. Het liet die heidense mannen niet
onberoerd wat ze met Jona deden. Het liet Jona wél onberoerd wat er met die zeelieden zou gebeuren,
evenals het hem, zelfs na deze les, ook onberoerd liet wat God met de inwoners van Nineve ging doen.

 

Ze konden Jona wel missen daar op die boot, want hij droeg niets bij tot hun mogelijke  redding en welzijn.
Natuurlijk ligt in het beeld dat Jona zijn leven offerde voor deze mannen, wel een prachtig getuigenis. Daar
wil ik ook niet aankomen. Maar toen Jona de boot opstapte, hun wereld instapte, toen Jona zag dat het
moeilijk was voor die mannen, toen had hij hen kunnen helpen. Hij had tot hun hart kunnen spreken. Hij had
zelfs, toen hij zich afvroeg of dit door hem kwam, God om vergeving kunnen vragen en  zo het  onheil
kunnen keren,  omdat hij een dienaar was tussen de mensen. God regeert immers over de zee!

 



Jezus was die dienaar tussen de mensen. Jezus sloot zijn oog niet voor de omgeving, Hij was zich bewust dat
het juist ging om alle mensen, dus ook die arme weduwe, dus ook die vrouw die met gescheurde kleren voor
hem werd gebracht, dus ook  die verlamde man, die door vrienden door het dak werd gelaten.

 

Onze focus op God! Onze blik gericht op het koninkrijk van God, moet niet leiden tot onbewogenheid met
de mensheid op aarde, onbewogenheid met de schepping, onverschilligheid met deze aarde, omdat er   toch
wel een nieuwe komt. Maar onze focus op God moet juist er toe leiden  dat we  intens bewogen en  
betrokken zijn bij zijn hele schepping.

 

Vandaar mijn vraag: “Kunnen ze jou wel missen vandaag?” Is je geestelijk leven iets dat alleen jou aangaat
en niemand merkt er iets van? De ellende van mensen om je heen, ja, je weet zeker dat het komt door hun
zonden en tekorten. Eigen schuld, dikke bult. En wat moet er met  de vluchtelingen, de vreemdelingen, de
moslims die ons steeds meer bedreigen... hun welzijn laat je koud?

 

Matteüs 5: 14 en 16 (NBV)

 

‘Jullie zijn het licht in de wereld. 

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie 
Vader in de hemel.’

 

 

Onze focus op God maakt ons toch niet blind voor wat er op aarde om ons heen gebeurt? God roept je hier
op, om al je levensdagen het licht van Hem te laten  schijnen op mensen, die in jouw omgeving leven, opdat
ze het Licht des levens gaan zien en gered worden. Doe alles zo dat het jouw omgeving dichterbij God
brengt en verhinder hen, door onverschilligheid en ongevoeligheid, het binnengaan in Gods koninkrijk niet.

 

Wees een bemoediging, en word bemoedigd!

 

Gerry Velema  

 



 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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