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Spreek tot de moedelozen

Bemoediging van de week aflevering 102

Afl 102 Spreek tot het moedeloze volk

Lieve mensen,

Er wordt heel wat tegen ons gezegd. Wij spreken zelf ook van alles uit. Soms zijn het herhalingen van
dingen die we eerst zelf gehoord hebben, soms komen de woorden recht uit ons hart of uit ons eigen denken.
Woorden hebben zo'n kracht, zo’ n grote invloed op mensen. Weet wat je eet, want het maakt een groot
verschil of je het Woord van God tot je neemt, het brood des levens, of dat je woorden (eet / tot je neemt) op
jein laat werken die aangelengd zijn met een dodelijk gif. Het ene woord zal je oprichten, het andere woord
zal neerslaan.

Er zijn woorden van voorbijgaande betekenis en woorden die eeuwig hun kracht houden. Er zijn woorden
die vergeten moeten worden, en woorden die je moet bewaren en koesteren in je hart.

En dan zijn er van die woorden... We kennen ze allemaal wel en helaas zullen we ze zelf ook alemaal wel
eens uitspreken. Wanneer er nooit een negatief woord over je tong komt, dat een ander kan beschadigen, dan
ben je een volmaakt mens. (Jacobus 3: 2)

Weet dat er woorden zijn die iets gemeensin je doen. Woorden die je innerlijk ziek kunnen maken, of zwak
of die je kunnen verlammen. Woorden die, als je gelooft wat er gezegd is, je onderuit kunnen halen en
kleineren. Weet wat je eet, kijk of het wel goed voor je is om deze woorden tot je nemen.

Detitel van deze bemoediging is. Spreek! Zegiets! Spreek tegen het moedeloze volk dat lamgeslagen is.
God wil iets zeggen tegen hen. En ook tegen mij, en misschien ook tegen jou, als je dag vandaag niet zo
glorieusis. Als moedel oosheid heeft toegeslagen, omdat er dingen zijn gezegd die moeilijk te verteren voor
je zijn. Spreek tot de moedel ozen en laten wij luisteren wat de Heer gaat zeggen.

Jezus zegt dat Hij het brood des levensis. Dit oergezonde brood dat rechtstreeks uit het hart van Vader God
is gekomen, isjuist gegeven aan het moedel oze volk. Dat volk dat gewoon te vaak heeft gehoord wat ze
allemaal fout doen en wat voor ellendige toekomst op hen wacht en dat het met hen nooit iets wordt. Ze
hebben het zo vaak gehoord, dat ze het zijn gaan geloven. Dat volk hoort in de verte a nieuw wapengekletter
klinken van het volgende hoofdstuk ellendige woorden dat op hen ligt te wachten. Komt er dan nooit een
einde aan?
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Ik neem je mee naar Jesgja 35 vers 4. In mijn eigen woorden gezegd staat daar de titel van deze
bemoediging: Zeg tegen het moedel oze volk: Wees sterk.

Lieve mensen, als je bijna alle hoop hebt verloren. Alsje niet meer kunt geloven dat het ooit gaat
veranderen, leen dan je oor aan het Woord van God! God zegt tegen jou en mij: Geef niet op! Vrees niet,
ook a hoor je de vijand steeds dichterbij komen. Want God is er ook nog! Hij zal éérder bij je zijn dan je
vijand. Hij zal jou verlossen.

In Jesgja 35 kleuren dan ineens Gods Woorden een toekomstplaatje in, waar ik altijd zo door wordt opgetild.
O ja, ik kan ook moedeloos worden, van dingen die maar niet willen oplossen en veranderen. Maar hierin
vind ik troost en nieuwe moed. Ik deel het graag met jou:

Vers5.: Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden;

6. dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen
wateren ontspringen en beken in de steppe,

7. en het gloeiende land zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen
verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zjn.

8. Daar zal een gebaande weg zjn, die de heilige weg genaamd wor dt, geen onreine zal die betreden, maar
hij zal alleen voor hen zjn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.

9. Daar zal geen leeuw zjn en geen verscheurend dier zal daarop komen; zj worden daarop niet gevonden.
MAAR de verlosten wandelen daarop;

10. de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met ggjubel in Son komen... en verder.

Wat spreekt God toch eindeloos mooi tegen ons. Wat zegt Hij mooie dingen. 1k wil nog veel meer van Hem
horen... Laat Hij spreken tot mijn hart en mijn gel oof.

God spreekt tot ons en zeker als we moegestreden zijn, al's moedel oosheid ons de baas lijkt te zijn geworden.
Juist dan is zijn Woord al's voedzaam warm gebakken vers brood voor je. Eet ervan, neem het tot je, want het
Brood des levens. Meer van Jezusin jouw leven. Kom en eet uitgebreid dit heerlijke woord; het zal je hart
versterken en goed doen.

Weet duswat je ‘eet’!

Met liefs, Gerry
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