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Na de Karmel!

Bemoediging van de week aflevering 128

Lieve mensen,

Na de karmel...

Elia heeft zo’n geweldig hoogtepunt meegemaakt. Eerst de overwinning op de Baälpriesters, de God die 
antwoordde met vuur, op zijn gebed. Daarna de verhoring van het gebed om regen. Elia , hij was een mens 
zoals jij en ik.  

Nauwelijks twee etmalen verder vinden we Elia in de woestijn, onder een bremstruik, verlangend om door 
de Heer thuisgehaald te worden. Wat is er gebeurd? Hij voelt zich down en bedreigd en levensmoe. Wat is er 
over van die krachtige moedige geloofsheld? Zo weinig...!

Als je goed leest, ontdek je dat er slechts één woord tussen zit, tussen de Karmel en de bremstruik . Slechts 
één rotopmerking van Izebel en er blijft niets staan in Elia aan geloof en vertrouwen of mentale kracht.. 
Uitgeput, vermoeid zoekt hij een plekje onder een struik. Het is een bremstruikje, een wegduikstruikje. Hij 
heeft  het bekende ‘kruip-weg- gevoel’, ‘duik-onder gevoel...’ 

Wat is dit herkenbaar, lieve mensen! Wat ben ik blij dat de bijbel een eerlijk en herkenbaar boek is. Dat God 
zulke verhalen de moeite waard heeft gevonden om ze aan jou en mij te vertellen. Want dit kennen we toch 
zelf ook. Iets geweldigs meemaken, maar even later ben je terug op de koude grond. Je was even in een 
hemelse atmosfeer, maar nu weer op de aarde. Een prachtige dienst, vol zegen en vrede en nog maar net 
thuis, maakt iemand een opmerking en weg is de zegen! Hoe vermoeider je bent, hoe minder je bestand lijkt 
te zijn tegen die ene opmerking van een ontmoediger. 

Maar dit gebeurt er óók, juist NU! 

Dit is de hoop die Elia leven doet: God is niet alleen de God van de berg Karmel, God is niet alleen een God 
van hoogtepunten, van overwinningen, van heldendom, Nee, God is ook de God die in het dal mensen 
opzoekt! Juist in dat dal, in die verschrikkelijke woestijn ontdek je dat God mensen hoort, mensen zoekt en 
mensen bemoedigt! God zoekt zijn knecht en hij zoekt net zo lang tot Hij Elia vindt onder die bremstruik. 
God is immers ook de Goede Herder. Soms bid ik met David mee: ‘Heer, vindt uw schaap, vindt mij! Dan 
vind ik U ook weer.’ Psalm 119: 176 NBG

Een boodschapper van God komt namens God in actie: Hij bakt op warme stenen een koek voor zijn kind, 
Hij heeft vers water bij zich en stoot Elia wakker. Tegenover dat negatieve woord van Izebel, ontvangt Elia 
nu weer één woord. In dit woord zit het tegengif: Kom, sta op, eet en drink en ga op weg, God wacht op je 
bij de volgende berg, de berg Horeb! 

Woorden! Woorden kunnen doden en levend maken. Bemoedigingen zijn vaak woorden van God, die de 
geest en ziel van de mens opwekken, wakker schudden, aanspreken. Wakker worden en opstaan! Eet en 
drink! Alles wat de Engel rondom dat ene woord bij zich heeft, ondersteunt de bemoediging: er is ook vers 
gebakken koek en vers water, en dat midden in de woestijn! 

Lieve mensen, we leven niet van woorden alleen, evenmin van brood alleen! Het is de combinatie ‘woord en 
bijstand’ die bij onze Heer hoog in het vaandel staat! 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/128/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/128/tekstbijlage?print=1


Wil je een ander bemoedigen in de naam van de Here Jezus, zorg dan ook dat je iets bij je hebt in natura.  
Denk aan een flinke knuffel, een zoen, een kaartje, een boekje, een bloemetje. Denk of je iets kunt geven dat 
die  ander concreet nodig heeft. Dit alles ondersteunt het aannemen van het Woord van God. Denk ook maar 
aan het woord van Jaobus  2: 16:  zeg niet alleen: “ ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder 
de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin?” 

Eten en drinken.
Een woord niet alleen horen, maar je toe-eigenen, door het persoonlijk te maken en aan te nemen. Dat doe 
ik als ik hard op zeg: Dit woord, lieve Heer,  wat U hier zegt, dat zegt U op dit moment ook tegen mij!  Als 
U zegt (en ik lees het in de bijbel) dat U alle dagen bij ons zult zijn, tot de voleinding van deze wereld,  dan 
bent U ook vandaag bij mij. Dus herhaal ik voor mezelf, tegen alles wat ik voel in: “God zegt dat Hij 
vandaag bij mij is en ik geloof mijn Heer!” 

Eten van Gods Woord! Die bijbel moet je kennen en er mee leven, het is een goddelijke metgezel, omdat het 
vol staat met bemoedigingen van jouw Heer. 

Drinken van het levende water,, de werkzame kracht van de Heilige Geest. Ook dit eigen je je toe door het 
hardop te zeggen. Het jezelf voor te houden wat je God vraagt: “Vader, ik wil drinken van dit Levend water. 
Ik wil zo graag dat uw Heilige Geest mijn leven leidt. Dat ik niet alleen voor mezelf leef, maar dat U door 
mij heen kan werken en met mij Uw werk kunt doen.” 

Eet en drink, Elia, Gerry en vul ook je eigen naam maar in. Eet en drink, want dit heb je nodig, omdat anders 
de reis die je gaat maken, je te zwaar wordt. Want God roept je opnieuw een berg op. Hij wacht daar al op je, 
ergens in de verte op de berg Horeb. 
Wij leven bij de hoop dat God ons verwacht! Er klinkt weer een nieuwe roep, een nieuwe dag, een nieuwe 
hoop. Je gaat niet sterven, Elia, Izebel heeft niet het laatste woord. God heeft het laatste Woord en dat is nog 
niet uitgesproken. Kom, ga op weg, want Hij verwacht je. Hij zal daar met je  spreken! Merk je ook dat 
Izebel uit beeld is zodra deze dingen gaan werken? Elia luistert , staat op, gaat eten en drinken. Hij neemt het 
woord aan, hij laadt zich opnieuw vol met Levend Water van Gods Geest. Hij schudt het stof van zich af en 
zegt: “Welke kant moet ik op, Heer... Heer, ik kom!” 

Mag Gods Geest je diep aanraken met dit prachtige beeld uit 1 Koningen 19. Haast je niet, want wat hier in 
een paar zinnen wordt gezegd, kan soms wat meer tijd vragen. Maar bij dit alles is dit belangrijk: kom onder 
die bremstruik vandaan en word versterkt door hetgeen God je aanreikt. Ga geloven in een nieuwe morgen 
en in een nieuwe opdracht! 

Alleen Gods Geest is in staat om met dat ene beeld van Elia  aan duizenden kinderen van Hem het tot een 
persoonlijk woord te maken. Hij deed dit vandaag ook aan mij. Word hiermee bemoedigd en versterkt!

Met liefs, Gerry Velema 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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