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Arm zijn en Jezus

Bemoediging van de week aflevering 144

H 144  Waar Jezus het verschil maakt... 

 

                                                                              

                                  Het woord van de Heer, is een licht in ons leven... 

 

Lieve mensen, 

 

We hebben licht nodig om te ontdekken wat voor ons leven wel en niet belangrijk is. Waar je wel en niet 
druk over zou maken... Wie zich overal druk over maakt, heeft grote kans het belangrijkste over het hoofd te 
zien. 

‘Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk... 
(lucas 10: 41 NBG) 

Ik neem je deze keer mee naar een vrouw in India. Tijdens mijn reis voor Compassion bezochten we haar. 
Ze volgde het project voor moeder en kind. Ze heette ons welkom in haar kleine huisje. De paar vierkante 
meter die binnen de stenen muren te vinden was werd al voor de helft gevuld met een grote plank, waar 
zowel op gezeten kon worden, als geslapen. 

We mochten daar plaatsnemen, naast haar. Haar kleine baby lag er te slapen, de  dochter van tien was naar 
school. Haar zieke man sjouwde ergens rond. En dan sliep ook nog haar schoonvader bij hen... Ik bekeek 
even ‘het bed’ dat niet breder was dan 1.40 en zo’n twee, twee en half meter lang... Hoe sliepen ze hier dan?  

Armoede, het kent zulke andere gevaren dan rijkdom. Ik bewonderde hoe de jonge vrouw op haar manier 
alles goed op orde had. Fier en overtuigd stond ze ons te woord. In haar ogen geen afgunst, geen verwijt, 
maar ik zag zelfs iets dat me respect voor haar gaf, een innerlijke rust en liefde ook...

We vroegen haar of ze Jezus ook kende en wat Hij voor haar betekende. Bij de vertaling van onze vraag, 
gleed er al een glimlach over haar gezicht. Ze haalde ook haar Bijbel tevoorschijn, een grote Bijbel... veel te 
onhandig voor onze damestassen... Hij bleek keurig opgeborgen in een speciale roodfluwelen ‘bijbeltas’, 
vergelijkbaar met onze laptoptassen. Beschaamd bedacht ik me dat ik mijn laptop beter bewaar dan mijn 
Bijbel...  

We vroegen haar of ze ook een lievelingstekst had? Ze opende haar bijbel en zocht haar woord op. Daarna 
las ze hem voor: Psalm 121 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die de 
hemel en aarde gemaakt heeft...  (vers 1 NBG) 

Op dat moment viel alles om haar heen weg tegen het licht dat om ons heen was. Ik zag mijn zuster in het 
geloof... Dit woord... Hoeveel vrouwen in Nederland, en mannen trouwens ook!!, zouden niet even zo goed 
dit woord kiezen als hun lievelingsvers uit de bijbel! Ik had zelf dit lied ’s ochtends nog gezongen bij het 
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opstaan. Een heerlijk positief lied om je dag mee te beginnen. 

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan,
U bent mijn schaduw, U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid...
Mijn hulp is van U Heer!  (opwekking 640) 

Deze psalm geeft licht... Het is als een lamp en het licht mensen bij in India en Nederland, in Amerika, 
Suriname, in Oman en waar dan ook maar ter wereld. Overal doet dat woord, dat licht van de Bijbel 
hetzelfde met gelovigen: hen versterken in hun omstandigheden. Hen moed geven zich op te richten, hen 
inzicht geven in wat niet belangrijk is en wat wel belangrijk is...  

Ik besefte  dat Gods Woord net als Jezus zelf, overal dezelfde is en tot hetzelfde in staat is te doen. In 
armoede en in rijkdom. Gods woord is hetzelfde in dagen dat we gezond zijn en in dagen van ziekte. Gods 
Woord is een unieke lamp voor onze voet tijdens ons leven, maar het is ook het licht dat je zal begeleiden 
tijdens die laatste reis bij het sterven... Het is de stem die niet zwijgt, als andere stemmen zwijgen... 

Waar maakt Jezus het verschil? Kijk eens waar licht het sterkste tot zijn bestemming komt, is dat niet 
midden in de duisternis. Dan is zelfs een kaars een heldere fakkel in de nacht! Deze vrouw vertelde ons 
verder hoe zij een aanspreekpunt was geworden voor de buren om haar heen. Mensen vroegen haar of ze tot 
haar God wilde bidden... omdat ze ziek waren, of omdat hun omstandigheden zo beroerd waren. O ja, het 
waren Hindoes, maar zij leerde Jezus in haar leven steeds beter kennen, en ze ging Hem liefhebben en 
volgen. Door zijn licht en zijn woorden, werd zij met haar Heer, in zijn kracht, een oog en oor voor haar 
naasten. Een vrouw die bereid was voorbede  te doen voor haar buren in nood. Hoop op beter is iets dat 
Christus ons brengt... (je karma dragen is iets heel anders en werkt ook heel anders...)  

Gods woord werkt iets uit. Het werkt blijkbaar overal en zo uniek met mensen samen, wat een wonderlijk 
boek is de Bijbel toch! 

Ik wil leren bidden: 

Als U zo werkt door Uw Woord en licht brengt in het donker... doe het dan ook vandaag Heer, en in mijn 
situatie... Heer, ik geloof U en Uw Woord. 

Mag de Heer je hart met deze gedachten versterken en vertroosten. 

Met liefs, Gerry  

Quote: Een open bijbel: Laat het licht op je schijnen... 
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