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Kom dichterbij!

Afl. 158

 

Hier zijn wij…
als levend offer, Heer,

Heilig en aangenaam voor U.  (opwekking 648)

 

Hoe kun je God beter leren kennen? Hem intenser beleven en ervaren? Of je nu lang of kort de Heer kent, het
is een goed verlangen, een hartsverlangen, als mensen uitzien naar beleving met hun Heiland, God ervaren.

 

We leven in een tijd dat belevingen en ervaringen belangrijk zijn. Alles lijkt te draaien om emoties. Dat zie je
bijvoorbeeld sterk in de media terug. Je maakt iets mee en wij (omgeving) willen weten “Hoe voel je je er
onder? Wat gaat er nu door je heen? Welke emoties spelen mee of bepalen je doen en laten?”

 

Het beleven en ervaren van God is een groot goed. Als we God aanbidden, dan troont de Heer op die
lofzangen van ons. Hij komt met zijn aanwezigheid rusten op die mooie aanbidding van onze ziel. God
verlangt ook naar ons. Hij zoekt ons op, in het centrum van ons hart, om ons te zegenen met mooie
ervaringen. Alleen.... het gaat de Heer bij dit alles om veel meer dan een goed gevoelsmoment!

 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/158/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/158/tekstbijlage?print=1


In onze dienst zongen we laatst een nieuw lied. Liederen vertolken sterk waar Gods kinderen mee bezig zijn.
Er werd enthousiast gezongen dat ‘we ons hele leven wilden offeren voor Jezus’. Zulke teksten verbazen me
altijd enigszins. Hoe kun je dit zo blijmoedig zingen? Luister eens naar die tekst: “Je leven offeren!” Dat is
niet niks. Ik denk aan die mannen en vrouwen die hun leven opgeven om ergens een dodelijke aanslag te
plegen. Ze offeren hun leven voor een doel. Dat is offeren… Zingen over ‘je leven offeren’ en ondertussen
verandert er weinig tot niets in je, dan kun je beter zo’n lied niet zingen. Het gaat om meer dan een lied. Het
gaat God om meer dan een ‘feel good’ moment. 

 

God ervaren kan eigenlijk niet zonder de bereidheid om jezelf op te offeren. Ik wil dit toelichten met een
voorbeeld van een vrouw die misschien hier dichter bij staat dan ik. Maggie Gobran, God riep haar als een
ontwikkelde jonge vrouw, opgegroeid in de high society van Caïro. Ze was docente aan een prestigieuze
universiteit waar alleen de rijkste, de slimste en de meest veelbelovende Egyptische studenten konden
studeren. Haar leven bestond uit allerlei mooie, leuke, interessante en welvarende dingen. Ze genoot van het
goede leven. Via haar tante leerde ze de Heer Jezus kennen.

 

Toen haar tante stierf, liet zij een kleine zorgtaak aan Maggie : het omzien naar een groepje armen, ergens in
de binnenstad. Uit liefde en respect voor deze tante, besluit de jonge Maggie met Kerst eten, drinken en wat
kerstgeschenken te brengen aan dit groepje armen. Op het moment dat ze daar mee bezig is en hen ontmoet,
hoort ze Gods stem: “Ik wil dat jij deze mensen gaat dienen. Geef je tijd en energie niet langer aan de
slimsten, de rijksten en veelbelovenste mensen van je land, maar ga de armen dienen!”

 

Maggie luistert hiernaar en gooit het roer om. Stap voor stap volgt ze haar Heiland op een nieuwe onbekende
weg. Dit moment vond nu meer dan 25 jaar geleden plaats. Ik geloof haar op haar woord, wanneer ze zegt dat
een offer brengen niet eenvoudig is. Dat offeren te definiëren is als: ‘een geven, totdat het je pijn doet!’

 

Offeren is veel verder gaan dan iemand iets geven of je voorspoed delen met een ander. Als we dit zouden
beseffen, zouden we dat nieuwe mooie lied dan niet ietsje zachter en ingetogener gaan zingen?
Offeren: de Heer zoveel willen geven, dat (of: ook als) het je pijn doet.

 

In haar toespraak, die jezelf kunt bekijken, via de link onder in deze brief, zegt ze: “Waar we geboren worden
bepalen wij niet. We doen er niets voor of we als rijk of als arm mens geboren worden. Maar of we een
zondaar zijn of een heilige in dit leven, dat is onze keus. Of we betekenisloos leven op deze wereld, of als een
held leven, dat ligt in onze hand. Wij kunnen kiezen wat we met ons leven gaan doen. Als je een held voor
God wil worden, begin dan met doen wat Hij je vraagt te doen. Soms is dat niet meer dan dit: “Kom
dichterbij!”



 

Inmiddels is er een enorm werk ontwikkeld onder de armen. Maggie Gobran is al 3 keer genomineerd voor
de Nobelprijs van de vrede. Haar naam is bekend in Caïro, niet alleen meer aan de universiteit, maar ook in
de straten waar vooral de miljoenen armen leven. Ze noemen haar ‘mama Maggie’. Ze eindigt haar toespraak
met een prachtige korte illustratie. Hiermee wil ze uitleggen welke invloed haar roeping op haar leven heeft
gehad. Hoe het offeren van zichzelf direct heeft geleid tot meer ervaring en beleven van God. Maggie
vertelde dit verhaal: Er was eens een Zoutman. Hij bestond volledig uit zout. Hij wandelde eens op het strand
en hoorde uit de golven een stem tot hem spreken:”Wie ben jij?” De Zoutman bleef staan en keek om zich
heen. Er was niemand, alleen dat water. “Ik ben de Zoutman,” zei hij, “en wie ben jij?” Het duurde even, toen
hij antwoord kreeg uit de golven: “Kom dichterbij!” De Zoutman deed een paar stappen naar het water toe.
Opnieuw klonk die vraag: “Wie ben jij?” En weer zei de Zoutman: “Ik ben de Zoutman, maar zeg me nu
eens: wie ben jij?” Opnieuw klonk het antwoord in het brullende water: “Kom dichterbij!” Nu liep de
Zoutman het water in en meteen losten zijn voeten op in het water. Hij keek geschokt naar zijn verdwijnende
voeten en vroeg zachter: “Wie ben jij toch?” Opnieuw klonk dat ene woord: “Kom! Kom dichterbij!” De
Zoutman stapte nog dieper het water in, tot hij verdween. Hij loste volkomen op in het water. En toen kwam
opnieuw die vraag: “Wie ben jij?” Uit het water jubelde het antwoord: “Ik? Ik ben de oceaan!” Was het de
Zoutman of was het het water dat  antwoord gaf? Of waren ze het samen?

In de bijbel lees je dat ‘Jezus alles is in allen’ . Paulus noemt dit een groot mysterie. Christus in ons en wij in
Christus. Je leest dit o.a. in de brief aan de Kolossenzen. (1: 17,18, 26, 27 en 3:11)

 

Stap voor stap ‘offerde’ de Zoutman zich op. Hij deed het om te ontdekken van wie die stem was. Wie riep
hem: “Kom dichterbij”? Omdat te weten te komen, stapte de Zoutman het water in. Uiteindelijk werd hij zo
één met dit lokkende water, dat hij vol vreugde kon roepen: ‘Ik? Ik ben de oceaan!’

 

Dit is zoals Gods Woord het zegt: “Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij!” (Gal.2:20) Je leven geven voor het
Koninkrijk van Jezus, begint met kleine stappen zetten. Steeds meer sterven aan jezelf. Steeds vaker voorrang
geven aan de wil van God boven je eigen wil. Meer van Jezus in mij, minder van mezelf. De Zoutman leerde
de oceaan kennen, want de oceaan is in hem gekomen en heeft hem omsloten en meegetrokken in de grote
dingen van de zee.

 

Bij elke stap, lieve mensen, die we zetten om God te dienen, zullen we Hem meer ervaren! Wil je God meer
beleven? Ga doen wat Hij van je vraagt. Zet de stap in Gods richting, ook al smelten de voeten onder je weg.
Stap voor stap krijgt zijn Geest meer gestalte in ons en worden we meegetrokken in de grote dingen van
Gods koninkrijk. Zo komen ook wij uit bij dit mysterie: “Christus in mij is alles en ik ben in Hem.”

 



“Kom dichterbij!”

 

Gods rijke uitdaging en moed toegebeden!

 

Gerry Velema

 

 

De dienst waarin je de volledige preek van Maggie Gobran kunt horen, is in de zendingsdienst van de
Baptisten gemeente De Bethel, Drachten. Maggie is één van de vier sprekers die in deze bijzondere dienst
aan het woord komt. Alle vier sprekers zijn overigens zeer de moeite waard te beluisteren.

 

Gebruik deze link: http://mediaspeler.bethel.nl/2012/12/zendingszondag-december-2012/

 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website

http://mediaspeler.bethel.nl/2012/12/zendingszondag-december-2012/
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/158
https://www.bemoedigingssite.nl
https://www.bemoedigingssite.nl/over-ons/doneren

