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Weet God wel wat ik nodig heb?

Bemoediging van de week aflevering 167

Afl 167 Onze behoeften

 

Wat heb ik nu eigenlijk nodig? 

 

Lieve mensen, 

 

Wat zouden we nu werkelijk nodig hebben in dit leven? Is het je genoeg dat je geen honger hebt? Dat je 
een dak boven je hoofd heb en kleren om je mee te kleden. Is het voldoende om één vriend te hebben? Is 
het leven bedoeld om te werken en daarna te rusten van je werk? Wat zijn de behoeften van een mens? 
Wat zijn onze universele behoeften? Dat zijn grote vragen.

Ik neem je mee naar een woord van Paulus. Het zegt iets over menselijke behoeften, onze behoeften. 
Paulus zegt dit hierover: 

Mijn God zal in al uw behoeften, naar zijn rijkdom, heerlijk voorzien in Christus Jezus. ( Filipp. 
4:19 NBG)

Wat een geweldig woord staat hier. Onze God, jouw God, mijn God, de God van Paulus, is een God die 
rekent met de behoeften van mensen. Hij walst er niet overheen, maar Hij staat er bij stil. Sterker nog: 
Hij wil in onze behoeften voorzien. Dat is toch te mooi om waar te zijn? We hebben zoveel behoeften.  
Opnieuw klinkt die vraag die ik zo pas ook al stelde: maar wat heb ik nu eigenlijk écht nodig? In welke 
behoeften zal God heerlijk willen voorzien? 

Er staat geschreven: ‘in al uw behoeften...’  Dat kun je letterlijk opvatten, zodat je er ook alle kanten mee 
op kunt. Ik zou niet graag hen de kost willen geven die  ‘zondigheid’ en goddeloosheid verslijten voor 
menselijke behoeften. De behoefte om je te buiten te gaan aan genot of vermaak, daarvan begrijpt 
iedereen toch dat God heus niet een handje komt helpen om deze behoeften te vervullen?

Maar hoe moeten we dit dan wel verstaan? Betekent het dat de God van Paulus hem vrijwaarde van elke 
vorm van armoede? Nergens gebrek in hebben, geen honger of dakloosheid, te weinig kleding, vrij 
blijven van een zwervend bestaan, vrij van werkeloosheid, gevrijwaard van de gevolgen van 
vreemdelingschap of onrecht? Dan moet je de woorden voorafgaand aan deze tekst eens lezen: Paulus 
zegt: ik ken alle levensstijlen: zowel armoede als rijkdom,   leven met tekorten, als leven in overvloed... 
maar God is bij machte om mij in al die verschillende omstandigheden kracht te verlenen, zodat ik er 
tegen bestand ben en er door heen kan trekken! Nee, onze behoeften liggen niet op het gebied van 
welvaart en voorspoed. Wie zo denkt stuit op onoplosbare vragen richting Gods kinderen in andere delen 
van onze wereld. 

Rijkdom kan in de Bijbel zowel voortkomen uit zegen van God, als uit een groot kwaad als afpersing, 
slechte betaling van arbeiders en onrecht. Geld kan verkeerd gebruikt worden en dan is het geen zegen. 
Staat er niet geschreven: “Zeg de rijken niet op hun geld te vertrouwen?”  Of ook:  ‘Wee u rijken, want u 
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hebt uw vertroosting reeds’? 

Nee, de behoeften waar God in wil voorzien, liggen mijns inziens niet op het materiële vlak. Deze 
overtuiging heeft mij er echter nooit van weerhouden God van harte te danken voor alle vrede en 
voorspoed. Om Hem te betrekken bij al die belangrijke materiële beslissingen en Gods leiding te zoeken 
en Hem te willen  betrekken bij al ons maatschappelijk handelen, ook waar het geld betreft. 

Betekent deze belofte van God  dan dat ons nooit een tegenslag overkomt? Deze gedachte  zou verband 
kunnen houden met ónze sterke behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Hoe makkelijk gebeurt het niet 
dat bij een tegenslag mensen boos worden op God en Hem verwijten dat Hij ons had moeten 
beschermen. Maar helaas is ook dit niet de ervaring van Paulus met zijn God. 

Lees Paulus verslag maar eens in 2 Korintiërs 11 en 12 en je zult zien dat Paulus van alles heeft 
meegemaakt, wat ik niet graag zou willen meemaken. Maar dat hij in dat alles, de relatie met  God zo 
intens beleefde, dat dit in zijn behoeften voorzag.

De behoeften, die voor alle mensen universeel zijn, zowel voor arm als rijk, voor man als vrouw, voor 
Jood als Griek... die behoeften liggen in iets anders, namelijk in de sterke bemoediging die uitgaat van 
‘mijn God is mét mij’.  Ik ga niet alleen, maar samen met ‘mijn God’ door het leven. En wat ik nu ook 
meemaak, waar ik ook doorheen moet trekken, ik sta er niet alleen voor, maar ‘mijn God’ is naast me en 
mét mij! 

Dan kan alles wat ik meemaak, zowel positief als negatief, door Gods grote macht omgebogen worden 
tot heil van zijn kinderen. Bedreigt nu de boze je met allerlei gevaar, ziekte of tegenstand? God staat in 
deze verdrukking naast je om je met kracht te omringen, opdat je er tegen bestand bent. 

Vanuit de relatie met God worden we bemoedigd en dát voorziet in onze behoeften. Wie de stem van de 
Herder niet kent, zal nooit de innerlijke stem herkennen die bemoedigt en versterkt. God kennen als de 
Heer die ‘in onze behoeften naar zijn rijkdom wil voorzien’ is iets dat begint bij het onderhouden van de 
relatie met God. Vriendschap komt je meestal niet aanwaaien. Het vraagt oefening, lieve mensen, het 
vraagt erom om op God gericht te blijven. 

In het filmpje noem ik Plato en Aristoteles, grote denkers uit het verleden.  Zij onderscheidden de 
behoeften van de mens in drie lagen, als een piramide. De breedste, onderste laag stond voor alles wat de 
mens nodig heeft om te leven: eten, drinken, slapen en het voortplanten. Daarboven stond een smallere 
laag  voor de behoeften aan sociale contacten: vriendschap, relaties, liefde, maar ook haat en woede, 
omdat iemand je boos heeft gemaakt. Het topje van de piramide van Plato en Aristoteles ging over de zin 
van het bestaan, de behoefte te weten: ‘waarvoor leef ik eigenlijk?’ Het bracht goden bij de mensen en 
mensen bij de goden. En de denkers uit de oudheid dachten: de mens leeft ten eerste om te overleven, 
daarna voor zijn vrienden en misschien ook nog voor zijn god of overtuiging. 

Ik zou een dergelijke piramide liever om willen draaien. Begin met die smalle kleine punt: ken God als 
bron, als kern van je bestaan. Begin om met God te leven. Ga in op de universele roep van de Herder 
Jezus: “Volg Mij!”  God wil in al mijn behoeften heerlijk voorzien, naar zijn rijkdom en zijn invloed. Hij 
spreekt het eerste woord. Hij begint met zijn invloed uit te oefenen. God begint met mijzelf en van 
hieruit gaan we samen verder omhoog naar de bredere lagen van de piramide van mijn bestaan. Geloof 
beïnvloedt allereerst mijn denken over mijzelf. Ik spreek met God over hoe ik mij voel, over welk 
zelfbeeld ik heb. Ik spreek met Hem over de dingen die ik meemaak of die er gebeurd zijn in het 
verleden. En alles wat tegen mij is of lijkt te zijn, zal door de kracht van de God die mét mij is, aan 
kracht moeten inboeten. Gods invloed maakt mij sterk en weerbaar. 



De  volgende laag, invloed op mijn ziel, neem ik mee binnen mijn gezin, in mijn familie, in mijn 
vriendenkring. Ik onderga al die mooie en minder mooie relaties en God spreekt en beïnvloedt mijn doen 
en laten hierin voortdurend. Hij is er bij. Vanuit deze laag kom ik ook op de werkvloer, ben ik 
dienstverlenend bezig in de maatschappij. Van hieruit denk ik na over levensvraagstukken, ga ik om met 
dilemma’s waar ik mee kan stoeien en worstelen tot ik weet wat ik moet doen. Maar steeds zie je me 
terugkeren naar de invloed van de Bron, mijn Schepper, mijn Vader, mijn Heer. God is betrokken bij elk 
onderdeel van mijn leven en dit doortrekt mijn hele bestaan. 

Die mooie tekst van Paulus is voor mij geen theorie meer, het is een heel praktisch woord geworden dat 
betekenis heeft voor mijn hele hebben en houden van alledag. In welke stand staat jouw piramide? Denk 
je zoals Plato? God doet mee op zondag of als sluitstuk, voor als je er nog eens aan toe komt? Ik zou 
liever gaan voor: God is mijn begin. Mijn vertrekpunt ligt bij Hem. Dan kan vanuit deze relatie, mijn 
God naar de kracht van zijn rijkdom, in al mijn behoeften, heerlijk voorzien. Vertrouw deze Heer maar in 
jouw dagelijks begin en Hij zal ook je Heer zijn bij je einde. 

Mag Hij je bemoedigen,  versterken én ‘in al jouw behoeften heerlijk voorzien’! 

Liefs, Gerry  
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