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Als je voor een ‘dichte deur’ staat...
 
  
Je kent vast het gezegde wel: ‘Als God soms een deur voor je sluit, opent Hij elders een venster!’ Alleen
hoort de vraag hierbij: Zie je het open venster wel op het moment dat je aan een dichte deur staat te
rammelen?

Is ons denken ruim genoeg, flexibel genoeg, om terwijl we bezig zijn te verwerken dat een deur gesloten
blijft, we ook nog ruimte hebben om op te letten of er ergens anders misschien een venster opengaat?  Dat is
niet zo eenvoudig voor een kwetsbaar mens.
 
Het kan je heel erg in beslag nemen als je te maken hebt met een dichte deur in je leven!  Je gebedstijd, je
smeken gaat over die deur. Of God hem toch maar voor je wil openen. Want, denk je, als juist deze deur
opent, dan kun je verder. Dan kom je dichter bij hetgeen je zo graag wilt beleven of bereiken. Als die deur
zich nou toch maar een klein stukje zou openen. Je zou het er voor over hebben om je er desnoods doorheen
te moeten wurmen/wringen. Zó belangrijk is het voor je.
 
Maar de deur lijkt gesloten te blijven, ondanks al je rammelen, ondanks het bonzen en bidden, smeken en
roepen, met weinig of veel kracht, luid of zacht, het maakt allemaal niets uit. Het ergste is dat die dichte deur
jou confronteert met een onverzettelijk barrière.  Je kunt het niet beïnvloeden, het buigt niet voor jouw sterke
wil, zelfs God komt je niet helpen om die deur open te krijgen. Dit is een “Nee!” Vaak kunnen we maar heel
moeilijk omgaan met: “Nee, het gaat niet door!”
 
En dan, midden in dat proces oog hebben voor een open venster? Dat is echt wel een hele uitdaging!
 
Wat zou een open venster kunnen betekenen? Een totaal ándere mogelijkheid met een totaal andere uitkomst,
dan de geopende deur!  Een venster zit ook niet op dezelfde plaats als een deur. Hoewel een venster kleiner is
hoeft het niet te betekenen, dat God er op uit zou zijn om onze mogelijkheden te verkleinen. Dit zeg ik in het
algemeen, uitzonderingen natuurlijk daargelaten. Een open venster is vaak een wending in je kijk op je
omstandigheden of er dient zich plotseling een totaal andere mogelijkheid aan.  Jij was gefocust op die deur
en de mogelijkheden erachter, maar Gods focus ligt op de mogelijkheden van en na het open venster.
 
We blijven soms tijden wachten bij de deur, we zijn zelfs bereid een venstertje in die dichte deur aan te
brengen en daar zouden we al tevreden mee zijn. Maar accepteren dat die deur gesloten blijft en dat je daar
weg moet gaan, je om moet draaien om te ontdekken dat elders in het vertrek een raam open is gegaan of al
open stond en dat dit open raam je zicht op nieuwe dingen geeft, dát is wat God met ons kan en wil doen.
 
God sluit soms deuren. Hij houdt soms deuren voor ons gesloten. Het moeilijkste voor onze Heer is om ons
bij die deur weg te halen. Hoe komen we zo ver dat we een andere kant op kijken, op andere signalen van de
Heer letten, dan of God ons smeken wel verhoort? Er is een duidelijke beweging nodig, die de hand van de
klink afhaalt, die onze blik een andere richting laat kiezen en ons lichaam laat omdraaien. Als je maar voor
die dichte deur blijft staan gaat dat niet vanzelf gebeuren. Vraag het eens oprecht: “Heer, mijn God, wilt U
mij in de juiste positie zetten, zodat ik zie wat U wilt dat ik zie?”

Open mijn ogen Heer. God wil soms je blikveld veranderen. Je blik is zo vastgezet, zo gefocust op die



gesloten deur en alles wat hierdoor voor jou onbereikbaar is en nooit kan veranderen, zolang de deur gesloten
blijft, zodat je ondertussen niet meer let op andere mogelijkheden, die je ook kunnen verrijken en je
waardevol en actief zullen maken in Gods Koninkrijk. Lief mens, durf je blik omhoog te richten, los van die
deurklink. “Open mijn ogen, Heer, opdat ik U ga zien en mijn kijkrichting kan gaan veranderen, naar uw
wil!”
 
 
Ik neem je mee naar een woord uit Filippenzen 4 (4-7 naar NBG). 
 
Het zijn zulke bekende woorden, zo waardevol, zo belangrijk. Dit brengt ons bij het besef: Ja, God is er!
Goed, de deur blijft nu dicht, maar Goddank, er kan zomaar ergens anders een raam open gaan en dat wil ik
opmerken. Ik zal mijn blik op mijn Heer richten, en niet langer op die dichte deur. 
 
 Het helpt mij om punt voor punt even stil te staan en mijn hart en ziel erin mee te nemen, wat de Bijbel me
hier voorhoudt: 
 
 
1) De Heer is mij nabij, wees dus in geen ding bezorgd.
 

2) Ik heb God gevraagd wat ik dacht nodig te hebben...  (een open deur) 
 

3) Ik dank Hem dat Hij hier van weet, dat Hij dit gebed kent...  
 

4) Of de vrede van Hem mag komen in mijn hart... 
 

5) Een vrede die mijn verstand te boven gaat...
 

6) Vrede die me vertelt dat God Heer is over deuren en ramen én over mij!
 

7) Laat dit besef landen in mijn hart, in mijn gedachten, 
 

8)Het zal mijn ziel behoeden zodat ik kan danken en uitzien... 
 

 
 
 
Inmiddels kan het zijn dat je merkt dat je hand de klink heeft losgelaten, dat je focus niet meer op de deur
ligt, maar op de Heer zelf en dat je moed vindt om opnieuw om je heen te kijken... 
 
 
Het zou zomaar kunnen gebeuren, zoals zoveel mensen dit hebben ervaren, dat er frisse wind gaat waaien,
vanuit een open venster. 
 
 
Mag de Heer je bemoedigen met deze woorden, 
 



 
Liefs, Gerry Velema 

Deze bemoediging is eerder gepubliceerd in 2014
 
 
 
 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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