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Het getuigenis van de afgewezen dakpan
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Drie maal bad Paulus om verlossing van die pijnlijke doorn... 
God zei: “Vertrouw Mij nu maar, mijn genade is ruim voldoende!” 
 
“... Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging
en ellende.”
 
“ In mijn zwakheid ben ik sterk... “ (2 Korinthiërs 12: 10 NBV)  
 
 
Lieve mensen,
 
Als iemand tegen je zegt dat je het dak op kunt, dan  is dat  meestal niet leuk bedoeld. Je wordt weggezet,
apart gezet, de deur uit gezet. Jij kan wel maken dat je wegkomt, want ze moeten je even niet meer. 
 
Ik ben voor deze bemoediging letterlijk het dak op gegaan. Ik ben in die goot gaan zitten waar het verhaal
van de gebroken dakpan over gaat. 
 
Heb je wel eens een strak pannendak van dichtbij bekeken? Al die pannen zien er hetzelfde uit. Dat is nodig
omdat ze in elkaar moeten haken. Samen vormen ze één samengebundelde kracht tegen regen, wind en
rondvliegende takken. Eén pan alleen kan niets beginnen tegen windkracht tien, maar als honderden
gelijksoortige pannen zich verenigen, ontstaat er massief verzet tegen ongewenste natuurinvloeden. 
 Dit dak doet me denken aan onze gemeenten en kerken. In uniformiteit zien wij onze kracht. Maar
uniformiteit gaat soms ten koste van het uniek zijn. Dat unieke van ons geeft Vader God soms bijzondere
mogelijkheden. Luister maar.
 
 
Op mijn dak ligt een dakpan die opvalt omdat hij een hoekje mist. Hij is niet meer heel. Men had besloten dat
deze dakpan maar ergens onder op het dak een plaats moest krijgen, maar niet meer in het midden. Dat zou
veel te gevaarlijk zijn. Het geeft te veel risico’s, zo’n geschonden dakpan. De wind kan onder de pan komen
en hem van het dak trekken. In zijn val kunnen andere pannen meegezogen worden. Dus hebben ze de
dakpan ergens boven de goot geplaatst.  Ze hebben wel de risico’s gezien, maar niet de mogelijkheden.
 
Het doet zeer om ergens bij te horen, maar waar je door je geschondenheid, ook weer niet helemaal echt
bijhoort. Jij bent anders, op jou kan niet worden gerekend, denken ze. Jouw mening telt niet mee. Jij moet je
maar wat gedeisd houden. 
 
Hoeveel mensen zouden zich niet, in meer of mindere mate, herkennen in deze dakpan? Hoe anders is onze
God: voor Hem telt elk mens mee, ieder mens is voor God zo waardevol omdat wij uniek zijn en
onvervangbaar. 
Ook al ben je geschonden en mag je bij de gratie van de meerderheid ergens ‘boven de goot liggen’ waar je
weinig kwaad kan veroorzaken. God ziet mogelijkheden die noch jij, noch je broeders en zusters hebben
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vermoed. Unieke kansen zijn er vaak ook in die onmogelijkheden van ons bestaan! Voor mensen die zich
herkennen in het bestaan van zo’n kapotte dakpan, is deze bemoediging! 
 
De herfst en de winter zijn zware tijden voor een dak. De kapotte dakpan voelt in deze periode zo
overduidelijk zijn gebrek, het tekortschieten. Dat hoekje er af kan de oorzaak van zoveel ellende worden op
het dak. Dus houdt de dakpan zich gedeisd en blijft strak boven de goot hangen. 
 
Maar de lente komt. Zonnestralen worden krachtiger en het dak  ligt er strak en rustig bij. De goot is droog
geworden en dan - op een wonderlijk mooi moment - trippelt een klein vogeltje door de goot, langs de
geschonden dakpan. 
 
Precies voor het missende hoekje blijft het staan. Met brutale kraaloogjes kijkt het nieuwsgierig naar binnen,
naar de ruimte achter dat gebroken stukje. Als genegeerd worden vanwege het stukje er af, voor de dakpan al
uiterst pijnlijk was, dan doet hem dit nog veel meer pijn. Nu is expres alle aandacht en focus op dit
kwetsbare. 
 
Het beestje stapt er zelfs letterlijk middenin. Midden in die pijn, in het verdriet, in alle afwijzing, in de
bitterheid, in de geschondenheid... Het vogeltje doet het omdat het een unieke mogelijkheid ziet, die geen van
de duizenden pannen op het dak heeft. Hier is een plaats voor een nest! Juist deze dakpan kan vanwege het
missende stukje een opening en veiligheid bieden aan vijf kleine, jonge vogeltjes. 
 
Je wilt niet geloven wat dit voor veranderingen op het dak geeft. Vanaf de hoogste dakpannen, vlak onder de
vorsten, wordt er regelmatig geïnformeerd naar het jonge leven dat achter de kapotte dakpan huist. Ze leven
allemaal mee met het nieuwe leven! De geschonden dakpan blijkt gebruikt te worden voor iets dat geen van
de andere dakpannen kan. Wie heeft dit wonderlijke voorzien?
“Wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd...”
Iets wat zo verworpen was geeft nu aan het hele dak een compleet nieuwe taak: huisvesting voor kleine
vogels. De enige die dit altijd al gelooft heeft en geweten heeft, is onze God! We zouden meer naar Hem
moeten luisteren, omdat Hij nooit  een mens diskwalificeert! God heeft hoop voor de oprechten van hart. 
 
Mag de Heer je bemoedigen met deze gedachte, zoals Hij mij er mee bemoedigd heeft. 

Gods zegenende kracht, 

Gerry Velema 

 

De tekst is deels overgenomen uit mijn bemoedigingsboekje, Met Liefs. 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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