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Hanna oliekruikje

Bemoediging van de week aflevering 187

187 Oliekruikje 

Als je bijna niets meer in huis hebt... een bemoediging van Hanna Swart 
 

Lieve mensen, 
Als je bijna niets meer (in huis) hebt.

Ken je dat gevoel dat alles je uit de vingers glipt, je hebt geen grip meer op zaken waarin je voorheen de
touwtjes in handen had. Door een reorganisatie ben je je baan kwijtgeraakt, door ziekte kun je je favoriete
sport niet meer uitoefenen, vrienden gaan andere wegen en plots zie je ze niet meer, relaties die stuklopen, 
maar ook geliefden die sterven of  ongewilde kinderloosheid.

Het is dan heel gemakkelijk  tijd, energie en aandacht te geven aan dat wat mij ontvallen is. Dingen die keer
op keer lijken te mislukken en die ik maar niet voor elkaar krijg. Hoe vaak proberen we elkaar te
bemoedigen met woorden als: kijk naar wat je wél hebt! Kijk naar wat wél lukt! Woorden die zo leeg lijken
en waar we zo weinig mee kunnen.

Zo niet een arme weduwe uit het oude testament. 

In 2 Koningen 4 lezen we de geschiedenis van een arme weduwe. In de eerste plaats verliest zij haar man die
zeer Godvrezend was. Ken je dat? Dat iemand sterft die zo dienstbaar was voor God en zo’n grote liefde
voor Hem had? De verontwaardiging als juist hij/zij het leven moet verlaten. 

En dan komt binnenkort ook nog een schuldeiser bij deze weduwe om een schuld (die dit gezin had) te
vereffenen. Deze vrouw zit niet alleen met het verlies van haar man, maar ook met een tekort aan inkomen.
Vervolgens is haar derde zorg dat zij mogelijk haar kinderen gaat verliezen. Ze klampt Elisa aan:”Help me!
Wat moet ik doen als de schuldeiser komt om mijn kinderen mee te nemen als vereffening van mijn
schulden?”

Wat zegt Elisa dan:”Wat heb je in huis? Kijk rond, wat heb je?” Ik kan me voorstellen dat de vrouw
verbouwereerd heeft gereageerd. Ik zou zeggen: ”uuh, dat is juist mijn probleem: ik heb niks meer in huis.
Alles is mij ontvallen!”

Maar deze vrouw realiseert zich dat zij het enige (en nauwelijks nog van enige betekenis) wat ze thuis heeft,
een kruikje met olie is. Elisa draagt haar op kruiken en kannen te leen te vragen bij familie, vrienden en
buren en dan dat beetje olie uit te gaan gieten. Hoe dwaas dit voorstel ook is, ze doet het en dan gebeurt het
wonderlijke: De olie blijft stromen tot de laatste kan is gevuld. Deze kannen met olie kan de weduwe
verkopen om zo de schuldeiser af te lossen. Haar bestaan is gered! 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/187/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/187/tekstbijlage?print=1


Haar blik werd door Elia gericht op datgene wat zij nog wél had. Daar moest ze haar energie en tijd  in
steken. Wat haar ontvallen was werd niet teruggehaald, maar het gevolg, de pijn, ellende en verdriet dat
ontstaan was door het wegvallen van haar man, dat kon wel veranderen.  
In zaken die ons uit de handen glippen, waar we geen vat hebben, dan ligt zekerheid in het weten dat God in
al zijn liefde ons lijkt te vragen: wat wél lukt, wat we wél in huis nog hebben. 
Door ons dáár op te focussen wordt, komt er iets in beweging waardoor de Here God in staat is om kracht te
vergroten en te vermeerderen.

Vind daarom nieuwe moed met deze gedachte uit het Woord van God, 

Gods zegen, Hanna Swart 

 

 

 

 

 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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