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Het beste medicijn.

Bemoediging van de week aflevering 220

Afl 220  Het beste medicijn. 
 
Een wonder, recht uit mijn hart!
Vandaag wil ik je graag meenemen naar een wonderlijk, Goddelijk ingrijpen in mijn leven. 14 jaar, was ik.
Een puber die weinig met het geloof bezig was. Ik wist dat God bestond, kende de Bijbelverhalen en had op
school, kerk en kampen veel over God geleerd. 
Op een dag kwam ik thuis van school met slecht zicht.  Ik kon alles zien, het werd niet wazig, maar ik zag
lichtelijk dubbel en ik moest continu scherpstellen (voor mijn gevoel). Het lezen van een boek lukte me
nauwelijks en toen ik thuiskwam uit school vroeg ik mijn moeder waarom de vitrage zo scheef hingen. Eerst
maar een nachtje slapen, want wie weet is het vermoeidheid. Maar de volgende dag was het niet over en
diezelfde dag zat ik bij de opticien die me direct doorverwees naar de huisarts en diezelfde verwees mij
diezelfde dag nog door naar de oogarts.
Diverse onderzoeken werden er gedaan en ik werd van top tot teen onderzocht; toen de diagnose uiteindelijk
was ontsteking op het netvlies op de plaats (gele vlek) waar het meeste zicht werd opgenomen en
doorgevoerd naar de hersenen. Conclusie verlies van 84 % zicht van dit linkeroog. De ontsteking werd
behandeld, maar verlies van zicht zou niet weer hersteld worden. 
 En zo startte ik met de medicatie en aan het wennen aan het slechte zicht. Wanneer het licht op een bepaalde
manier viel dan moest ik anders staan/zitten/mijn hoofd draaien en dan was het prettiger. Iets wat mij redelijk
makkelijk afging en ik klaagde dan ook niet. 
 
 In diezelfde periode ontdekte ik het medicijnpotje dat menig christelijk huishouden in huis heeft/had. Op het
potje stond:”driemaal daags het beste medicijn voor geest, ziel en lichaam.” Mijn ouders hadden al jaren dat
potje op die plaats staan en nooit keek ik daar naar om. Nu pakte ik dat potje en pakte een willekeurig kaartje
eruit. Daarop stond: 
Marcus 10: 52. Jezus zeide tot hem: “Wat wilt u dat Ik u doen zal?” De blinde zeide tot Hem:”Rabboeni, dat
ik ziende worde! En Jezus zeide tot hem:”ga heen, uw geloof heeft u behouden”.
Ik vond  het maar raar, want er stond ‘uw geloof heeft u behouden’. De blinde vroeg toch om genezing en
niet of hij behouden mocht worden. 
 Het geloof speelde op dat moment nog niet zo’n belangrijke rol; ik was jong en er simpelweg niet zo mee
bezig. Eigenlijk vond ik het allemaal ook te stug om werkelijk te geloven: Ik vond het potje en pakte een
kaartje en dan zou ik nu plotseling iets met dat kaartje en die woorden moeten doen? Wel merkte ik in de
loop van de weken dat mijn zicht verbeterde, maar ik koppelde dat aan ‘het er beter mee om kunnen gaan’ en
ik was het kaartje en de woorden uit de bijbel allang weer vergeten. 
 
 Ik stond steeds onder controle van de oogarts die regelmatig mijn netvlies, de ontwikkeling van de
ontsteking en dus ook het herstel in de gaten hield. De bijwerkingen van de medicijnen werden besproken en
dan kon ik weer gaan. Nadat de kuur voorbij was, werd er een test gedaan om mijn zicht te bepalen. Wat
bleek de uitslag?!!! Niet langer maar 16% zicht, maar 80%. Nu stond de arts perplex!! Dit was bijna niet
mogelijk, hoe kon dit zo gebeurd zijn? 
Eenmaal thuis was ik zo onder de indruk van deze uitslag dat ik het kaartje er weer bij zocht en zelfs de tekst
van het kaartje opzocht in mijn bijbel. Ik wilde nu er nu wel meer van weten.  
Op het kaartje stopte de tekst na:”ga heen, uw geloof heeft u behouden” maar in de bijbel eindigt dit  vers met
: Jezus zeide tot hem: “Wat wilt u dat Ik u doen zal?” De blinde zeide tot Hem:”Rabboeni, dat ik ziende
worde! En Jezus zeide tot hem:”ga heen, uw geloof heeft u behouden”. En terstond werd hij ziende en
volgde Hem op de weg” 
Het kaartje zakte terug op mijn bijbel. Ik had het gevoel dat God voor het eerst zo overduidelijk tot mij sprak.
De tekst op het kaartje ging letterlijk over mijn lichamelijke mankementen, maar de regel waarmee dit vers
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afsloot, of waar Jezus zijn woorden mee eindigde naar de blinde man, ging over genezing van een ander soort
blindheid! God’s woord ging over het herstel van mijn geestelijke mankement. Het had een opdracht in zich:
Volg Mij! 
Ik werd niet alleen lichamelijk ziende, maar ook geestelijk. Dit is het keerpunt geworden in mijn leven en
daarom grijpt het me elke keer nog zo aan om hier over te vertellen. God deed een grandioos wonder voor
me, maar riep me ook Hem te volgen! Terugkijkend ben ik vanaf dat moment op Zijn weg gaan wandelen.
Het is een bemoediging vanuit mijn hart, teer en kwetsbaar maar ook puur en oprecht. Voor hen die zich
uitstrekken naar genezing mag het een bewijs zijn dat God de geneesheer is, voor hen die hongerig en dorstig
zijn naar meer van God, wil ik zeggen: Hij geeft het op onverwachte ogenblikken en voor hen die God’s weg
kwijt zijn, reik ik je aan: Jezus kan je weer ziende maken, zodat je Hem kan volgen op zijn weg.
Ontvang bemoediging in Jezus Naam, 

Liefs, Hanna
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