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Vervolgde christenen

Bemoediging van de week aflevering 227

Afl. 227  tekst: Wieger Sikkema
 
De les van vervolgde christenen
 
Ze lijden om de naam van Jezus,
dragen het kruis van Jezus ook in hun eigen leven, 
 maar ervaren vooral de kracht van de opgestane Heer!
 
Lieve mensen, 
Ieder jaar publiceert Stichting Open Doors een lijst met landen waar christenen het meest vervolgd worden.
Dit jaar is de conclusie dat vervolging wereldwijd toeneemt. 
 
Drie jaar geleden mocht ik voor het eerst mee naar een land waar christenen vervolgd en als derderangs
burgers worden behandeld. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Een verslagen kerk? Angstige of zielige
christenen? Ik was verbaasd dat ik een kerk trof die zich bewust was van zichzelf en die leefde vanuit haar
identiteit in Christus. Een kerk die zich er niet onder laat krijgen en oog heeft voor de rol die zij heeft te
spelen in de samenleving.
 
We bezochten een meisjesinternaat waar christenmeisjes een jaar lang opvang, onderwijs en toerusting
krijgen. Meisjes uit vaak armoedige omstandigheden, meestal met traumatische ervaringen. Er wordt in hen
geïnvesteerd en na een jaar verlaten ze als jonge dames het internaat. Wat hen is geleerd zal vrucht dragen
ook in de gezinnen die ze zullen gaan stichten en daarmee in de levens van hun kinderen.
 
Ik liep even naar buiten en zei tegen God: “Dit is wat uw kerk moet doen! Het verschil maken in levens van
mensen. Mensen leren te leven vanuit de positie die ze in Christus hebben en vanuit de kracht die dat geeft”. 
 
Terug bij het hotel liep me een hotelbediende tegen het lijf die in de gaten had dat ik en ons gezelschap
christenen waren. Glunderend zei hij: “I am a proud follower of Jesus Christ”. Jezus is alles voor hem. 
 
Misschien wordt Hij dat pas echt als je verder niets meer hebt om op te vertrouwen. In elk geval is het leven
van Jezus in deze man en in vele christenen daar niet kapot te krijgen. Ze lijden om de naam van Jezus,
dragen het kruis van Jezus ook in hun eigen leven, maar ervaren vooral de kracht van de opgestane Heer.
 
Natuurlijk is er groot verdriet om wat hen en de gemeente van Jezus wordt aangedaan, maar ik leer van hen,
dat er iets groter is dan alles wat vernietigd wordt. De belijdenis van vervolgde christenen: “Dat wat in mij is,
het leven van Jezus, is niet kapot te krijgen!”
 
“Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de
profeten”.
Matteüs 5: 11, 12 (NBV)
 
Jezus zegt: “Wat je nu ook moet lijden, het zal vergoed worden in de hemel”. Het leven van Jezus in ons is
niet kapot te krijgen. Nu al leeft iedereen die in Jezus gelooft, vervolgd of niet, in de kracht van Zijn
opstanding. Denk zo eens na over je eigen geloof en leven met Jezus? Ervaar jij ook die grote kracht
namelijk  dat Geloof in Christus, onverwoestbaar is,  bepalend voor nu en voor de eeuwigheid? 
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Mag dat de les en de bemoediging zijn, die de vervolgde kerk aan jou en mij geeft.. Wees bemoedigd in
Jezus naam, 
 

Wieger Sikkema
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