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Je voorgeslacht, wat erf je niet allemaal?!

Bemoediging van de week aflevering 231

Afl. 231 

 

God blijft begaan

 

“De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde
vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat
boeten, en ook het derde geslacht en het vierde’”.

Exodus 34: 6 en 7 (NBV)

 

Mozes staat in de holte van de berg. God trekt aan hem voorbij en Hij mag God slechts van achteren zien.
Terwijl de HEER aan hem voorbij gaat roept God Zijn naam uit. Hoe bijzonder is dat?

 

Die naam is geweldig. Allereerst ‘De HEER’, Jahweh, de grote ‘Ik ben’, de God die dezelfde was, is en
blijft, de altijd aanwezige God die zegt ‘Ik ben, maar Ik zal er ook zijn’. En dan komen er prachtige
invullingen van hoe Hij God is: genadig, liefdevol, geduldig, trouw, vergevend. Mooi. 

 

Dan ineens lijkt de toon om te slaan. Wat zegt God nu? God laat niet ongestraft en Hij laat boeten en dan
ook nog de kinderen en kleinkinderen voor wat de voorouders verkeerd hebben gedaan? Zegt de Here God
dit? Hoe kan dat nu? Hoe moet ik dat begrijpen? 

 

Stelt God mij in de beklaagdenbank voor wat mijn ouders, mijn grootouders en zelfs de generatie daarvoor
heeft misdaan? Hoe past dit bij die andere woorden van God, die Hij net aan Mozes bekend maakte over
zichzelf? Hij is toch juist liefdevol en genadig? 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/231/tekstbijlage?download=1
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In een gesprek met Frans Horsthuis, een oude, wijze priester die 50 jaar, zonder een eigen huis of
verblijfplaats, Europa rond heeft gereisd om voorgangers, priesters en kerken te bemoedigen en versterken,
vertelde me eens hoe ook hij over deze tekst met een Joodse rabbi had gespard. Frans Horsthuis woont zich
zijn 90ste in een flatje in Doetinchem. 

 

Deze rabbi vertelde hem dat de tweede helft van deze tekst vanuit het Hebreeuws ook gelezen en vertaald
kan worden als ‘ermee begaan blijven tot in het derde en vierde geslacht’. Zulke woorden moet je wegen en
toetsen. Lees het nog het eens weer, maar nu vanuit dit licht. 

 

God die begaan blijft met mensen, tot in het derde en vierde geslacht, om juist die gevolgen van de eerdere
misstappen niet te ontkennen of over het hoofd te zien, maar te zeggen tegen de mensen: kom terug… Laat
Mij rechtzetten al wat er in het verleden krom gebogen is door jullie zonden. 

 

En dan begrijp ik het weer. Het lijkt nu wel weer te passen bij die eerdere woorden van God. Onze Heer,
Jahweh, de Grote en Enige God, Hij weet welk onrecht er gebeurd is, Hij ziet het niet door de vingers, maar
blijft het volgen wat dit kwaad betekent voor de mensen en het nageslacht. 

 

God is geen afstandelijke rechter die een uitspraak doet, een oordeelt velt en klaar is God. Dat zou zeer in
tegenspraak zijn met zijn hart en de enorme prijs van Jezus sterven. God is begaan. Hij geeft om mensen en
vindt daarom elk onrecht iets om zorg en verdriet over te hebben. 

Hij zegt: Weet zeker Mozes, dat Ik de Heer er mee bezig zal blijven om dit onrecht weer recht te zetten tot in
het derde en vierde geslacht, want Ik weet als geen ander, dat het ene onrecht nieuw onrecht voortbrengt. Je
(klein-) kinderen zullen er last van hebben, wat jij vandaag doet aan kwaad! 

 

Contextuele schuld en onrecht. Het slijt niet, het stapelt in de generaties zich op, tenzij, tenzij... 

Tenzij een generatie opstaat die zegt: Nee! Wij zullen de Heer dienen en luisteren naar alles wat Hij ons
zegt. Dan kan God werken en Hij zal rechtzetten wat er ooit scheef getrokken is door de zonde van het
voorgeslacht. Wat een heilzame Goede God, mogen wij dienen. 



God is, God blijft altijd genadig en begaan met mensen. 

 

Zelf heb ik dat mogen ervaren als het gaat om minderwaardigheidsgevoelens. Zulke gevoelens zijn zonde,
want minderwaardigheid ontkent de waarde die God aan ieder mens geeft. 
Ik heb er lang mee geworsteld en ontdekte dat ‘de bron’ van deze gevoelens twee generaties eerder lag. In
een lang en intensief proces heb ik mogen merken hoe God hiermee begaan was. Hij heeft alles gezien, hoe
dit onrecht is ontstaan, hoe ik onder gebukt ging en nu wilde Hij het alsnog recht zetten! Want ik erkende
God als mijn Heer en kwam met de schade bij Hem terug. Door Zijn genade mag ik dat nu ervaren dat ik vrij
ben gekomen van dit kwaad. Op mijn beurt mag ik nu iets heel anders doorgeven aan mijn kinderen. God zet
recht wat scheef is getrokken, ook in familielijnen. 

 

Misschien herken je hier iets in van jezelf of je eigen familiegeschiedenis. Je mag weten dat God je niet in de
beklaagdenbank zet, maar begaan is met het feit dat jij vanuit de lijn van de geslachten dingen hebt
meegekregen die een last zijn voor jouw leven. Loop niet door met de erfenis en ballast en onrecht uit je
familie, maar keer terug naar God ermee! Hij kan er veel meer mee doen, dan wij denken. Hij kan het recht
zetten. Je vrij maken van de last van de geschiedenis, zodat je helemaal de mens mag zijn die Hij wil dat je
bent.

 

Bij God is het veilig! Hij haat de zonde en wat onrecht is, maar heeft jou lief en wil je vrij maken. Wat een
God hebben wij.

 

 

Een zegengroet, 

Wieger Sikkema
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