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234  Stortbak uit de hel. 
 
Heer, als U in mijn Bethesda bent, 
 Als U ons opzoekt, de vele zieken die hier zijn, 
Loop mij dan niet voorbij oh Heiland, 
Stop, ja stop, precies voor mij!  
 
 
Lieve mensen,
Joni Eareckson, een bekend schrijfster en spreekster, is niet alleen een verlamde vrouw als gevolg van een
hoge dwarslaesie, maar ze kreeg ook kanker. De chemokuren troffen haar zwaar. Ze noemde ze ‘stortbakken
uit de hel’. Doodziek werd ze er van. Doodziek om het leven te mogen behouden. Wat een duivels dilemma.
Toch heeft de kanker Joni niet alleen blauwe plekken bezorgd. Er is ook iets anders uit voortgekomen. Een
prachtig nieuw boekje, met hierin haar eerlijke strijd tegen de kanker, tegen het ongeloof, tegen boosheid en
frustratie, tegen opstandigheid. 
 
Ze noemde haar boekje ‘Beside Bethesda’,  wat zoiets betekent als ‘Net naast Bethesda’. Als ik het in eigen
woorden mag verwoorden, denk ik dat deze titel wil zeggen: je zult maar naast die verlamde man liggen; je
zult maar getuige zijn van dat geweldige wonder aan deze verlamde man. Hoe zou je dat ervaren als ernstig
zieke, als mede-verlamde? Dat je  daar bij dat wonderwater van Bethesda al jaren wacht op een gelegenheid
om op tijd dat water in te kunnen gaan? 
 
De Nederlandse Uitgever, Boekencentrum, heeft dit boekje in ons land op de markt gebracht en het de titel
meegegeven: ‘Bidden bij Bethesda’. Bemoedigend is het zeker!
 
Lieve mensen, als je om moet gaan met ziekte in je lichaam, dan valt het soms niet mee. Een zieke is extra
kwetsbaar voor wat er gezegd wordt tegen hem of haar. Als verpleegkundige in een algemeen academische
ziekenhuis, werd me destijds zwaar op het hart gedrukt dat ik nooit zomaar iets mocht zeggen over Jezus en
dat Hij de Geneesheer is voor zieken. De hoofdzuster die me dit voorhield was nota bene een christen. Toch
begreep ik het wel en later, toen ik wat ouder werd, alleen nog maar meer. 
Wat moet  jij, zieke, met iemand die bij hoog en laag beweert zeker te weten dat jij zult genezen, dat je dit
jaar nog gaat herstellen op een wonderlijke manier? Dat soort positieve sprekende profeten zijn er soms te
over. Maar welke mensen nemen de tijd om tranen te drogen, om voeten te wassen en een glas water aan te
reiken aan iemand die helemaal overstuur is, waar zijn de mensen die met veel geduld en liefde in het
moderne Bethesda komen om te zieken door hun dagen heen te helpen? 
 Omgaan met zieken vraagt zoveel liefde, geduld en volharding. Dat je niet wegloopt als iemand vanuit
bitterheid en ongeloof op je reageert, maar dat je juist dan met begrip op je post blijft staan. 
 
Omgaan met zieken is echt heel anders dan omgaan met genezen mensen. Vergeet dat niet. Genezen mensen
mogen getuigen van hun wonderen, zij zijn de mensen uit Bethesda waar Jezus stil bij heeft gestaan. In het
bijbelverhaal lag Bethesda vol met zieken en Jezus genas één man uit hun midden. Ik wil niet uitleggen
waarom dit zo gebeurt is, ik wil alleen geloven dat Jezus nooit, maar dan ook nooit alleen maar zich
interesseert voor genezen mensen. Hij heeft de zieken intens lief. Zijn komst naar Bethesda getuigt van zijn
liefde: zieke, ik zoek je op waar je bent! Jij kan niet naar Mij komen, Ik kom wel naar jou toe! 
 
Tijdens de genezingsdienst van de laatste Opwekkingsconferentie , reed een jonge vrouw in een rolstoel naar
voren en vroeg aandacht voor de  zieken, die deze avond niet zouden genezen. Kees Goedhart, de man die
deze dienst leidde, ging er heel positief en wijs op in: “Voor wie moet je bidden? Waar moet onze aandacht



naar uitgaan?” vroeg hij de mensen in de tentsamenkomst, “Naar hen die genezen zijn en God daar alle lof
voor willen brengen? Zij vinden vaak vanzelfsprekend hun weg wel in de gemeente. We zijn zo blij immers
met dit wonder van de Heer. Maar onze zorg, extra gebed, extra aandacht, extra bemoediging, dat hebben
juist zij nodig, die na vanavond niet genezen naar huis toe gaan. Opdat ze het niet opgeven om God te dienen,
ook met een niet genezen lichaam.” 
 
Woorden naar mijn hart. Het boekje van Joni spreekt zo diep en intens, vanuit haar eigen hart en leven,
bemoedigingen uit, die zullen leiden tot nieuwe gebeden in het Bethesda van onze dagen! 
 
Als jij langdurig al een ziekte te dragen hebt, wens ik je toe dat je mensen tegenkomt die woorden van troost
en bemoediging voor je hebben. Het wel of niet genezen is aan God. Dat bid ik je toe in Jezus naam. 
 

Gerry  
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