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Bemoediging van de week aflevering 236

Tijd om los te laten… afl. 236 
 
Lieve mensen, 
Loslaten, het is iets dat in zoveel verscheidenheid naar toe komt en aandringt: toe, laat dit los! Laat varen,
laat gaan, laat achter je blijven… Ik vond het mooi om een oude uitzending uit het eerste jaar 2010 voor deze
week te gebruiken. Om weer even voor me zelf stil te staan bij de opdracht om regelmatig los te laten en
vooral hierbij over te laten aan God, die rechtvaardig is. Als je liefde, mooie taken, of als mensen los
moeten, als je verdriet over moet geven in Gods handen, of als je je pijn en teleurstelling wilt overgeven…
Loslaten is voor mij aan God overlaten. Mag ik daarom deze bemoediging, met jullie delen en hem vooral
nog een keer diep tot mijn eigen hart laten spreken. 
Ontvang bemoediging, in Jezus naam! 
Liefs, Gerry 

 
Tijd om los te laten
Het is in Nederland weer vol op herfst. Harde winden, bladeren die massaal naar beneden komen, kale
boomkruinen, kale akkers, regen... Soms is het met elkaar een wat mistroostig beeld, somber. 
Hoewel ik van mezelf een positief ingesteld mens ben, blijmoedig en opgeruimd, zijn er toch situaties die
me stil kunnen maken. Als ik merk dat ik teveel dingen om handen heb en daardoor mijn werk niet zo kan
doen als ik graag zou willen doen. Als ik merk dat ik werkzaamheden moet opgeven. Als ik zelfs de zorg
voor bepaalde mensen moet loslaten. Mijn werk of een zorg moet teruggeven aan God. Dat zijn geen
makkelijke dingen. 
Nog lastiger vind ik het om mijn kinderen los te laten of mijn kleinkinderen. Loslaten betekent voor mij:
‘overlaten aan God’. Heel bewust je werk of mogelijke invloed stoppen, en er voor kiezen God te
vertrouwen voor dit werk en voor de mensen die je lief zijn. Ondanks dat ik weet dat in Gods hand zoveel
grotere veiligheid bestaat dan wat ik ooit iemand kan bieden, blijft loslaten een oefening van hoog niveau
voor me.  
Het woord dat afgelopen zondag in de vorm van een profetie aan de gemeente werd doorgegeven, raakte
mijn hart. Ik herkende het beeld meteen: dit was mijn laantje waar ik zo graag wandel en met God spreek
over alles wat me beroert. Ik zag de bomen, de hoge kruinen, de bladerloze takken, omdat de herfstwinden al
zoveel blad hebben weggenomen. En ik dacht aan alles wat ik elke keer weer opnieuw heb moeten loslaten,
dus overlaten aan de invloed en kracht van onze Heer. De boeken die uitgegaan zijn, de spreekbeurten, de
bemoedigingen, de inzet voor allerlei mensen die op mijn pad kwamen... Wat moet ik toch vaak loslaten... 
En hoor nu eens wat God sprak in deze profetie? Ik zag me wandelen op dat laantje met die hoge bomen.
Elke boom stond voor een werk of voor een relatie... Ik hoorde de vraag uit de profetie: “Gerry, zie jij mijn
Geest rusten in de boomkruinen? Zie je dat Ik niet loslaat, maar doorwerk ook als jij je ‘boom’ passeert en
los hebt gelaten? Zie je mijn Geest rusten op al die verschillende dingen die jij hebt overgegeven aan Mij?
En heb je er oog voor, lief kind, hoe liefdevol Ik je soms iets uit handen neem, niet om je te diskwalificeren,
maar om je te beschermen tegen teveel hooi op je vork? Ik ben je Herder én je Werkgever! Ik zorg voor jou,
Ik ben zo blij met mijn kinderen en pas daarna met hetgeen ze voor Me willen doen...”
Liefdevolle Vader... Dank U wel voor de gaven van profetie. Spreek met Uw woorden tot ons hart, opdat wij
Uw stem herkennen en verstaan wat U ons zegt...  
Dit is zo’n goddelijk wonder. Er bestaan woorden, en die woorden worden uitgezonden, en ‘losgelaten’ en
Gods Geest vergezelt al die woorden naar alle luisteraars persoonlijk. Hierdoor kan God met hetzelfde
woord duizend en één verschillende dingen uitwerken. 
Elke keer als ik een bemoediging de deur uit laat gaan en er voor bidt en God vraag het werk over te nemen,
realiseer ik me dat vanaf dit moment God onvoorstelbaar veel meer kan doen, dan ik ooit kan bidden,
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bedenken of beseffen. God werkt zo uniek en is naar ieder van ons zo bijzonder persoonlijk. Dit is wat God
zegt: Ik wandel naast je op die eenzame weg! Van het begin tot het eind... Hij is er bij! 
In vertrouwen op deze heilige werking van Gods Geest, geef ik de woorden van de profetie nu aan je door.
Laat Gods Geest je er mee omhullen en jou vertellen wat hierin misschien zijn persoonlijk Woord voor jou
is. 
Weest hiermee bemoedigd! Ik wil zo graag samen met jou, God prijzen, om Zijn krachtige bemoeienis met
ons leven.  Met jou en ook met mij. 
Liefs, Gerry Velema 
 
Profetie (31 -10-10) Bethel Gemeente Drachten
Op een nacht werd ik wakker met een oud lied in mijn gedachten: ‘Ruwe stormen mogen woeden, alles om
mij heen zij nacht. God, mijn God zal mij behoeden. God houdt voor mijn de wacht.’ 
Dat lied ging niet weg, maar bleef bij me. Soms zong ik het, dan zei ik het weer in mijn gedachten op. Ik bad
de Heer wat er mee bedoelde. 
Toen liet de Heer me een beeld zien van een laan met hoge bomen aan weerzijden. Een lange eenzame weg
dwars door de weilanden. Er stond een hevige stormwind en de bladeren vielen massaal naar beneden en
waaiden over de velden. Het regende hard en donkere wolken joegen langs de lucht. Een somber beeld. 
De Heer wil spreken tot iemand persoonlijk, iemand in ons midden en dat kunnen meerdere mensen zijn. 
Mijn kind, ik weet van die weg die je gaat. Van de stormen die in je leven woeden, van de sombere dagen
die zich aaneenrijgen en van de weg die zo ver en lang lijkt. 
Zoals de bladeren van de bomen werden gerukt, zo vervlogen jouw dromen en niemand kan die pijn en strijd
ten volle meevoelen, alleen je eigen hart kent je diepste verdriet. 
Maar weet één ding: Ik zal je nooit begeven, Ik zal je nooit verlaten. Want boven de wind en het geraas van
de storm, daar troon Ik geweldig in de hoge. Ik loop naast je op die eenzame weg. 
Mijn lieve kind, kom dicht bij Mij en luister. Zie je ginds de regenboog door de takken heen? Ergens schijnt
de zon... De storm gaat voorbij. Hoor je de wind van mijn Geest in de boomkruinen? Ik ben dichtbij en geef
je nieuwe kracht. Hoor je mijn fluisterende stem aan je oor? Ik houd van jou. Je bent nooit alleen! 
Zoals de zon doorbreekt en de natuur weer een ander aanzien geeft, zo wil Ik met al mijn warmte en liefde
doorbreken in jouw duisternis. Ik ben de God van oudsher die de storm en de winden gebood te zwijgen en
stil te zijn en het werd... volkomen stil. Dat wonder wil Ik in jouw leven doen. Vergeet mijn roepstem van
deze ochtend niet. Geloof dat Ik bij machte ben alles te veranderen. Want... 
Ruwe stormen mogen woeden, alles om je heen zij nacht. God, jouw God zal jou behoeden. God houdt voor
jouw heil de wacht. 
 
To slot: Ik heb de indruk dat God me vraagt om de profetie die afgelopen zondag in onze kerk werd
uitgesproken en ook mijn persoonlijk diep raakte, te delen met jullie. Daar wil ik dan ook graag gehoor aan
geven.
In deze bijlage vind je ook de hele profetie. Je kunt ook de dienst van afgelopen zondag in de Bethel zelf nog
bekijken, zeker als de bemoediging iets met je doet. De profetie stond niet los, maar was door Gods Geest
geweven in een schitterende dienst waarin onder meer Wim Grandia een zeer persoonlijke boodschap bracht
over de moeizame weg na het overlijden van zijn vrouw Gees. 
Je vindt deze dienst met deze link: http://mediaspeler.bethel.nl/2010/10/go d-die-ons-doet-volharden/
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De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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