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Corrie's hiding place

Bemoediging van de week aflevering 238

 Waar kun jij schuilen?   (een herhaling uit 2015) 
 
The Hiding Place, de schuilplaats...
 
Deze bemoediging neemt ons mee via het lied ‘U bent mijn schuilplaats, Heer’ naar ‘The Hiding Place’, een
film over het leven van Corrie ten Boom. Over het lied zelf, wil ik graag een andere keer iets meer zeggen. 
Eerst iets over de “Hiding Place” van ‘tante Corrie’. Natuurlijk gaat dat in de eerste plaats over de
schuilplaats van de familie ten Boom in de tweede wereldoorlog, toen er joden  verstopt moesten worden.
Deze daad van verzet bracht de familie zelf in de handen van de nazi’s. Corries vader en haar zuster Betsie
overleefden de oorlog en mishandelingen niet. 
Terwijl ik beelden van deze bekende film weer zie, valt het me weer op, dat Corrie niet een echte geloofsheld
is, maar veel meer haar zuster Betsie. Corrie staat er maar wat bij. 
 Ze heeft er verschrikkelijk veel moeite mee met alles wat hen overkomt. Ook met God, ook met wat de Heer
op dit moment van haar vraagt. Vanaf een afstandje kijkt ze toe hoe haar zus getuigt van Jezus en bidt met
mensen, of uit de bijbel voorleest of zich (hopeloos zo’n zus!!) weer eens opoffert voor een ander. Het is niet
Corrie, maar Betsie die het opbrengt, nadat ze in elkaar is geslagen, om tegen haar zus te zeggen: “Haat niet,
Corrie! Laten we vergeven, zelfs al wordt ons geen vergeving gevraagd... wees als Jezus.” 
Dat het moeilijk is voor Corrie, dát is herkenbaar! Corrie , op een afstandje van het geloof. Corrie, die de
acties van anderen gadeslaat. Hoe velen van ons staan niet op zo’n zelfde kritische veilige afstand anderen
gade te slaan in wat zij geloven en belijden. Geloven op afstand, vertrouwen in tweede instantie, over God
denken in termen van ‘ja, ik heb wel eens horen zeggen over God… ’. 
Pas na de tweede wereldoorlog komt Corrie’s geloofsleven tot ontwikkeling, maar toen ze zelf diep in de put
zat, liftte ze menig keer mee op het geloof van haar ‘sterkere’ zus Betsie en van haar sterke vader. 
Als we denken aan een schuilplaats voor ons geloofsleven is dit een goede boodschap: Meeliften op het
geloof van anderen, dat mag! Zeker meeliften met het geloof van onze sterke Heer Jezus. Corrie zei later: “Ik
hoef geen groot geloof te hebben, ik geloof in een grote God!”
Ze is de vijftig gepasseerd als ze zelf  geroepen wordt voor Gods Koninkrijk. Corrie de overlever, die haar
overleven als een kostbaar geschenk aan God teruggeeft. Ze geeft Jezus de jaren die haar nog resten hier op
aarde. 
Na de oorlog wordt een nieuwe missie opgepakt: ze gaat haar ervaringen delen met de mensen om haar heen.
Zo wordt Corrie een bemoediger!
Uit het niets verrijst haar ontwikkeling: schrijven, getuigen, spreken, reizen, zwerven over de wereld, waar de
Heer haar maar brengt.  Een vrouw die nooit te oud was om door God ingezet te worden! Wat een voorbeeld.

            Want je bent toch gestorven en je leven is nu verborgen in Christus... 

            “Kinderen van God”, zo zegt Kolozensen 3: vers 1 tot 4, “jullie zijn toch aan je eigen leven gestorven.
Jullie                    zijn met Christus opgewekt om nu voor Hem te leven. Let daarom vooral op wat in en wat
van de Hemel is en niet teveel op de zaken die van deze aarde zijn, want jouw leven is toch verborgen in
Christus in God? “

Dat betekent ook: Lift maar mee als je zwak bent met je sterke broer, Jezus. Corrie gebruikte hierbij een
schitterend voorbeeld. Kijk, zoals een duim op het eerste gezicht kan verdwijnen in de sterke hand, zo
verdwijnen jij en ik voor het oog van mensen in de tegenwoordigheid van God. Wil iemand ons aanvallen of
ons laten struikelen... we zijn in Christus meer dan overwinnaars. Dat hebben we niet van ons zelf, zoiets
bestaat ook niet buiten Christus, maar juist in Hem ligt onze kracht. Daarom zingen wij: U bent mijn
schuilplaats Heer. 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/238/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/238/tekstbijlage?print=1


Deze verstopplaats in Christus is een  ‘hiding place’. Niet alleen voor joden, maar voor iedereen. Niet alleen
voor vandaag, maar voor eeuwig, niet alleen in de hemel, maar ook op aarde. 
En degene die in Christus is, zal bovendien opmerken hoe Gods Vaderhand zich voortdurend en teder legt
om het leven van Christus. Voor God is zijn Zoon alles.   Heel Gods liefde gaat naar Jezus uit. InJezus zijn
wij, verstopt, verborgen. Dat is de ‘hiding place’ van God voor zijn Zoon, in wie wij geborgen zijn... 
Weet je dit symbool gaat altijd met je mee, waar je ook bent. Doe het eens voor jezelf en zeg daarbij hard op
tegen jezelf: kijk, ook mijn leven is verborgen, in Christus, in God! Ik ben vandaag in Hem. En hoe ik mij
ook voel, sterk of zwak, vol geloof of twijfelend, ik lift mee met het geloof van mijn sterke Broer en mijn
machtige Vader. Wat kan mij gebeuren? 
Beleef dit wonder in de naam van Jezus. Mag de Heer je hier mee zegenen en  bemoedigen. 
 

Gerry Velema 
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