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Hij kent jouw naam!

Bemoediging van de week aflevering 251

Aflevering 251 
 
God kent je naam, jij ook?
 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij…  Psalm 139 
 
Wat fantastisch te weten dat God ons kent, dat de Heer jou en mij ziet, ons doorgrond en naar ons omkijkt?! 
 
Is dit niet de zekerheid waarover we zo graag zingen? Hem onze dankbaarheid tonen om Zijn betrokkenheid?
Het klinkt door in liederen, gebed, activiteiten en in onze levenshouding die dankbaarheid uitstraalt.
 
Het moederschap heeft mij het besef van deze psalm vergroot. 
 
Ja, God kent mij, als Zijn kind! Mijn handel en wandel is Hem bekend. Vandaar dat Hij alles van me weet,
mijn fouten voorziet en de oorzaak er van kent. Hij doorgrondt en kent mij immers, als geen ander. 
 
Bij God vind ik als kind begrip, onvoorwaardelijke liefde, wegcijferende liefde, acceptatie en een kennen van
mij, nog beter dan ik mezelf ken. 
Dat zijn eigenschappen die God als Hemelse vader toegeschreven kunnen worden.
 
Ik leer dit steeds beter onderkennen en beleven, zeker nu ik zelf kinderen heb. Ik zal proberen het via een
voorbeeld te illustreren.
 
Na een lastige zwangerschap van onze jongste, kozen Hendrik (mijn man) en ik heel bewust voor de naam
Giem. Wat betekend:'Yahweh richt op'. 
 
Giem was al ruim twee jaar toen hij voorzichtig wat begon te praten. Twee woord zinnen lukte hem aardig,
maar al wat hij zei, hij noemde nooit zijn eigen naam. Steevast sprak hij zijn eigen naam niet uit. Hij had wel
een synoniem: “Keie
Keie, koekje, keie drinken, Keie pelen. Overal waar hij zijn eigen naam of ik bedoelde zei hij:”Keie”. 
Tot vermaak van zijn broers die dat overnamen en al gauw werd het een koosnaampje in huis. vooral Giem’s
broers noemden Giem te pas en te onpas ‘Keie’.
 
Tot op een dag Giem aan tafel zat en ineens riep: “Hiem”. Dus ik helemaal enthousiast:”Wat? wat zei jij? wie
is dit? Wijzend naar Giem riep hij het weer: ”Hiem”!
 
Een kinderlijk enthousiasme overviel me, niet alleen omdat hij weer een sprongetje in zijn ontwikkeling
maakte zoals ik helemaal trots en blij was de eerste stapjes, woordjes etc heb meegemaakt. 
Deze blijdschap zat dieper. Hij noemde zichzelf bij naam, de naam die we zo zorgvuldig, overwogen en
intens aan hem gegeven hadden.
Alsof hij ermee instemde zo genoemd te worden, de naam aanvaardde, een bestemming aanvaardde.
 
Zo werd ik stilgezet bij mijn kind-zijn van God. Een nieuwe identiteit heeft God mij gegeven; geliefd kind
van de Vader, vrijgekocht! 
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Staat op mijn identiteit niet in mijn naam gestempeld; vrij van schuld, vrij van verwachtingen, vrij van het
streven naar een nep-naam een nep-identiteit?
 
Misschien heb jij je al lange tijd 'keie' genoemd, omdat je simpelweg het niet kunt of wilt geloven dat God
jouw identiteit heeft vastgelegd met grote zorg en jou heeft aanvaard. Toch is er ook bij de Hemelse Vader
geen grotere vreugde dan uit mond van Zijn kinderen de aanvaarding van hun naam, hun door God
geschonken identiteit, te horen!!
 
Je vernieuwde identiteit: Ik ben Gods kind, Hij heeft mij lief, ik ben vrijgekocht!!!
 
Lieve groet,
 

Hanna

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
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