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Brengers van Hoop

Bemoediging van de week aflevering 253

Brengers van hoop.
 
1 Timoteüs 1:2

De hoop van de wereld!
“…van Christus Jezus, onze hoop”

Wat moet je hopen voor deze wereld? De wanhoop overschreeuwt toch alle beetjes hoop die we bij elkaar
schrapen?
Wanhoop als het gaat om het honger-probleem. Elke dag sterven 10.000 jonge kinderen aan ondervoeding.
Elke dag! Het haalt de krant niet, want het is geen nieuws. Gister en morgen zal het ook zo gaan. En vorig
jaar en volgend jaar. Wat moet je hopen…?
 
Wanhoop als het gaat om de relatie Joden-Palestijnen… Haat, woede en wraak zijn daar het refrein. Helaas
niet liefde, ontferming en vergeving. Wat moet je hopen?
 
Wanhoop over de oorlog in Oekraïne, alle enorme etnisch en religieus gerelateerde spanningen, zou het ooit
goedkomen?
Ziekten, aardbevingen, bosbranden, honger...
 
 En tóch. Paulus drukt ons Christus Jezus, onze hoop, stevig tegen de borst. 
 
Jezus is onze levende hoop, omdat hij de dood verslagen heeft! 
Als dát niet waar zou zijn, zouden we de beklagenswaardigste mensen zijn (1Kor 15 : 19 (NBV)).
 
Maar omdat het waar is, mogen we leven met perspectief en komt al het lijden in het licht van dit perspectief
te staan. Dat geeft troost. En echt een hoopvolle toekomst! En het geeft HOOP! 
 
Ik geloof dat God van jou en mij vraagt om op ons plekje, op die vierkante meter waar jij en ik ons begeven,
een brenger van Hoop te zijn.
 
Neem nou die oude vrouw, Lilian Weber. 
Ze was al in de negentig toen ze hoorde van meisjes in Afrika die geen kleding hebben om zich mee te
kleden. Deze hoogbejaarde vrouw had tijd, veel tijd en een hobby: naaien.
 
En dus naaide ze het ene na het andere jurkje. Ze is nu 99 (p.s. dit is al een aantal jaren geleden geschreven)
en hoopt voor haar honderdste verjaardag haar duizendste jurkje te naaien. Prachtig en inspirerend!! 
Je bent nooit te oud om aan iets nieuws te beginnen! 
 
‘In die hoop leven wij, ons verdriet wordt een lied, want God maakt vrij!’ 

Hopen dat we die zondag weer mogen zingen! 

 

Hartelijk groet, Anne 
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Reacties zijn welkom op:  annevelema@gmail.com

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/253
https://www.bemoedigingssite.nl
https://www.bemoedigingssite.nl/over-ons/doneren

