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Bij Paulus' sterfbed

Bemoediging van de week aflevering 258

Bemoediging:  Aan het sterfbed van Paulus (Leef vandaag zoals je straks wilt eindigen!)

 

2 Timoteüs 4:6-8

 

Ik probeer me een voorstelling te maken van het moment dat Paulus deze woorden opschrijft.

“Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. Maar ik heb de goede 
strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die 
de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen 
die naar zijn komst hebben uitgezien.”

Een diepbewogen gedeelte. Paulus voelt aan alles aan: het duurt niet lang meer. Ook ik zal spoedig komen te 
sterven.

Ook hij. Volgens de overleveringen (buiten Bijbelse bronnen) is Paulus in Rome onthoofd.

Daarmee sluit hij aan in een rij van heel veel discipelen die als martelaar zijn gestorven. Andreas in Patras in 
Achaje door kruisiging aan een X-vormig kruis, Bartholomeüs (Nathanaël) levend gevild in Armenië, 
Jakobus (de broer van Johannes) onthoofd in Jeruzalem door Herodes Agrippa, Jakobus (de zoon van 
Kleopas en Maria) gestenigd, Judas (Taddeüs) in Armenië doodgeschoten met pijlen, Matteüs in Parthië met 
het zwaard gedood, Petrus ondersteboven gekruisigd in Rome, Filippus in Frigië opgehangen aan een paal, 
Simon (de Zeloot) in Perzië gekruisigd, Tomas in India met een speer om het leven gebracht, Mattias 
gestenigd en daarna onthoofd…

Ondanks al het bloed van martelaren door alle eeuwen heen, groeit de kerk van Jezus Christus nog steeds. Ze 
zeggen zelfs: het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk.

Ook deze week zijn er weer martelaren gestorven…

Wat mij zo treft is dat Paulus opgelucht lijkt. Ik heb het gehaald!
 ‘Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.’ Blijkbaar is dat voor hem 
nooit een vanzelfsprekendheid geweest.

'Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid'. Zo’n Griekse overwinningskrans. Een lauwerkrans! Paulus 
pakt zijn ganzenveer met inkt en schrijft het woord op voor krans: ???????? (stephanos).

Zou hij op dat moment gedacht hebben aan Stefanus? Paulus (toen nog Saulus) stond erbij en keek ernaar 
toen een regen van stenen op Stefanus neerdaalde. Terwijl Stefanus, net als zijn Heer, sterft met een gebed 
om vergeving op zijn lippen, staat Saulus erbij en hij keurt de brute moord op de eerste echte martelaar, na 
Jezus, goed. Hij had de mantels van de stenengooiers vast, zodat zij alle ruimte hadden om hun stenen te 
gooien (Handelingen 7:54-8:1).

Maar ook voor Paulus, mag ik zeggen zélfs voor Paulus, gaf Jezus zijn leven.

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/258/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/258/tekstbijlage?print=1


In 1 Timoteüs 1:15 legt Paulus in elf woorden uit waarom Jezus naar deze wereld kwam: “Christus Jezus is 
in de wereld gekomen om zondaars te redden. En,” vervolgt hij: “Ik was de eerste, de voornaamste”. En ook 
voor deze christenvervolger kwam Jezus naar deze wereld! 

Paulus een lauwerkrans, een ‘stephanos’. Genade in optima forma! Alle eer aan onze redder Jezus Christus!

 

Anne Velema 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
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