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Een Kerstmoment

Bemoediging van de week aflevering 260

Gezegende kerstdagen!

Een kerstmoment, een stil moment…

 

 

Lieve mensen,

Vandaag ontvang je onze nieuwsbrief  iets vroeger dan normaal op de vrijdag. Het is eerste kerstdag.
Misschien open je dit bericht op een stil en verloren momentje. Misschien zelfs wel een moment dat je
alleen bent.

 
Toen ik deze opname maakte, gingen mijn gedachten uit naar jou. Ik wist dat deze opname voor een kleinere groep dan 
normaal  zou zijn. Waar veel mensen opgaan in allerlei drukte tijdens de kerstdagen, zijn er ook velen van ons op zichzelf  
aangewezen.

Het is niet makkelijk om met de kerstdagen alleen thuis te zijn. Misschien is het wel voor de eerste keer dat
je alleen bent, omdat je partner je ontvallen is dit jaar. Ik denk ook aan de mensen die alleen zullen zijn
vanwege hun werk. Ze zijn niet thuis en missen hun familie en thuisfront. En dan de mensen die deze
kerstdagen geconfronteerd worden met ziekte, misschien zelfs een ziekenhuisopname of hun geliefde ligt in
het ziekenhuis… Dan is alles zo anders met de kerstdagen Dat alleen zijn doet iets met je. Mag de
bemoediging van vandaag ook iets met je doen: namelijk je verwarmen en bemoedigen.

 
Het is een eenvoudig kerstmoment geworden dat ik in de studio beleefde, toen ik de opname maakte. Een kerstmoment met 
jou samen! Ik neem je mee naar dat bekende lied: Stille nacht… Omdat ik zelf helaas niet meer goed kan zingen, gebruik ik 
een nummer van Sela. Het is een prachtige weergave. Wereldwijd en in vele talen zal in deze dagen dit lied in kerken en 
kringen klinken.

 
Laten we er samen bij stil staan. Ik wil je graag vertellen welke geloofsvolle emoties  dit lied bij me oproept. Natuurlijk kun 
je emotioneel zijn bij dit lied, maar ik noem het bewust ‘geloofsvolle emoties’. Want dit lied raakt diep mijn 
geloofsovertuiging en mijn gevoel.

Stille nacht… heilige nacht….  Laat het maar even stil worden!

Stille nacht, heilige nacht! 

Davids Zoon, lang verwacht, 

Die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
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Hij, der schepselen Heer. 

De komst van Jezus is niet alledaags.

Het Heilige van God komt onze wereld in, het komt zelfs bij jou en mij…

Onze Heer, der schepselen Heer! Dat is ook mijn Heer! Halleluja.

 

Hulploos Kind, heilig Kind, 
Dat zo trouw zondaars mint, 

 

Hier word ik nog stiller van: een kind dat mij, een zondaar, mint. Daar is het allemaal mee begonnen, anders
zou de Zoon nooit gekomen zijn. En nu ligt het daar… dat kindje, zo hulpeloos, zo kwetsbaar. Zo begint het
verhaal van Jezus, de Redder. Ik zou het zo wel willen optillen en tegen me aan willen houden en het warm
aankleden.

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

 

Een warme  kruik leg ik in die voederbak. Mijn wereld, Zijn wereld. Kerst, de Zoon van God stapt mijn
wereld binnen. Ik kan niet anders, nu wil ik ook Zijn wereld binnengaan. Zijn heiligheid omgeeft me. Mijn
hart vloeit er van over: wat houd ik van U, schoonste Heer Jezus. Dit prille, maar oh zo mooie begin van
Gods zoon, mijn Redder… die mij liefheeft nog voor ik ook maar iets kan zeggen, zelfs nog voor ik bestond.

Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

Amen, ja, ik kan U nooit genoeg danken, lieve God in de Hemel, voor de komst van Jezus Christus in mijn
hart en wereld. Maar U bent er  nu Heer! Leer mij U danken hiervoor!

 

Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

 

Gods plan, Gods belofte aan de mensen, wordt heerlijk vervuld. Lieve mensen, gelovigen op aarde kunnen
nog iets gemeen hebben, maar de goden waarin mensen geloven en die zij dienen willen, hebben weinig tot
niets gemeen.

Als gelovigen kun je iets begrijpen van de eerbied en het respect  dat iemand anders voelt voor zijn of haar



god of voor zijn of haar geloofsovertuiging, maar denk niet dat je alle goden op één hoop kunt gooien. Ook
Allah en Jaweh niet.

Dit gevoel en besef dringt zich met kerst altijd sterk aan me op. Vooral als ik kniel bij de kribbe van Jezus!
Want dat kindje is de beloofde verkondiger van Jaweh, onze Vader en Schepper God. Zo maakt God zich
aan de wereld bekend en niet anders! Klein, kwetsbaar, zonder zwaard, zonder geweld, zonder tamtam.
Jezus werd de openbaring van God, van Jaweh! Kijk naar Jezus om te weten wie de hemelse Vader is.

 

Als vertegenwoordigers van goden zo   sterk verschillen als bijvoorbeeld Jezus    en  Mohammed, dan weet
ik zeker dat de goden die zij vertegenwoordigen nooit dezelfde kunnen zijn.

 

Niemand, geen enkele god, heeft zich zo klein gemaakt om mensen te bereiken met redding, vergeving,
verzoening, vrijmaking en hierdoor uitzicht op een eeuwig welkom in Gods Vaderhuis. Ik ken geen god als
Jaweh. Hij, die dit eerst beloofde aan Adam en Eva en het vervulde in Jezus Christus en het uitvoert met een
mens als ik… Dit is genade van God, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden tot zijn heilig
volk.

 

Oordeel zelf, denk goed na, vergelijk de presentatie van Jaweh en Allah, door goed acht te slaan op hun
boodschappers: Jezus en Mohammed… En erken het diepe verschil. Dat we veel gemeen hebben met
moslims, dat is buiten kijf. Het verlangen naar vrede en het goede, dat delen we. Maar de bron en de weg
waar gelovigen over mogen gaan, is diep verschillend.

Kerstfeest: terug bij de kribbe, op de knieën bij de eenvoud van Jezus ‘ komst op aarde. Dit moment mag je
inspireren. Je mag het koesteren en vasthouden  in deze dagen, en vooral als straks het nieuwe jaar begint.
Dit prachtige lied kan je terug brengen naar een diep christelijk fundament onder je geloof en overtuiging:
Ja, Heer Jezus, ook voor mij bent U gekomen, ook in mijn hart mag U wonen en ik zal U altijd danken voor
mijn redding. Die redding door U gebracht, door mens te worden, klein   hulploos en teer en door uit  te
groeien, tot de man op het Kruis, Godes Zoon, aller mensen Heer!

Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 

Ontvang zo bemoediging en inspiratie, in deze mooie stille dagen rond Kerst! De Heer zij met je, Immanuël,

Gerry Velema  
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