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Vergeet de bittere kruiden niet!

Bemoediging van de week aflevering 267

Afl 267   Bittere kruiden 

40 dagen serie: afl. 21 

 

Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was… 

 

Lieve mensen,

Naomi heette ze, dat betekent ‘mijn lieflijke’. Wat een prachtige naam voor een vrouw. Dat je de geliefde
mag zijn in de ogen van iemand die het goede met je voor heeft, wie wil dat nu niet? De naam tekent
misschien ook het prettige karakter van Naomi, een vrouw die lieflijk omgaat met anderen. Ze geeft de
liefdevolle benadering voorrang. Alleen, ook al had Naomi zo’n mooie naam, toch zijn er zoveel dingen
gebeurd in haar leven, dat Naomi tegen haar omgeving zegt: “Noem mij niet meer Naomi, noem me liever
‘Mara’. Ik ben één en al bitterheid geworden.”

 

Bitterheid, het is iets anders dan een beetje verdriet hebben of rouw beleven. Bitterheid  komt niet zomaar in
een mens. Het ontstaat langzaam en als gevolg vaak van iets dat lang heeft kunnen werken in je hart. Iets vat
post in de ziel dat er niet hoort, en blijft daar aanvankelijk nauwelijks waarneembaar zitten. Zolang het klein
is, doet het misschien slechts af en toe van zich horen. Soms valt het zomaar ineens op: “Tjonge, wat een
bittere toon hoor ik nu in je woorden.” Maar een volgende keer is het weer weg. Althans, dat lijkt zo. Het
grootste gevaar voor ons is, dat een zaadje ‘bitterheid’ gaat groeien. Ondergronds, als een wortel,
onzichtbaar gaat het steeds meer terrein pakken en aandacht opeisen. Gods Woord waarschuwt ons voor
deze bittere wortels!  

 

Hebreeën 12:15 ‘Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel 
opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden’.  (NBG)

 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/267/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/267/tekstbijlage?print=1


Bitterheid kan vele oorzaken hebben, maar er zal bijna altijd iets traumatisch aan vooraf zijn gegaan. Een 
vrouw kan bitter worden, als haar man haar blijft voorliegen, of een man kan bitter worden als zijn vrouw 
hem voordurend corrigeert. Bij bitterheid moet je vooral letten op de lange duur van het lijden. Het 
langdurig structureel verkeerd en ongezond met iemand omgaan, kan bitterheid opleveren en traumatisch 
zijn. 

 

Het volk Israël werd in Egypte klein gehouden en onderdrukt. Het was een bittere ervaring voor het volk van 
God, tot aan het traumatische toe. Eerst werden ze als slaven steeds meer afgebeuld  en klein gehouden, 
maar  toen besloot  de Farao dat alle pasgeboren jongetjes moesten worden vermoord. Wat een 
afschuwelijke situatie. Golven van woede en bitterheid stroomden door Israël. Dit lijden bracht een bijna 
ongeneeslijke bitterheid.  

 

Kijk naar Naomi. Gevlucht voor de honger, vindt ze in Moab een nieuw bestaan, samen met haar man. Maar 
dan sterven achter elkaar haar man en haar beide zonen. Het is teveel voor Naomi, het is traumatisch wat ze 
meemaakt en het maakt haar bitter. 

 

Hoe gaat God om met de bitterheid in de ziel van mensen? Het treft me zo dat God zoveel liefde en aandacht 
inzet juist tegenover de bitterheid van zijn kinderen. In iedere Pesach viering van Israël, elk jaar opnieuw, 
worden bitter kruiden aan tafel opgediend. Ze staan symbool voor al het verdriet en alle trauma’s, alle 
bitterheid, om dit onder de aandacht van de Allerhoogste te brengen. Om het te gedenken, te benoemen en 
een plaats te geven. Een plaats die blijkbaar ook de beste plek is: aan de tafel van onze Heiland! Er is een 
plaats lieve mensen, waar de Heer ons zegent en helen wil: zijn eettafel! Daar mag je al je  bitterheid in zijn 
tegenwoordigheid gedenken, doorleven en   laten aanraken met Gods tederheid. 

 

In het bemoedigingsfilmpje doop ik, naar het voorschrift voor Israel, bittere kruiden in zout water. Ik mag 
mijn bittere, bijna traumatische herinneringen, vermengd met het zout van mijn tranen, voor Gods 
aangezicht opheffen en eten, opdat mijn herinnering geheiligd zal zijn en God mij helen kan. En dit mogen 
wij doen: jaar in , jaar uit. 

 

Vergeet je bitterheid niet bij God te brengen, als je weer avondmaal viert! 

 

Elk avondmaal mogen ook wij zeggen: Heer, U stierf voor mijn leven, ook voor alles dat mij verdrukt en 
pijn gedaan heeft, alles dat mij tot zonde heeft verleidt. U stierf opdat ik verlost van mijn vijanden nu U mag 
dienen in grote vrijheid en vreugde. Vader, ik vergeet mijn bitterheid niet, U vergeet mijn bittere tranen niet. 



Ik mag het bij U brengen, keer op keer, net zolang tot uiteindelijk Uw heling zegeviert over al die bitterheid. 

 

Lieve mensen, we zullen straks met Goede vrijdag, misschien Paaszondag, samen weer avondmaal vieren.
Denk aan deze boodschap: vergeet niet je bitterheid voor Gods aangezicht te brengen. Sta open voor de
genezende werking ook in onze avondmaalsviering. Ontvang genezing door een herinnering te brengen voor
Gods aangezicht! Ontvang heling in je ziel en bevrijding  . Vergeet niet dat Pesach wordt gevierd door een
volk dat is uitgetrokken, vanuit de slavernij  ! 

 

Mag de Heer je met deze gedachte rijkelijk troosten. Kom, vier maaltijd met jouw Heer! 

 

Ontvang bemoediging in Jezus naam! 

 

Gerry 
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