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God grijpt in
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279 God grijpt in, ons ten goede! 

 

Lieve mensen, 

Ik neem je graag even mee naar een zendingsverhaal dat me sterk aansprak. Het gaat over Anton. In Antons
leven greep God in en dat veranderde alles voor Anton. Je vindt dit verhaal met deze link: 
http://www.wycliffe.nl/anton/

 

Anton

Anton werd als jongen geboren bij de inheemse San bevolking in de Kalahari woestijn in zuidelijk Afrika. Al 
op jonge leeftijd raakten zijn benen verlamd als gevolg van polio. Hij leerde in de loop van de tijd om 
zichzelf voort te bewegen met behulp van zijn armen en speciale kussentjes. Maar het pijnlijke en 
meedogenloze getreiter bleef.

Anton ontdekte dat hij kon vluchten in alcohol. “Dat deed ik dagen en nachten lang. Ik zou gedronken 
hebben tot ik stierf,” zegt hij. Anton had er vrede mee om zijn leven dronken door te brengen. Maar God 
greep in door een droom. “Ik sliep en begon te dromen dat er mensen om me heen waren,” herinnert Anton 
zich. “Sommigen van hen zaten, anderen stonden. Het gebouw waar we in zaten was prachtig. Iemand pakte 
een zwart boek en begon met me te praten.”

 

Kerk

Anton begreep de droom op dat moment niet. Hij stopte hem weg in zijn herinnering. De beelden uit zijn 
droom kwamen jaren later terug toen hij en een paar vrienden een stroom mensen met zwarte boeken onder 
hun arm een gebouw zagen binnenlopen. Zijn vrienden vertelden hem dat het dorpsoudsten waren die naar 
de kerk gingen. “Toen ik zelf het gebouw binnenging, realiseerde ik me dat dit het gebouw was uit mijn 
droom,” zegt Anton. “Ik zag een man staan, pratend en biddend. En toen zag ik hem in zijn Bijbel lezen.”

 

Smalle weg

Op diezelfde dag liet Anton zijn oude leven achter zich en werd een nieuw mens door Christus. “De Bijbel is 
Gods levende woord. Als je op de smalle weg gaat,” legt Anton uit, “zie je door de Bijbel waar je vandaan 
komt en wat je levensdoel is. Ik ben het niet, Hij is het. God leidt mij.”

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/279/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/279/tekstbijlage?print=1
http://www.wycliffe.nl/anton/


Als meest onwaarschijnlijke kandidaat, speelt Anton nu een sleutelrol als verteller in het Bijbelverhalen-
project. In dit project worden 18 Bijbelverhalen vertaald en opgenomen voor de San mensen.

 

God greep in. God keerde het lot van Anton. Als God ingrijpt kan dat even heftig zijn, het kan zeker
emotioneel zijn, er kan iets aangeraakt worden of bloot komen te liggen, waar je niet graag mee te koop
loopt. Soms zijn mensen er bang voor dat God gaat ingrijpen. 

Houd dit vast: God grijpt in tot heil van de mens. Zijn ingrepen zijn bedoeld om ons bij het oude weg te
halen en te brengen naar een bestemming die Hem voor   ogen staat. God wil reddend ingrijpen, zeker nu we
nog leven in de zogenoemde genadetijd.

God greep voor de zoveelste keer in mijn leven in. Ik dank God als Hij ingrijpt! Dit keer gebeurde het tijdens
een weekendje weg, waarin ik tijd had om na te denken over een paar dingen die ik het hoofd moest bieden.
Juist als je zoekt naar de Heer, laat Hij zich vinden. Zo was ook deze situatie: ik luisterde innerlijk en toen
werd er in een kerk een gezang uit het liedboek gezongen dat ik niet kende. Een gezang dat velen van jullie
van harte of misschien uit je hoofd kunt meezingen. Ik hoorde deze woorden voor het eerst en ze boorden
mijn hart binnen, alsof het een explosie aan hoop en verwachting kwam brengen   binnen in mijn ziel.

 

Gezang 476, het laatste couplet: 

 

Levensvorst, U loven de geslachten 

En tot Uw verborgen tijd, 

Blijft de bruid Uw wederkomst verwachten, 

‘t einde van haar bange strijd.

 

Houd haar waakzaam, ’t hoofd omhoog geheven,

Uit die rijke heilsverwachting leven,

Tot zij op de jongste dag, 

Met U triomferen mag. 



 

Ik voelde hoe er op dit moment iets gebeurde in mijn ziel en/of geest. In emotie maar ook in geloof en
verwachting. Alsof ik wakker geroepen werd: Hef je hoofd omhoog, Gerry! Ook jij, klein onderdeeltje van
de bruid van Christus, mag vandaag al – helemaal in de stijl van de bruid van Christus, nu al met de opdracht
leven, met deze heilsverwachting! 

Dit ingrijpen werd voor mij een ‘point of return’. Alsof ik me omdraaide, ik staarde niet langer naar de sores,
hield niet langer alle zwaarmoedigheid in mijn handen, ik legde het neer bij Jezus, om daarna mijn handen
op te heffen naar Hem: Heer, ik dank U dat U opnieuw hebt ingegrepen en mij duidelijk gemaakt heeft wat
U van mij verlangt.

Hef je hoofd omhoog, lieve broer of zus, heb er geloof in dat het zeker is dat Jezus overwinnaar zal zijn over
alles dat jou nu nog pijn doet en dat nu nog zo onvolkomen is! Jezus regeert op zijn eeuwige troon, houd
Hem in het vizier, terwijl je onderweg bent naar de grote dag van Christus! Dan doe je wat Gods Woord zegt:

 
Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij
gegeven worden. (Mattheus 6: 33 NBV)

Wat deed dit prachtige oude kerklied me veel.  

Mag de Heer ingrijpen? Ook in jouw leven, misschien wel op deze dag? 
Mag Hij je bij de sores wegroepen en je ziel en geest vervullen met een heel ander perspectief? De
heilsverwachting, ook voor jouw ziel? 

In Jezus’ heerlijke  naam, redding en vriendschap, ontvang Gods zegen en bemoediging!

 

Met liefs, Gerry 

 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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