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Waarom eigenlijk Jezus?

Bemoediging van de week aflevering 280

280  Waarom Jezus?

 

 

Jaren geleden mocht broeder Lockeridge tijdens een conferentie even aan het woord komen. Hij dacht dat hij
er zou spreken, maar de spreektijd beperkte zich tot slechts 5 minuten. Hij zou hooguit de groeten van zijn
gemeente kunnen overbrengen. Maar er gebeurde iets bijzonders. Gods Geest greep de man aan en met een
bijna onnavolgbaar temparament stroomde een gloedvolle proclamatie over zijn lippen.

Het werd één grote lofzang op Jezus Christus! Deze proclamatie is vertaald in vele talen en heeft op veel
mensen een onuitwisbare indruk gemaakt. Ook op mij!

Bij ons in huis hangt al jarenlang deze proclamatie op een plekje waar ik hem dagelijks zie. De ene keer lees
ik een paar zinnen, de andere keer lees ik alles hardop, en soms is het slechts een zin die bij me blijft hangen.

Deze keer waren het deze woorden, die me niet loslieten. Het is vertaald in: “Jezus…  Hij is het hart en de
noodzaak in alle godsdiensten”. Jezus is de ontbrekende waarheid  van al die andere godsdiensten. Er zijn
zoveel godsdiensten, maar Jezus kwam ons de Hemel ontsluiten en de Vader bekend maken. Dat deed Jezus
voor al die zoekers naar God, dus ook voor al die gelovigen in al die andere godsdiensten. Zelfs voor de
godsdienst die 600 jaar na zijn verrijzenis ontstond in deze wereld, de islam. Jezus kwam niet om te
vernietigen, te verdoemen, naar de hel te sturen, Hij kwam om mensen te redden. Jezus heeft aan iedere
zoeker en gelovige, van welke religie dan ook, iets heel belangrijks te vertellen. Dat is Zijn noodzaak
geworden en mijn noodzaak om het te blijven doorgeven. 

Ik dacht aan de woorden uit de Hebreeënbrief (1:1 NBV):

 

“Op velerlei (natuurlijke en bovennatuurlijke) wijzen en langs velerlei (godsdienstige) wegen heeft God in
het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons
gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft
geschapen. In Hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld…”

 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/280/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/280/tekstbijlage?print=1


Wie Jezus ziet, heeft God gezien! Jezus legt ons uit wie God, het Opperwezen werkelijk is. Dat was en dat is
noodzakelijk! Want al die wereldgodsdiensten tonen maar een onderdeeltje, misschien een heel gering of
zelfs een verduisterd beeld van wie God werkelijk is. Dit is waartoe Jezus in de wereld gekomen is om het
duidelijkste en helderste beeld van wie God is aan de mensen te laten zien! Dat is wat Gods Woord ons leert
en wat ik ook van harte geloof. Niet alleen omdat ik christen ben, maar ook omdat ik zie dat er geen
godsdienst ken die de schoonheid en heerlijkheid van God de Vader beter kan tonen, dan Jezus Christus.

 

Ja, Jezus is het hart van en tegelijk de  ontbrekende waarheid  in  alle godsdienst!

Het is goed dat we  beseffen dat al die spirituele zoekers, Jezus nodig hebben om de weg te vinden. Ga
daarom niet tegenover een anders gelovige staan, maar ga eens een stukje mee op weg. Vraag je af: waar
zoekt deze mens naar? Wat zoekt hij bij die goden of bij die god die hij dient?  Wat denk je te vinden in je
geloof?

Er is zoveel strijd en naijver tussen verschillende religies, laten wij daar niet aan mee doen. Vanuit deze
woorden: ‘Jezus is de  ontbrekende waarheid in alle godsdiensten’, wil ik liever me inzetten om dat aan
anderen uit te leggen. Jezus kwam ook voor jou, om jou de weg en de waarheid te laten zien, om jou het
leven te geven.

De liefde van God voor alle mensen is volkomen doorgewerkt in Jezus Christus.

 
Ken je deze vertolking van het Opperwezen? Wat een doordringende vraag is dit: Heb je zoekend en tastend
naar God, al gekeken in de ogen van de Heer die jou zo liefheeft, dat Hij bereid was te lijden voor jouw
leven?

 
Laten we die wonderlijke proclamatie van broeder Lockeridge in ons hart bergen en meenemen als we
mensen ontmoeten die zoeken naar God en het goddelijke, in één van die grote wereldgodsdiensten of in een
nieuwere variant. Jezus is het hart van geloof en zeker de  ontbrekende waarheid in  de godsdiensten.
Niemand kan en kon de Vader zo weerspiegelen, dan degene die aan de borst van deze God heeft gezeten en
er uit is voortgekomen.

 
Mag de Heer je bemoedigen Jezus te volgen, als de weg, de waarheid en het leven!  Hij is  mijn Koning! Ja,
dat is hij!



 

Gerry

 

 

Link hele proclamatie: https://www.youtube.com/watch?v=Tr3t7eaCCgA  of deze link (iets rustiger)
https://www.youtube.com/watch?v=3Se-CVCB18I

 

 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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