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Sterke rots, Vredevorst
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Sterke Rots, Vredevorst!

 

Lieve mensen,

Er kan om je heen zoveel gebeuren dat invloed heeft op je emoties. En hoe jij je voelt, dat heeft weer veel
invloed op je handelen en reageren op je omgeving.  

Jezus is – zeker als ik over de jaren  terugkijk naar mijn leven – een heel vast punt. Hij is er elke keer als er
grote emotionele schommelingen plaatsvinden.
Denk aan grote emoties bij geboorte, huwelijk, sterven. Of de vreugde van werken, de vreugde als iets slaagt
of lukt in je leven, dat wat je heel graag wilde bereiken. Denk aan een verrassend  gezellige  verjaardag. Of
een ontmoeting met iemand die je diep heeft aangeraakt. Dat zijn momenten, dat ik bijna vanzelfsprekend bij
Jezus uitkom: ik wil mijn dankbaarheid uiten, ik kan bijna niet anders dan Hem bedanken voor al die zegen
die ik opmerk om me heen. Neem deze maandagmorgen, dat ik deze tekst schrijf: herfst, zon, kleurenpracht.
Dat is toch geweldig mooi om te zien?

 

Wat doe jij met je dankbaarheid als je op een mooie herfstdag de zon liefelijk  ziet schijnen over een groot
groen veld, omzoomd met gekleurde bomen? Ik zeg het: aan Jezus! 

De Heer is ook mijn vaste punt bij alles wat ik meemaak aan minder leuke dingen. Jezus, mijn Sterke Rots,
mijn Vredevorst, Hij is er als er ruzie is, als  er  ziekte is, als er angst in mijn ziel huist… Dan ren ik naar
deze Rots toe om daar te roepen: “Til me op Heer, neem mij in uw armen! Vertel en onderricht me hoe ik
met deze moeilijke situatie moet omgaan.” En de Heer  is er… !

Jezus was aanwezig en is aanwezig in mijn leven. Om Jezus te vergelijken met een rots, wijst op die
betrouwbare onwankelbare aanwezigheid. Een rots gaat niet weg, zo is God in Christus, de eeuwige ‘Ik ben!’

Heb je ooit een rots zien weglopen, omdat het hem niet meer interesseerde wat er om hem heen gebeurde? Zo
zal ook Jezus Christus ons nooit begeven of verlaten, maar altijd de Aanwezige willen zijn.

Wat ik wel zie en waar ik me soms nog steeds schuldig aan maak,   is dat ik niet met mijn zorgen naar Jezus
ga. Dat ik precies net een andere kant op hol, in plaats van naar Hem. Dan doe ik er aardig wat langer over
om bij mijn Heer uiteindelijk toch uit te komen. Want al loop ik een omweg, ik zoek Hem toch elke keer
weer op. Omdat ik niet zonder Hem wil en omdat mijn ziel juist alleen bij Hem rust vindt.

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/283/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/283/tekstbijlage?print=1


 
We lezen uit psalm 62 een paar prachtige woorden van David. Hij is  iemand die ook de Heer kende, als een
Vaste Rots, een veilige burcht, een schuilplaats in tijden van nood. David zocht de Heer en zei: ”Ziel van mij,
vertrouw op God alleen!” Dat mogen wij herhalen tegenover onze eigen ziel: “Ziel van mij, neem deze
woorden op!”

 

“Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

 

Bij God is mijn redding en mijn eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
vertrouw op hem, mijn volk, ten allen tijde
open voor hem uw hart
God is onze schuilplaats.  (psalm 62 verzen 2,3, 8,9  NBV)

 

 

Rikkert Zuiderveld schreef voor Elly een prachtig lied, waarin eigenlijk benoemd wordt hoe een mens met de
Heer mag leven, dwars door al die verschillende emoties heen. Elly schreef laatst op haar facebook pagina:
“Rikkert schreef het voor mij, omdat dit lied zo goed bij mij past. Dit liedje is helemaal voor mij.”

 

Ik houd van dit prachtige lied. Het is ook helemaal voor mij geschreven, het past ook zo goed bij wie ik ben.
Misschien sluit het lied ook bij jou aan en is het ook voor jou geschreven. Hoe het ook zij: het is echt
waarheid van God voor ons allemaal. Hij is de Sterke Rots, jouw Vredevorst, die niet wegloopt, maar een
stabiele factor in je leven wil zijn, bij al je emotionele schommelingen. 

 

Daarom kunnen we van harte zeggen: “Vertrouw je ziel aan Hem toe!”

Ontvang een rijke bemoediging voor deze week! 



 

Gerry

 

Link tekst van het lied van Elly en Rikkert Zuiderveld: Tekst lied

 

 

 

 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website

http://www.aanvullingspagina.nl/Teksten/sterke%20rots,%20vredevorst.htm
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/283
https://www.bemoedigingssite.nl
https://www.bemoedigingssite.nl/over-ons/doneren

