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In de lappenmand

 

Jacobus 5: 

'Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden ...  bid voor elkaar ... Want het gebed van een rechtvaardige
is krachtig en mis zijn uitwerking niet!' (fragmenten uit Jacobus 5, NBV) 

 

Lieve mensen,

Het kan je zomaar gebeuren, een flinke griep, een operatie, een ontslag of een conflict in een relatie en je
kunt hierdoor het gevoel krijgen achterover in de lappenmand te duikelen.

Het lukt je even niet meer om in je kracht of in je talenten te staan.

 

De bemoediging deze keer is speciaal voor mensen die zich momenteel in die lappenmand bevinden of aan
het werk zijn om uit deze omstandigheden te komen.

 

Het is ook een wat bijzondere bemoediging, omdat ik hem uitspreek vanuit een lappenmand. Want in het
team van bemoedigers en vrijwilligers worden we regelmatig geconfronteerd met dingen die gebeuren in dit
leven: een operatie, een ziekte, een tegenslag, of een emotionele wond die om rust en genezing vraagt. Er is
niets vreemds aan, want we staan met beide benen in dezelfde onrustige onvolmaakte wereld als jij en alle
anderen die wij via de Bemoedigingssite mogen bereiken.

 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/284/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/284/tekstbijlage?print=1


Vanochtend reden Wim en ik naar het ziekenhuis. Een nacontrole van een operatie aan mijn hoofd. Er is
daar een plekje huidkanker weggehaald. Gelukkig is het verder niet bedreigend, en mag ik uitgaan van 100%
genezing. Maar alles is wel groter en zichtbaarder, ingrijpender uitgevallen dan in de meeste situaties. Het is
een wond in mijn gezicht, de arts moest de wond dichtmaken met hulp van huidtransplantatie. Na twee
weken mag het verband er af blijven, maar ik moet nog wel even doorhobbelen met die lelijke opzichtige
wond in mijn gezicht. We hebben in voren gewerkt, zodat het niet meteen nu al zichtbaar is. In het filmpje
zie je alleen het verband.

 

En toch… Toch heb ik in de afgelopen weken, dat ik vanwege verschillende oorzaken wat in de lappenmand
zat, zo gemerkt dat Jezus het verschil is! Je kunt denken: mijn omstandigheden moeten veranderen, maar je
kunt ook ontdekken dat Jezus zo sterk aanwezig is in je omstandigheden, dat dit een groot verschil maakt in
je beleven van die omstandigheden!

 

Ik ontmoette eens een zendingsechtpaar in Albanië die tegen me zei: Het is weer zomer… Dat merken we!
Er wordt weer minder gebeden voor ons. Mensen zijn nu bezig met hun vakantie! Zo duidelijk merkbaar kan
de geestelijke kracht aanwezig zijn of gemist worden. De kracht die van Jezus is en ons ten goede
beïnvloedt! Dit zijn geen zweverige mensen die maar wat zeggen, ik ken het echtpaar goed, het zijn
hardwerkende nuchtere gelovigen! Dienstbaar voor de Heer. Maar ze weten wat ik ook geloof: Gebed werkt
iets uit! Altijd! Als de omstandigheden er niet door veranderen, zal de Heer iets anders doen om het gebed te
verhoren. Hij zal en Hij kan je te helpen je omstandigheden te dragen of er anders naar te kijken. Er kunnen
veel meer wonderen gebeuren op grond van ons bidden, dan dat ene dat zichtbaar is!

 

Anders je omstandigheden beleven is onzichtbaar, maar niet minder een wonder van God! Uit je
lappenmand gehaald worden is ook een wonder!

 

Als je niet meer weet wat je voor die ander kunt doen, vouw dan je handen en bidt voor je naaste! Bid,
zegen, pleit bij de Hemelse Vader voor het behoud, genezing, bevrijding, ruimte of voor vergeving…

 

Ik heb het al meerdere keren zo sterk beleefd, dat zomaar een zware drukkende emotie verdween,
lichamelijke pijn verdween, angst verdween… Zodat ik me verwonderd afvroeg: Heer, het lijkt wel of
iemand voor me gebeden heeft. Of ik wist heel goed dat er voor me gebeden was, omdat ik zelf om gebed
gevraagd had.

 

Deze gedachte wil ik je graag meegeven: houd de waarde van gebed in de gaten als je in de lappenmand zit.
Vestig je oog op Jezus, de Heer die iets kan doen op grond van ons bidden, ten goede van jou!



 

Lieve broer of zus, mocht je in de lappenmand zitten, Jezus is bij je. Hij kan het verschil voor je zijn. Geloof
me, ook jij kan verwonderd ineens opmerken: ik geloof dat het een (geestelijk) stuk beter met me gaat…
Heer, ik dank U!

 

Ik bid jou die grote zegenkracht van Jezus toe, op dit moment en in deze bemoediging! In de machtige naam
van onze Heiland, Jezus Christus!

 

Liefs, Gerry

In het filmpje toon ik het nieuwste boekje van Guurtje Leguijt: Steekje los, een vrolijk burn-outboekje.
Warm aanbevolen!

http://www.boekencentrum.nl/shop_details.php?productId=25340  

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/284
https://www.bemoedigingssite.nl
https://www.bemoedigingssite.nl/over-ons/doneren

