
Durf te leren van die ander!
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Bemoediging: ‘We are family’ (leren van mijn broer/zus)

Een wereldberoemd verhaal: Martha en Maria. Elly en Rikkert hebben ons een prachtig lied erover
achtergelaten. Terug te vinden in Lukas 10.

Voordat we bij het verhaal van Lukas 10 van Maria en Martha aankomen is het heel leerzaam om te kijken
wat ervoor staat. In de directe context van het verhaal van Martha en Maria, direct voorafgaand, staat het
verhaal van de barmhartige Samaritaan. Daar ligt de nadruk heel sterk op doén, helpen, handen uit de
mouwen, kort door de bocht: geloven doe je niet in de eerste plaats vanaf de kerkbank (Priester en Leviet!),
maar onderweg! Je bent niet in de eerste plaats geroepen om de kerkbanken warm te houden, maar je bent
geroepen om de wereld te verwarmen! Je kunt wel leuk in die Tempel gaan Bijbel lezen of preken luisteren,
maar waarachtig geloof wordt zichtbaar buiten de kerk. Kom je vervolgens bij vers 38 aan in dat hoofdstuk.
Jezus wordt gastvrij ontvangen door een vrouw die Martha heette.

En haar zus Maria gaat aan de voeten van Jezus zitten luisteren. Aan de voeten van de rabbi zitten.
Ongehoord in die dagen om als vrouw dat te doen. Maar Jezus prijst Maria. Ze heeft het beste deel gekozen.
Het beste plekje is aan de voeten van de Heer, voor man én vrouw! Voor elk mens!

 En heel eenvoudig kunnen we haar nu wegzetten. Marta, Marta, dom, dom meisje, leg die bezem toch weg,
meis. Al wat werken komt een andere keer.

Natuurlijk kan Marta leren van haar zus, Maria. En ik hoop van harte dat ze heeft willen leren van haar zus.
Dat zij het plekje aan de voeten van de Heer ook in steeds toenemende mate is gaan ontdekken in haar leven.

Maar andersom is ook waar. Maria heeft ook kunnen leren van Martha!

Er staat nog een verhaal over deze zussen in de Bijbel. Met Martha in een glansrijke hoofdrol en Maria niet
meer dan een bijrolletje. 

De broer van de beide zussen wordt ziek (Lazarus) Johannes 11.

En Jezus lijkt heel bewust alle tijd te nemen voor andere dingen terwijl hij weet dat Lazarus ziek is. Dat
bericht heeft hem bereikt. Toen hij hoorde dat Lazarus ziek was, bleef hij nog twee dagen waar hij was.

Lazarus komt te overlijden en uiteindelijk ligt hij al vier dagen in het graf als Jezus eindelijk (EINDELIJK)
in Betanië aankomt. Marta hoort dat Jezus onderweg is en gaat hem tegemoet (Maria bleef thuis. Je proeft bij
haar vooral verdriet, verwijten en verontwaardiging).

En dan ziet Marta Jezus en zegt ze: “Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn”  (Wat
een geloof!) “Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt (WAUW wat een geweldig groot
vertrouwen!!)  

En dan nog iets.

Jezus legt uit dat Hij de Opstanding en het Leven is. Geloof je dat, Marta?

“Ja Heer, ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.”

Dé belijdenis van Petrus in de andere evangeliën komt hier uit de mond van een vrouw. Meer nog: van
Martha! Die Martha waar we misschien wel een klein beetje op neer zouden kunnen kijken vanuit het andere



verhaal…

Maar een stralende hoofdrol voor deze vrouw!

Draai je nog een bladzijde om. Feestmaaltijd in Betanië (Johannes 12). Lazarus lag aan bij Jezus, Marta
bedient (?) en Maria balsemt haar Heer met kostbare olie. Hier is Maria weer degene die met haar geloof,
liefde en hart eer bewijst en ons tot een groot voorbeeld is. 

Wat kunnen we over en weer veel leren van elkaar. Niet focussen op verschillen. 

Ik heb een broertje. Kwam als 5-jarig jongetje ons leven binnen. Bleek verstandelijk beperkt: Tiago
Rodrigues Dasouza. Heeft het verstandelijk vermogen van een 2-jarige.

Wat kan ik veel van zijn onbevangenheid leren.  

Anekdote Bethel Drachten. Opgegroeid in grote Baptistengemeente in Drachten. In Drachten zijn in plaats
van doopdiensten van baby’s doopdiensten van volwassenen die (als ze in onze kerken belijdenis doen)
gedoopt worden. Wanneer ben je daar klaar voor? Tsjonge, daar kun je als jongere best wat over piekeren. Ik
nam dat allemaal reuze serieus. Wilde dat zeker niet zomaar doen. Nam mijn eigen woord erg serieus en
vond eigenlijk dat je dat pas moest doen als je er echt klaar voor was. Maar ja, wanneer is dat? Wanneer ben
je klaar om belijdenis te doen? Of te worden gedoopt? Ik was denk ik begin 20, Tiago drie jaar jonger, toen
we na een doopdienst de dominee een hand gaven (bij Tiago was dat altijd een knuffel en een dikke duim,
GOED GEDAAN, DOMINEE).

Maar Tiago vroeg daar aan Orlando Bottenbley of hij ook gedoopt mocht worden. Daar moesten ze maar
eens over doorpraten.

En maand later stond die kleine broer van me op het podium. Ik was best een beetje jaloers. Hij staat daar
maar in zijn witte doopgewaad. Tussen allemaal dopelingen. Allemaal mensen die hun getuigenis geven. Een
A4’tje met tekst en commentaar wat maakte dat je er helemaal klaar voor was. Het ene getuigenis nog mooier
dan het andere. En ik kreeg nog meer het gevoel dat ik er nog niet klaar voor was.

‘Tiago Velema, jij mag naar voren komen. Wat wil jij vertellen?’

Tiago schuifelde naar voren. Had geen briefje bij zich. Kan niet lezen. Wat zou hij zeggen? 

Hij vertelde: ‘Ik houd van de Here Jezus’. Nou, jongen, dan gaan we je graag dopen.

Mijn broertje is mij echt voorgegaan in het zetten van deze stap. Niet veel later ben ik gegaan! 

Ik mocht leren van Tiago. Ik wilde leren van Tiago.

Ik hoop zo dat Martha heeft geleerd van haar zus Maria. Ik hoop zo dat Maria heeft geleerd van haar zus
Martha.

We are family

Ik droom van een kerk die bestaat uit mensen die onderweg zijn in het liefhebben en volgen van hun Heer op
hun eigen wijze (niet eigenwijs), waarbij ze vooral van elkaar willen leren. Niet focussen op verschillen,
maar op wat bindt. 

Reacties welkom op annevelema@gmail.com.



 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/289
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