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Lieve mensen,

 

In deze bemoediging mocht ik iets vertellen over hoe ik God heb mogen leren kennen als de
absolute betrouwbare. 7 jaar geleden vertrokken wij samen met onze, destijds, 4 pubers naar
Chili om daar te werken onder straatkinderen en hun families. Een weloverwogen beslissing
en ons JA aan God op onze roeping.

We waren al jaren Christen, kenden onze bijbel en dachten dat we wisten wie God was. In de
afgelopen 7 jaar zijn er allerlei stormen over ons levenspad geraasd en ons zendingsbootje is
af en toe bijna op de klippen gelopen.

 

Wat ons staande heeft gehouden en er voor gezorgd heeft dat ons geloof zich heeft verdiept
en dat we God meer persoonlijk hebben mogen leren kennen komt omdat we ons vast hebben
geklampt aan Zijn woord. Jezus zegt in Mattheus 6 vers 25 dat we ons niet bezorgd hoeven te
maken over de dag van morgen, over onze kleding etc.

 

Omdat het  onze maatschappij is zoals die is denken we dat het onmogelijk is om zo te leven.

 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/290/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/290/tekstbijlage?print=1


Door  deze passage herhaaldelijk te lezen en er over te mediteren zorgde  dat ervoor dat dit
een diepe waarheid werd die we ook bevestigd zagen! Als God Zelf zegt dat we ons niet
bezorgd hoeven te maken, waarom zouden we dat dan doen?

Zo leerden we leven met de dag. Wat heerlijk om ‘s avonds voor het slapen gaan alles los te
laten en zo te genieten van een goede nachtrust, in de volle overtuiging dat Vader zorgt.

 

Ook in de Filippenzen brief lezen we dat Paulus ons op roept om ons niet bezorgd te maken.
Laat, zo zegt hij, alles in bidden en dankzegging bekend worden bij God. God danken in alle
omstandigheden zult u zeggen, dat kan ik niet. Ik kan hem wel danken en prijzen als het goed
gaat maar als het tegenzit dan zie ik dat niet zitten. Leest u dan ook het tweede gedeelte van
de tekst, want daar staat een belofte die is verbonden met het eerste gedeelte: de vrede van
God zal uw gedachten en harten vervullen.
Dankzeggen in moeilijke omstandigheden is uiten  naar God dat u weet dat wat Hij toelaat
goed voor ons is.
Hij vormt ons naar het beeld van Zijn Zoon Jezus zodat anderen daardoor weer richting Hem
worden getrokken.
Als gevoelens en gedachten u ontmoedigen spreek dan uit dat u God vertrouwt op Zijn
Woord. U zult dan ook die rust en vrede van God ervaren, want wat Hij zegt dat doet Hij!

 

In wat voor storm u zich op dit moment ook bevindt, weet dat God erbij is! We lezen van
Jezus dat hij met innerlijke ontferming over ons bewogen is. Als Hij afscheid neemt van Zijn
discipelen zegt Hij: “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.” Jezus is
met ons totdat we afscheid nemen van ons leven hier op aarde, de grote IK BEN, die zich aan
Mozes openbaarde in de woestijn is met ons.

 

Laat dit eens op u inwerken! Terwijl u koffie drinkt, aan het werk bent, ziek bent of… is de
grote Ik Ben, God zelf bij u aanwezig.

Wees u zich bewust van Zijn aanwezigheid en voel Zijn liefde, spreek met hem zoals u dat
met een goede vriend zou doen en ervaar Zijn hart.



 

 

Joke Weerheim

 

 

 

Meer over hun werk vind u op hun website: http://straatkinderenchili.nl/

 

Of via hun https://www.facebook.com/alexenjoke.weerheim

 

De EO maakte een documentaire over Alex en Joke Weerheim.  U kunt nader met ze
kennismaken via deze link: http://www.npo.nl/onverwacht-bezoek/15-08-
2011/EO_101171814

In januari 2017 gaat Joke in samenwerking met een eigenaar van een studio, zich inzetten om bemoedigingen
te maken voor Chilenen. Dit project blijven we natuurlijk volgen en ook aanmoedigen. We wensen Joke en
haar man Alex van harte Gods zegen toe bij alles wat zij ondernemen voor Gods Koninkrijk in Chili!

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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