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Bemoediging van de week aflevering 295

295  Gedragen, als op adelaarsvleugels.

 

 

Wat een enorme bemoediging dat God heeft beloofd ons te dragen, zeker als het moeilijk is en je eigen krachten of
mogelijkheden tekort schieten. Het is een rijke belofte van God, die Hij zelf wil waarmaken. Dat wil Hij doen 
(meestal) door allerlei mensenhanden, bewijzen van liefde en van wonderkracht en dankzij de vele van boven
bestuurde invloeden op situaties die we meemaken. God is groot in het dragen van mensen.

 

In Exodus 19: 4 lezen we dat God tegen het volk Israël zegt:

 

"Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij
mij heb gebracht."

 

Wat een kernachtige woord: Een volk dat gebeukt en murw geslagen was als slavenvolk, ontmoet in God, degene die
het opneemt voor hen. Gedragen worden begint bij het besef dat je niet alleen staat. Je voelt je kracht te kort schieten,
je eigen benen dragen je niet langer, maar iemand neemt het op voor je. Iemand neemt de last over. Daar begint het
mee.

God is degene die lasten van ons over kan nemen. Wentel je weg op de Heer, Hij kan voor de uitkomst zorgen. Sterker
nog: Hij zal voor jou zorgen! Jij bent meer dan dat nare slavenland van onderdrukking. Veel meer ben jij dan al die
onderdrukkers bij elkaar. Jij mag je een kind van God weten, door genade vrijgekocht. Die positie doet je opstijgen uit
het slavenland, in de ruimte, de liefde, de vrijheid van het Koninkrijk van God.

 

De kracht om gedragen te worden is niet van ons. Dat was voor mezelf ook een hele ‘eye-opener’. Mensen die
gedragen worden, voegen zelf niet veel meer toe aan hun situatie. Zij kunnen zich vaak alleen maar overgeven, mee
bewegen in de situatie waarin ze gedragen worden. Ik denk aan de situatie van die verlamde man die door zijn  vier
vrienden werd gedragen en bij Jezus werd gebracht. Hij kon weinig meer doen dan er in te bewilligen dat zijn vrienden
hem op deze manier vervoerden. Hij liet het gebeuren met zichzelf.
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Gedragen worden vraagt loslaten van onze eigen zwakke kracht. Ja, we schieten tekort, maar dat bepaalt niet langer de
situatie: nu worden we gedragen door andere krachten die niet van ons zijn.

 

Ik denk dat onze voorbeden voor elkaar kunnen werken als adelaarsvleugels. Bid voor elkaar, bid voor zieken, bid voor
vermoeiden, voor verzwakten. Bid voor hen die geen hoop meer hebben. Bidden in geloof voor de ander, maakt het
mogelijk dat iemand gedragen wordt.

 

Dit jaar begon voor mij met een vervelende situatie. Ik had flink gewerkt aan een nieuw boekje dat voor 31 december
klaar moest zijn. Dat was gelukt, maar nauwelijks een week later kreeg ik last van pijn in mijn rechterborst. Ik voelde
tot mijn schrik daar ook verharding en het was rood. Toen ook de huisarts het niet vertrouwde en me instuurde voor
nader onderzoek, kwamen er een paar onzekere dagen. Een paar vrienden en vriendinnen zouden voor me bidden. Het
hoeven nooit veel mensen te zijn, maar het gelovige gebed dat werkt uit.

Ik had nu in de eerste plaats rust nodig, vertrouwen en vrede, in een situatie die super onzeker aanvoelde. God was
mijn Vader, ik was zijn kind, wat er ook zou gebeuren.

 

Het bleek een borstontsteking te zijn. Ik kreeg antibiotica en over een paar weken zal voor alle zekerheid nog een
mammografie volgen. In  een van de nachten, vlak voor ik weer naar het ziekenhuis zou gaan voor controle, werd ik
wakker. Ik merkte dat ik geslapen had, zonder ook maar ergens in mijn onderbewustzijn bezorgd te zijn geweest over
de uitslag van de volgende dag. Terwijl ik me  dit realiseerde - ik, die zo bezorgd en angstig kan zijn - dacht ineens: dit
zijn de adelaarsvleugels. Dit komt door het gebed van anderen: ik word gedragen. Ik stijg uit boven mijn eigen angst,
zorg of paniek. Ik rust op de kracht van God, die mij draagt, omdat anderen voor me bidden.

 

In de tekst van Exodus staat dat de adelaarsvleugels ons dragen en ons bij God brengen. Dat is het laatste aspect waar
ik je op  wil wijzen: Als God ons helpt en draagt, gaat het niet direct om de oplossing van onze moeiten. God zet deze
kracht in, om ons dicht bij Hem te krijgen. De verlamde man werd gedragen tot hij kwam, vlak voor Jezus voeten.

 

Onthoud dat als je denkt en ervaart dat je gedragen wordt op adelaarsvleugels. Misschien verandert je situatie niet,
maar jij bent niet langer in het slavenland, jij zweeft met je Heer er ver boven uit. Geestelijk, emotioneel, van harte
gedragen door kracht van God. Krachten die door gebed van gelovigen vrijkomen in de hemelse gewesten.

 

Mag ik je hiermee bemoedigen, want God wil dat we voor elkaar bidden. Hij zelf zal die gebeden verhoren en er grote
en wonderlijke dingen mee doen. Let niet op wat voor ogen is, maar vertrouw je leven toe aan de Heer die met
adelaarsvleugels je draagt, voortgestuwd op de wind van voorbede. 



 

Met liefs, Gerry Velema
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