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Houd je ogen op de Weg
Bemoediging van de week aflevering 302

Afl. 302 Houd je blik op de weg gericht!

Op een dag was onze oudste zoon toe aan zelfstandig fietsen. Hij paste echt niet meer in het
kinderzitje en moest voortaan de langere af standen naast mij of mijn man fietsen.

Een fietsmaat groter, fietshelm op en gewoon vedl zelf doen. De af standen werden steeds langer en
leuke fietstochtjes waren primate doen.

Alleen mijn aanmoedigingen vanaf de zijlijn of terwijl ik achter hem fietste, stond hem zo nu en
dan erg tegen. ‘ Ik kijk heuswel uit’ of ‘Doe ik toch!!” waren leuzen die steeds vaker vanonder dat
helmpje naar me toe geworpen werden.

Dus hield ik mij maar wat vaker stil en leerde ik het overbekende ‘loslaten” meer in praktijk te
brengen. Maar één aanwijzing kon ik maar niet loslaten en dat riep ik dan ook regelmatig naar Joas:
‘Hou je ogen op de weg!’ en ‘kijk naar de weg'. Want het is nagenoeg onmogelijk om dat stuurtje
recht te houden als je hoofd naar links of rechts draait.

Ik moest denken aan de uitspraak van Jezus in Johannes 14:6, hier zegt Jezus. ' Ik ben de Weg, de
Waarheid en het Leven’.

Hoe zo is Jezus de Weg? Mijn Weg? Begrijp ik dat, begrijp jij dat? Luisteren er er naar, alswe
onderweg met de Heer?

Ik merk dat mijn geestelijk stuurtje soms bijster makkelijk naar links of rechts draait en dat dit
gevaarlijke situaties teweeg kan brengen.

Het is soms zo makkelijk om a wandelend door het leven, zelfs bij een leven met Christus, te kijken
naar bijzaken die afleiden. Zaken die zo interessant zijn en belangrijk genoeg om veel aandacht aan
te besteden: kerkelijk actief zijn, betrokken bij maatschappelijke zaken, zoeken naar een innerlijke
bestemming; een doel om voor te leven, het huis proper houden omdat gastvrijheid een deugd isen
dus elk moment er iemand binnen moet kunnen wandelen.
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Zaken die op het eerst gezicht niet verkeerd of bijzonder afleidend zijn. Maar in ale drukte die kan
ontstaan, wanneer je als vrouw alle ballen in de lucht wil houden, vind ik altijd zovedl rust in deze
tekst. ‘Kijk goed naar Mij, want Ik ben de Weg'.

Vaak hoor ik mijzelf bijnaluidop denken: *Ohja’ en hoppa dan gaat mijn stuur weer even goed
recht! Ik breng mijn zorgen bij God, ik stel mijn prioriteiten net even iets anders, ik lees mijn bijbel
weer en blijf beter in verbinding met De Weg, Jezus.

Maar voor hoelang?

Ach, als moeders al met zoved geduld ‘kijk op deweg’ blijven roepen, dan weet ik dat God in al
Zijn genade en geduld hetzelfde met mij zal blijven doen. Net zolang tot het ‘fietsen’ steeds beter
gaat, het goed en veilig op de weg fietsen steeds vanzelfsprekender gaat. Dan blijf je echt goed op
de weg...

De weg is Jezus!

Liefs, Hanna

De video bemoediging die hoort bij deze tekshijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
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