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Zalig zijn de treurenden

Bemoediging van de week aflevering 306

306 Zalig zij die treuren... 

 

Soms valt er iets kapot, en dan roept iemand meteen: “Niet getreurd!” Jongetjes mochten vroeger niet huilen, 
want mannen huilden niet. Niet janken, maar danken. Niet huilen maar flink zijn. Hoeveel van ons hebben 
daar niet iets van mee gekregen? “We hebben niets aan huilers... Droog je tranen en ga weer flink verder!” 

 

Maar dan horen we Jezus toch heel iets anders zeggen in de bergrede: Zalig de treurenden, want zij zullen 
getroost worden. (Math. 5: 4 NBV) 

 

Vandaag is het Goede Vrijdag. Een dag dat menig christen stil zal staan bij het enorme lijden van Jezus, zijn 
sterven door een marteldood aan een kruis. Onschuldig vermoord. Onschuldig geslagen, onschuldig 
aangeklaagd en vermoord. Het was vanwege onze schuld, mijn schuld... 

 

Treuren... In andere culturen is dit een dag van rouw. Rouw omdat onze Heiland stierf. 

 

Wieger vertelt over de treurenden, die God opmerkt, opdat ze getroost worden. Mensen die hun tranen 
wegslikken en verbergen zullen het missen dat ze troost ontvangen. Treurenden mogen troost ontvangen. Na 
Goede Vrijdag, na deze inktzwarte dag van rouw, komt een nacht, komt stille zaterdag en dan nog een nacht 
en dan breekt de nacht stuk op een overwinningslicht: Jezus leeft, Hij is opgestaan, ja Hij is waarlijk 
opgestaan! 

 

Maria die treurde om haar Heer. Zij kwam op die paasmorgen bij het graf en zag dat de steen was 
weggerold. Dat haar Heer daar niet meer lag. Ze treurde opnieuw. Nu hebben ze ook nog zijn lichaam 
weggehaald. Wat is de vijand wreed. 
Maar Jezus troostte Maria: “Maria, ik ben het! Huil maar niet langer, Ik leef en Ik zal blijven leven, tot in 
alle tijden.”

 

Wat doe jij met je tranen, lieve broer of zus? 
Heb je al wel eens ervaren hoe het is als je treurt en je wordt getroost? Weet je dat dit Gods weg is voor 
mensen met verdriet.  Dat dit precies is waar het hier in de bergrede om gaat: zalig degene die moeten 
huilen, God zal de tranen van hun ogen afwissen. Hij zal hun rouw aanraken met zijn troost. Verdriet zal 
geheeld worden in de vreugde van God, die midden in verdriet toch ons tot kracht en steun is. 

 

Ontdek het met jouw Heer! Treur voor zijn aangezicht, verstop je tranen niet!!! 
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