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Moet je zuchten?

Bemoediging van de week aflevering 307

307  Zuchten, vanwege de schepping, vanwege de oorlog, vanwege je leven…
Een herhaling uit 2017 

De schepping ziet er reikhalzend naar uit…
 … want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, 
 … de schepping zelf zal worden bevrijd
Uit de slavernij van vergankelijkheid
… en zal delen in de vrijheid (!)
In de luister die Gods kinderen geschonken wordt.

De schepping zucht als in barensweeën en ook wijzelf, 
Wij die als voorschot de Geest hebben ontvangen,
Ook wij zuchten in onszelf, 
In afwachting… 

In deze hoop zijn wij gered! (naar Romeinen 8: vanaf vers 8 tot 25) 

Er is een prachtig oud en zeer bekend gospelliedje, dat tegen al dat diepe gezucht in onze wereld ingaat. Het
laat ons zingen: He’s got the whole world in His hand. 

Er wordt zoveel gezucht op aarde. 
En dan zegt het Woord van God tegen ons: Onze Hemelse Vader weet er van. Hij ziet dat de hele wereld vol
is van zuchten. En toch, dwars daardoor heen, geloven we dat God deze wereld vast in handen houdt. Ook de
geschonden schepping, ook de diep verwonde zielen van de mensen op aarde. Soms moet je liedje
vastpakken en in geloof gaan zingen, om te ontdekken dat je voorbij het zuchten en al het leed gaat zien
waar je hart in geloofd en op hoopt. Voorbij de horizon waar de Here God troont. Ik wil die hoop bezingen
en levend in me houden. Goddank voor dit mooie blijde lied. 

Binnen die verscheurde aarde, binnen al het oorlogsleed dat plaatsvindt, binnen alle verwoesting door
ecologische rampen en door natuurgeweld, klinkt er liedje van mensen die God blijven vasthouden en willen
geloven. 
Zelfs een kleine baby wordt in onze wereld niet gespaard. Maar dat liedje zingt er tegen in en zegt: He’s got
the little tiny baby in His hand. 

Wat vind je hiervan? Geloof jij dit nog? Is het waar dat God echt al die menselijke zwakheid en
kwetsbaarheid stevig vasthoudt? Is de mens hoe broos ook, nog altijd  geborgen bij God. Alzo lief heeft God
deze wereld en haar mensen. God heeft zo sterk een eigen motief om mensen te redden voor alle eeuwen en
eeuwigheid. 
Hij houd Zijn plan vast!

Misschien voel jij je zelf ook wel eens dat hele tere en dat hele kleine… Zing het maar me mee, dwars tegen
de stroom in van negatieve gevoelens: U houdt ook mij vast! 
Moet je zuchten vanwege je eigen situatie. Zuchten omdat er zoveel  last op je schouders drukt, of zoveel
pijn dat inmiddels alle vreugde over je leven geroofd is. Misschien zucht je wel vanwege je huwelijk, of
vanwege je kinderen, of vanwege financiële moeilijkheden. We horen elkaar soms zo zuchten… 
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Maar laten we elkaar tegemoet komen. Laten we het stof van dit mooie liedje afvegen en het weer gaan
zingen: naar en voor elkaar: He’s got you and me brother / you and me sister, in His hand! 
Heus waar: wij vallen er niet zo maar uit, we zitten er nog steeds in: in Zijn grote en sterke hand. En Zijn
plan met jou en mij faalt niet! Halleluja! 

Een zuchtend leven. Daar weet Paulus ook van. Hij schrijft in Romeinen, dat wij onderdeel zijn van die
zuchtende schepping. Zelfs als we nu al genieten van een hemels voorschot op onze erfenis, die gevonden
wordt in de troostvolle gemeenschap van de heilige Geest die mét en in ons is. 

Paulus weet dat zelfs, ondanks dit mooie dat God ons geeft als een onderpand van de erfenis die op ons
wacht, zelfs ook wij zijn niet gevrijwaard van het zuchten. 

We zuchten mee, ik denk aan de oorlog die woedt in Israël en Gaza, en de oorlog in Oekraïne, en het
vreselijke barbaarse geweld dat in Afrika huishoudt in teveel gebieden. We zuchten mee vanwege de
menselijkheid, zoals ook Christus mens werd om mee te kunnen lijden met de lijdende mens. Hij werd de
dokter die eerst zelf ziek moest worden om de zieken gezond te kunnen maken.   

In Jezus is er hoop voor zuchtende mensen, hoop voor een zuchtende wereld die reikhalzend uitziet naar
haar redding! Die hoop ligt in Christus Jezus, vast en zeker in Zijn overwinning door te sterven aan het
kruis. Hij gaf zijn leven, en vraagt aan ons Hem te volgen. 

Er wordt veel gezucht, want is veel leed, maar houd de hoop levend, ook inde eigen ziel. Dara kan het bij
helpen om dwars tegen alles in een eenvoudige liedje te zingen, dat je hart en geloof en ogen richt op Hem
die was, is en komen gaat! 

He’s got the whole world in His hand! He’s got you and me sister, in His hand. 

Ik zing het zeker ook in deze tijd, anno 2023, tegen al die negatieve nieuwsberichten in. Het is liedje dat
hoop brengt in de nacht, voor hen die de hoop dreigen te verliezen. Mag de Heer je hiermee bemoedigen, 

Liefs, Gerry 
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