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Ik zie jou!

Bemoediging van de week aflevering 308

Afl 308  Ik zie jou! 
 
 
Nog voor dat je bestond, kende hij je naam, 
Hij zag je elk moment en telde elke traan. (Opw. 599) 
 
 
Ken je het spelletje nog: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’? Esther gaat ons in deze bemoediging voor, op weg
richting onze Heer Jezus: Hij die jou en mij ziet, doorgrond en kent! 
 
Of het nu dag is of nacht, Hij ziet jou precies waar je op dit moment bent. Hij ziet ook meer dan jouw
buitenkant, Hij hoort meer dan jouw woorden, hij weet meer over jou dan jouw gedachten. Hij kent je van de
tijd dat God jouw leven formeerde. Nog voordat je bestond! 
 
Dat is echt iets bijzonders, dat kan geen mens nazeggen. Waarom kent God ons zo helemaal, omdat Hij jou
het langste kent! Jij bent het werk van Gods handen. 
 
In Johannes 1 roept Jezus de eerste discipelen. Hier vind je zoveel Bijbelse grond voor de diepe overtuiging:
Jezus ziet veel meer dan een mens kan zien. Daarom kunnen wij geloven: Al ziet niemand mij hier, God ziet
me wel! En God kent me ook! 
 
Als Jezus Simon Petrus voor het eerst ontmoet, kijkt Hij dwars door dat onzekere schilletje van Simon heen.
Jezus kent het werk van zijn Vader en kent de beloften die deze man heeft meegekregen. Simon die voor
hem staat zal een belangrijke steen worden in het huis dat God gaat bouwen. Jezus spreekt Simon aan op
grond van die beloften van God over Simons leven. 
Jezus gebruikt een nieuwe naam. Een nieuwe identiteit, Simon is zich in de eerste instantie hier nog
nauwelijks van bewust, maar Jezus haalt de belofte van God naar het bewustzijn van Simon: Hoor Petrus, zo
kijk Ik naar jou! Dit is wat Ik in jou zie! Daraom lees je in de bijbel: 
 
‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’, dat is Petrus, ‘rots’. Johannes 1:
42 (NBV). 
 
Wat is het belangrijk hoe we naar elkaar kijken. Wat hebben we de neiging te doen wat Natanaël doet, als hij
hoort over Jezus. Hij laat meteen weten hoe hij denkt over mensen uit Nazaret. Jezus was een man uit
Nazaret. 
 
In plaats dat we elkaar zegenen en goeddoen door de beloften van de Vader te herinneren (in ons bewustzijn
te brengen) over elkaar, doen we vaak precies het tegenover gestelde. Hoor maar wat Natanaël zegt over de
mensen uit Nazaret: 
 
‘Uit Nazaret?’, zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus.’  
Johannes 1: 46 (NBV).
 
Dat is zo typerend voor hoe wij als mensen kijken. Niet vrij van ons wantrouwen jegens elkaar, niet vrij van
kritiek, niet vrij van de neiging om voorbij die ander te kijken, in plaats van de mens te zien als je
medemens. De mens op haar of zijn waarde te schatten en met respect en hoogachting tegemoet te treden.
Nee, er worden heel wat mensen vertreden door dat mensen maar slecht kijken en nog minder kunnen zien. 
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Ik zie wat jij niet ziet… De Here Jezus wil niets liever dan ons deelgenoot maken van al die hemelse plannen
van God met zijn schepselen. Met al die mensen om ons heen. Wat is het nodig dat we elkaar heel bewust
soms tegemoet treden – ook al zijn we eerst zelf afgewezen door deze mensen – met de beloften van Vader
over hem of haar! Wie vertelt het Natanaël dat hij veel meer is dan een criticast? Jezus doet dat ons voor: 
 
Jezus doet het helemaal anders dan Natanaël. Als ze elkaar ontmoeten laat Jezus zien, dat Hij Natanaël kent
en niet alleen die zwakke kanten van hem, maar ook naar de beloften van God over Natanaëls leven. Jezus
ziet meer als Hij een mens aanziet: Hij ziet het werk van zijn Vader en daar spreekt Hij Natanaël op aan: 
‘Dat is nu een echte Israëliet, een man zonder bedrog.’ 
 
Stel je voor dat de Here Jezus jou vandaag ook zo tegemoet zou komen. Ongeacht wat jij allemaal hebt
beweerd over Jezus van Nazaret. Hij ziet je komen al vanaf een afstand en als je voldoende dichterbij komt,
kun je horen wat Hij zeggen wil: Nog voordat je bestond, kende Hij je naam, hij zag je elk moment en telde
elke traan. 
 
Lees het hele gedeelte maar eens van Johannes 1, de roeping van de eerste discipelen, en je zult herkennen:
Ja, Jezus ziet echt meer dan mensen van elkaar zien. Daarom: Hij ziet ook veel van jou, dan mensen zien.
Zelfs dan jij op dit moment van jezelf kunt zien. 
 
Leg je hart en je leven in de hand van deze Heer. Vertrouw Hem en laat je terugbrengen naar de bestemming
die God met zijn beloften aan jouw bestaan heeft meegegeven. Goede en hoopvolle plannen, dat ligt
verankerd in Gods plan met jou.  
 
Dat ze vervuld mogen worden, in de naam van Jezus.
 
Gods rijke zegen, 
 
Esther en Gerry 
 
De bemoediging is van Esther, 
Deze tekst is van Gerry 
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