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Opnieuw verbonden

Bemoediging van de week aflevering 309

Afl. 309

In Hem verbonden! 

 

 

Lieve mensen, 

 

In Christus zijn we verbonden. Verbonden met God en met elkaar binnen het lichaam van de Heer, ook als
we elkaar niet zouden uitzoeken, of we elkaar nu aardig vinden of niet, of we goed bij elkaar passen of erg
verschillend zijn: God verbindt mensen aan elkaar. 

 

Het kruis laat je twee grote lijnen zien die verbinding uitdrukken: de verticale lijn, de grootste, toont de
verbinding tussen God en mensen. De tweede lijn, de horizontale lijn toont de verbinding tussen mensen
onderling. Het mooiste gedeelte dat spreekt over deze horizontalen lijn, vind je in Efeze 2. Ik tip een paar
verzen aan, maar je kunt het beste het hele gedeelte lezen en op je in laten werken. 

 

Vers 1: U was dood door de misstappen en overtredingen. Je status zonder Jezus’ kruis ziet er zo uit: een
dood en afgezonderd bestaan. 

 

Vers 11: Bedenk hoe het zou zijn met jou zonder Christus’ kruis. Zonder Jezus wordt je door andere mensen
ingedeeeld bij een  bepaalde groep.  Die groepen hebben onderling  geen verbinding met elkaar. Ze leven
niet slechts apart van elkaar, maar vaak ook in vijandschap jegens elkaar. Paulus noemt een rijtje groepen
mensen uit die tijd: joden, slaven, grieken, vrijen, mannen, vrouwen, 

 

Vers 13: Maar nu… Het kruis staat in onze wereld en die roept ons iets toe: Vrede! 
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Of je nu ver weg staat of dichtbij staat: Jezus roept je de vrede toe. Shaloom. 

 

Met zijn dood (in zijn kruisdood) breekt hij de vijandschap weg tussen mensen en God, tussen mensen
onderling.  Die twee aparte groepen, die in vijandschap tegenover elkaar staan, worden in Christus weer één
groep gemaakt: Kinderen van God! 

 

Hierdoor wil de Heer alle partijschappen wegnemen: vreemdelingen worden burgers, zondaars worden
huisgenoten van God, heiligen worden apostelen en profeten voor anderen. 

 

Het kruis staat voor verbinding. Door het kruis is er persoonlijke verbinding gekomen tussen God en jou als
mens.  Jij mag er bij horen: er is slechts één God, één toekomst, één Vaderhuis! Dat kruis en het Vaderhuis
brengt kinderen van God dicht bij elkaar en in verbinding met elkaar. 

 

Verbinding herstellen is de grote opdracht aan kinderen van God, te beginnen in ons eigen dagelijkse leven,
met de mensen om ons heen. God dienen begint thuis. 

 

Mag Christus’ kruis uitrichten in onze leven, dat wij verbonden mensen zijn! Daar hebben we een hele taak
aan! Verbinding gaat sneller stuk dan dat je hem maakt. 

 

Heb jij God wel eens gevraagd: “Heer, hebt u echt iedereen lief? Ergert U zich dan nooit aan mensen?”   En
wat gaf de Heer je als antwoord? 

Denk eens aan de Here Jezus die tegen zijn discipelen zucht: Hoelang moet ik jullie verdragen… Hier klinkt
toch wel degelijk iets van ergernis… en toch zondigde Jezus niet. Het is niet onze eerlijkheid, niet onze
openheid, niet onze grens: ‘tot hier toe en niet verder!’ maar het is  de zonde die de verbinding verbreekt  . 

 

Jezus bleef verbonden met die morrende en Hem nauwelijks goed begrijpende discipelen. Jezus hield van
hen en dat veranderde niet door hun domme gepraat soms. Deze waarheid is voor mij leidraad geworden als
ik denk aan relaties en verbindingen. Wij moeten de liefde niet verliezen, want de liefde bindt ons samen en
houdt ons vast, bij elkaar. 



 

Ja je mag die ene zus, broer, vriend(in), partner een moeilijk mens vinden,  maar God leert me  lastige
mensen  evenveel kans  te geven als mensen met een wat beminnelijkere karakter. Gelijke kansen, gelijke
mogelijkheden in zijn kracht en in zijn Naam. Of mensen die kansen en mogelijkehden ook aangrijpen is een
tweede, maar de kans wordt geboden door onze Heer. Hij zoekt de verbinding, die is heilig voor God. 

 

Liefde, en dus niet de mantel van liefde die alles bedekken wil, maar de kracht van liefde en de bereidheid
van liefde, de volhardende liefde, die zorgen er samen voor dat verbindingen niet verbroken worden.  

 

Je moet kunnen zeggen wat je stoort. Je moet kunnen zeggen: ‘Au!’ dit doet me pijn!’ Maar tegelijkertijd
mogen kinderen van God leren te zeggen: desondanks ga ik niet minder van je houden! Als God er voor
kiest zondaars lief te hebben, zelfs vijanden van het kruis lief te hebben, dan mag ik Hem navolgen in deze
liefde. Ik wil leren mijn liefde niet prijs te geven vanwege ‘zondaren’, die het mij soms lastig maken.  De
Heer heeft met mij ook geduld, dus… 

 

Verbonden, het is een thema van mijn hart geworden. Daarom schreef ik er een boekje over. In deze
bemoediging noem ik de inhoudsopgave, gewoon om je iets te laten proeven van de inhoud van het boekje
Verbonden. Het gaat praktisch en open in op situaties uit het gewone leven van alledag. 

 

Oprechte moed

Risico in de liefde

Relaties heb je nodig

Ik heb toch mijn gelijk

Heilige grenzen

Als we van elkaar verschillen 

Verbinding verbroken

Een emotionele vrouw 



Boos zijn op elkaar 

Hechting en eenzaamheid

Duivelse dialogen

Schudden op je grondvesten

Geen bittere wanklank meer 

Leven met anderen  

 

Na een heel boekje geschreven te hebben, en veel van mijn hart te hebben gedeeld met mijn lezers, zijn dit
de laatste woorden van het boekje: 

 

Soms moet je gewoon op weg gaan, blind, maar in vertrouwen. Onderweg krijg je aangereikt wat je nodig 
hebt op je tocht. Nee, geen garanties vooraf; maar God zal er altijd zijn met zijn zorg voor jou en mij. 
In hartsrelaties lopen we averij op, maar ga… GA op weg naar het hart van die ander. Gaandeweg … ga je 
ook Hem tegemoet en leer je ook jezelf beter kennen. 

 

Hartsrelaties, wat gaan ze me aan het hart! 

 

Ik bid je veel zegen toe bij het heel houden van relaties.

 

Gerry

 

“Verbonden”, 4e boekje in de serie Bemoediging voor jou, uitgave Boekencentrum, april 2017, € 9,99  

Bestellen? Aankopen in onze webshop steunen Stichting Bemoedigingssite.

https://www.bemoedigingssite.nl/webshop
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