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Ik zie jou (deel 2)

Bemoediging van de week aflevering 310

 
Esther Vosterman heeft enkele weken geleden gesproken over ‘Ik zie jou!’ Aflevering 307.

In deze vervolg-bemoediging focust ze zich op ‘God ziet juist die ene mens’. 

Je kunt je in een massa  zo verloren voelen, maar bij God is dat gevoel niet nodig. Zijn ogen zien ons één
voor één. Hij zoekt jou, mij, Hij ziet Esther en haar buurvrouw. Hij ziet de mens als een kostbare ziel, waar
Zijn hart voor klopt! 

 

De bemoediging van Esther begint met een apart verhaal. Ze zit op een zonnige dag ergens op een terrasje
met cappuccino. Ondertussen kijkt ze wat om zich heen en vraagt”, in zichzelf biddend, aan de Heer of ze
misschien iets kan betekenen voor iemand die een bemoediging nodig heeft. Even later stapt er een keurige
man het terras op, en voelt Esther hoe God aangeeft: “Bemoedig hem, deze man!” Daarna vraagt ze de Heer:
“Maar Heer, hoe kom ik met hem in contact? Als U het echt wil, laat hij mij dan een vraag stellen. 

 

Ze denkt het nog niet, of de man stelt haar ineens een vraag. Het is een bizarre vraag: ”Wacht u soms op de
heilige Geest?” Esther kijkt verbaasd op:” Wat zegt u?”  Ze kon haar oren niet geloven. De man herhaalde
zijn vraag en Esther reageerde lachend: ”Nee, hoor, die heb ik al, maar u dan?”

 

Hij wenkt haar om even bij hem te komen zitten aan zijn tafeltje en dat doet ze. "Wat een vreemde vraag
stelt u," begint Esther. Want die vreemde vraag opent mogelijkheden om iets te vertellen over Jezus, de
doper met de de heilige Geest van God. De man legt haar uit dat deze vraag eigenlijk een beetje banaal is.  
Het is een vraag om te onderzoeken of een vrouw misschien ‘in’ is voor een wat (ongewenst) intiemer
contact. Als je wacht op de heilige geest, dan komt er in die seksualiteit geen man aan te pas... 

 

Esther voelt  de neiging om op te staan en resoluut weg te lopen. Haar eerste gevoel is: ‘Bah! Wat een vieze
oude man!’ Maar dan denkt ze ineens aan haar eigen vraag aan de God, en aan die opdracht van de Heer:
“Bemoedig hem, deze man!”

Ze draait zich niet van hem af, maar kijkt hem nu recht aan en zegt zacht: 

 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/310/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/310/tekstbijlage?print=1


”U moet wel heel eenzaam zijn!” 

 

Dat is raak!  

 

Er ontstaat een diep gesprek tussen die twee, waarin Esther alle gelegenheid krijgt om hem iets te vertellen
over de liefde van God, een liefde die uitgaat naar mensen, zoals hij. Een liefde die dat enorme lege gat in
zijn ziel, die hele ongeliefde status, kan vervullen. Dat God veel meer kan geven, dan een tijdelijke knuffel
van een willekeurige vrouw. En dat God hem ziet en zoekt! 

 

Wat een waarheid: God ziet mensen, Hij ziet ook jou! 

 

Bemoedigers, wij zullen met Jezus wonderlijke dingen meemaken, kijk daar niet vreemd van op. Wees
bereid om met Jezus mee te zoeken naar die ene mens die nog niet thuis is gekomen. Oordeel en veroordeel
niet te snel. Wees niet bang voor de zonde van anderen, maar houd je vast aan de reine wandel met God.
God stuurde zijn zoon ook uit naar een zondige wereld. 

 

Het kan ook zijn dat je zelf denkt: ik voel me een mens in de massa, ongezien, niemand die me opmerkt of
aanspreekt. Of je denkt: Ik ben die christelijke man of vrouw die ver weg is gelopen, ik ben een vijand van
het kruis van Jezus geworden, want ik kan bijna niet meer geloven dat Hij ondanks dat alles, nog steeds van
mij houdt…

Dan stuur ik je nu op dit moment jou in Jezus Naam, deze bemoediging toe van Esther en mij. Om je heel
persoonlijk te laten weten: Vader houdt ook van jou! “Lief mensenkind, laat je vinden door de Goede herder.
Kom naar huis (terug), kom in Mijn armen!”

 

Mag de rijke zegen van God op dit moment over je komen,  

 

Bemoediging van Esther



Tekst van Gerry 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
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