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Over muren heen springen! (Verbonden hfst. 4)

Bemoediging van de week aflevering 312

Spring over muren en blokkaden in relaties heen!  

 

 

Vriendschappen betekenen veel voor me. Ik ben er ook veel mee bezig. Na een ontmoeting kan ik nog lang
bezig blijven met het contact. Soms komen hele flarden van het gesprek terug, alsof ik opnieuw moet
proeven om beter te begrijpen wat die ander mij gezegd heeft in woorden of lichaamstaal. Ik kan bij deze
herweging soms ontdekken dat ik de ander niet goed begrepen heb of te kort gedaan heb. Dat kan ik alsnog
bijstellen. Omdat mensen belangrijk zijn is de relatie met hen voor mij ook belangrijk. Dat vraagt zorg en
aandacht. Ik zou veel meer zorg nog willen geven aan relaties. Vaak staat het op gespannen voet met de
beschikbare tijd.

 

Maar ondanks deze houding, wil ik eerlijk toegeven dat er geen gebied in mijn leven is, waar ik zo mee kan
worstelen, als juist dat mooie contact met anderen. Vlak voordat Wim en ik verkering kregen was ik jarig. Ik
kreeg van Wim een spelletje, het heette ‘Kontactiek’. Een spel waar je heel slim voor moest zijn zodat je
contact wist te combineren met tactiek. Het bleek achteraf  Wims voorzet om mij iets duidelijk te maken. Ik
heb die voorzet helaas niet begrepen en het spel nooit onder de knie gekregen. (zucht)
Maar wat is er voor contact veel tactiek nodig! Ieder mens vraagt om een eigen benadering. Wie niet verder
kijkt dan zijn eigen neus, zal die ander nooit begrijpen en bereiken. Wil je echt contact hebben met elkaar,
dan is tact en fijngevoeligheid belangrijke speerpunten voor relatie en zeker ook voor verbinding.
Dwars door allerlei relationele hobbels heen leerde ik mijn lessen. Wil ik zelf graag begrepen worden?
Hoeveel begrijp ik van de ander? Wil ik zelf graag dat mensen mij hun aandacht even geven, hoe luister ik
naar het verhaal van een ander? Wil ik zelf graag het gevoel ervaren dat anderen mij lief hebben, hoe
benader ik de ander? Wil ik zelf graag dat mensen vriendschap en relatie met mij belangrijker vinden dan of
ik hen gelijk geef… Gebruik dan zelf vooral de witte vlag!
Wat is het een eye-opener voor geweest toen Otto de Bruijne op een zondagmorgen onze kerk voorhield:
God gaat meer voor relatie, meer dan voor zijn gelijkhebben! Natuurlijk heeft God alle gelijk aan zijn kant,
maar dat maakt Hem zo groot, dat voorbij gelijkhebben kan kijken naar wat Hij nog belangrijker vindt,
namelijk: Ben Ik in relatie met die ander? De meesten van ons hebben liever het gelijk aan hun zijde, dan
een naaste. Toen Otto dit zo stelde schrok ik er van, want het is zo bitter waar!

 

Een ruzie is er zomaar. Vaak tegen alle verwachtingen in, maakt iemand je een verwijt. Ineens klinkt er een
grimmig woord. Liefde roept liefde op, maar dat bittere woord werkt als een bliksemschicht. Er hangt
meteen spanning in de lucht. Wat gaat er nu gebeuren? 
Dát had je nu net niet moeten zeggen! Meestal zijn het slechts een handvol slechte woorden, die een heel
drama in gang zetten. 'It only takes à spark to set à fire going'. En zelfs al zwijg je in alle talen, er is al te
veel gezegd, teveel gehoord!

 

‘Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan. (Spr. 15: 1 NBV) 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/312/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/312/tekstbijlage?print=1


 

In ons land worden de lontjes steeds korter. Eén van de kenmerken van de eindtijd is dat de liefde zal
verkillen. Toch kunnen door God te volgen in zijn voorbeeld aan ons, oorlogen voorkomen worden, ruzies
beslecht worden, woede gestild worden en harmonie en verbinding teruggevonden. David heeft veel
conflicten meegemaakt met Saul, de koning die hij ondanks alles liefhad en trouw bleef. Hij schrijft over
deze moeizame relatie in de psalmen:

 

Want met U ren ik door een legerbende, 
met mijn God spring ik over een muur. 
Gods weg is volmaakt, het woord van de Heer is gelouterd, 
Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. Psalm 18: 30,31 (HSV) 

 

Ik heb nog nooit tegenover een legerbende gestaan, zoals David. Toch kan het gebeuren dat je in een relatie
het gevoel krijgt tegenover een complete overmacht te staan. Al is je tegenspeler slechts één persoon, degene
waar je veel van houdt, hij of zij kan aanvoelen als Goliath. Een  familiebezoek kan aanvoelen als het
optrekken naar een vijandig leger. De werkvloer kan in je ogen veranderen in een slagveld. Zelfs een
geloofsgemeenschap kan verworden tot een bedreigende legerbende. Je gaat er nog heen, maar met vrees. Je
voelt je bekeken, bekritiseerd of je hebt het gevoel op eieren te moeten lopen. 
In dit soort relaties vraag je je angstig af: hoe kom ik hier zonder al te veel kleerscheuren weer vandaan?
Herken je deze angst? Daar ga je dan, naar je familie, naar je werk, naar je kerk, naar je partner, naar je
vriend… Droge lippen en zweethanden…

 

God onderwijst ons over die moeilijke momenten in de relatie. Zijn woord heet ‘gelouterd’, dat wil zeggen:
de kracht van deze woorden zijn beproefd en waar gebleken. Ze gaan eeuwig mee. Het mag jouw waarheid
worden, ook in jouw situatie: ‘Daar ga je dan, maar nu met God aan je zij. Je loopt op 'Goliath' af! Je staat
tegenover die legerbende, maar je hand drukt de hand van je Hemelse Vader. Er staat door een conflict een
enorme muur voor je. Precies tussen jou en iemand waar je veel van houdt. Er liggen onbegrijpelijke bergen
van verwijt! Wees niet bang, met God kun je over die muur heen springen. Je waagt de sprong en je merkt al
springend: ja, ik kan het! De kou en kilte houden me niet langer tegen! Ik zal je blijven vertellen dat ik van je
houd! Dat ik ga voor: eerst de relatie en dan eventueel later nog eens het gelijk! Daar ga je dan opnieuw,
maar nu met God: Je stapt over verwijten heen. Je let niet meer op de liefdeloosheid, je oren zijn doof voor
kwetsende opmerkingen. Dit is de witte vlag van hoop tonen!  

 

Tijdens het voetbal EK 2016 in Frankrijk, versloeg Portugal de franse ploeg op eigen bodem. Kort hierna
legde een camera een andere een emotionele krachtmeting vast. We zagen midden in het gedrang van
supporters een huilende Fransman: zijn ploeg had verloren. Ineens stond er een Portugees jongetje bij deze
man en hij raakte de man aan. Daar stond een ventje met zijn rode Portugese vlag midden tussen allemaal
blauwkleurige Franse supporters. Je zag wat dat jongetje deed en ook dat hij iets tegen de man zei. Wat hij
zei werd niet geregistreerd, maar je zag wel zijn vasthoudend in een liefdevolle aandacht. Hij wilde troosten,
dat was overduidelijk.  
Wat een moed! De Fransman liep even weg, draaide zich toen toch weer om en ineens bukte hij zich, sloeg
zijn armen om het ventje heen. Zijn grote hoofd rustte een moment op die smalle schouder. Het jochie klopte
de man op zijn rug, zo liefdevol. Dit bijzondere diep menselijke plaatje is de wereld over gegaan, tegelijk
met het bericht dat Portugal kampioen was geworden. Deze kleine jongen is voor mij de ware kampioen: hij
ging dwars door de strijd voor behoud van relatie!  



 

Die vlag zegt 'Ik heb je tóch lief!' Precies wat dat Portugese jochie deed. Hij reageerde niet met leedvermaak,
geen rottige vijandelijke woorden nog. Geen vergelding, niks van ‘je verdiende loon!’ De witte vlag zegt: ‘Ik
houd nog steeds van je en wil mijn liefde aan je kwijt en met jouw bevriend zijn en in relatie staan.’

 

Eerst relatie en dan, als je het nog nodig vindt, dan je gelijk! Spring over de muur heen, naar het hart van die
ander, SPRING: in de naam van Jezus!

 

Ontvang bemoediging, God wil je helpen, ook bij je relaties en het liefhebben van anderen.

 

Gerry Velema 

 

 

Meer weten: Bekijk de hele serie Verbonden op onze website of koop het boekje Verbonden. 

 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
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