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Vrouwen niet meegerekend...

Bemoediging van de week aflevering 314

Afl. 314  Vrouwen niet meegerekend!

 

 

Een bemoediging van Anne Velema 

 

 

Vrouwen die vanwege Jezus op plekken komen waar normaliter we gewend zijn dat er alleen mannen zijn,
dat is een bijzondere gebeurtenis. En toch komt het verschillende keren voor dat het gebeurde, in de dagen
van Jezus, de Zoon van God. 

 

Anne heeft deze bemoediging genoemd: falende mannen, stralende vrouwen. Hij heeft het opgenomen in
onze serie van de 40 dagen in de lijdenstijd. 

 

Vrouwen werden niet meegerekend in de dagen van Jezus. Ze telden letterlijk niet mee. Daar schrijft
Mattheüs in hoofdstuk 14: 21, eenvoudigweg dat er bij de wonderbaarlijke spijziging wel 5000 mannen
aanwezig waren, “vrouwen en kinderen niet meegerekend.” 

 

Het tekent de cultuur van de dagen waarin Jezus geboren werd, de tijd waarin zijn missie voor Gods
Koninkrijk en de redding van al wat leeft, is begonnen. 

 

Vrouwen waren er wel bij, maar telden niet mee. Jezus heeft daar iets aan gedaan: we kennen het bijzondere
verhaal dat Jezus een kind nam, in het midden van die mannen plaatste en zei: ”Wie niet wordt als dit kind
kan het Koninkrijk van God niet zien.” 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/314/tekstbijlage?download=1
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En zo kwam Jezus ook op voor de vrouw die,  laten we zeggen- culturele fatsoengrenzen overschreed
vanwege haar Heer. 

 

Twee voorbeelden: 

 

Lucas 10: 38 – 42  Het verhaal van Martha en Maria. Maria die het waagde om in het mannenvertrek, in de
kring van de broeders plaats te nemen en met hen te luisteren naar de Rabbi. Ongehoord. Daar had zelfs
Martha kritiek op. 

Maar Jezus kwam voor haar op: Ze heeft het beste plekje gekozen, aan mijn voeten om onderwezen  te
worden. En Jezus zei er niet bij: maar het is wel de bedoeling dat Maria geen enkele vraag aan Mij stelt, of
mee doet, zoals de mannen met elkaar in gesprek kunnen raken over een theologisch onderwerp. Jezus telde
haar mee. Hij zag haar en liet haar toe in deze intieme leerschool van Hem. Welkom is de vrouw aan de
voeten van Jezus! 

 

Marcus 14, weer zo’n uitgelezen moment waar alleen mannen aanwezig waren. Weer een broederraad bijeen
met Jezus en ze kwam onaangekondigd de kring binnen. Een vrouw zonder naam. Of was haar naam
‘zondares’? Ze trotseerde al die regels van fatsoen en achteruitstelling en minder waard zijn in de ogen van
mensen en kwam bij Jezus. Ze goot kostbare nardus olie uit over zijn hoofd, ze zalfde haar Heer in alle
eerbied en ontzag en zo diende ze Hem. 

Al gauw ontstond er rumoer in de broederraad over deze vrouw in hun midden. Wat een verkwisting… al die
dure olie. Daar hadden ze heel andere dingen mee kunnen doen, veel effectievere hulpverlening voor kunnen
organiseren, dan dit. Echt onnozel en emotioneel over de top  wat die vrouw daar deed. Weer eens  
bevestigend dat je vrouwen beter maar niet kunt meerekenen. En toen kwam Jezus met zijn bevrijdend
woord: 

‘Val haar niet lastig!  Mannen, maak het hen, die vrouwen die soms ongevraagd voor een culturele
opschudding zorgen, niet moeilijk, want ze dienen Mij.”

 

Anne ziet die vrouwen stralend oplichten in het midden van de broeders. Als alle mannen, alle discipelen,
Jezus verlaten hebben, te grazen hebben genomen, gekruisigd hebben, zijn het nog een paar vrouwen die
trouw blijven en Jezus volgen, heel die kruisweg. Die blijven als Hij sterft, die er weer zijn als de Sabbath
voorbij is om Jezus te balsemen. 

 



De eersten die horen dat hun Heer is opgestaan. Het zijn een paar vrouwen die mogen beginnen te vertellen
wat ons leven en redding brengt: Jezus leeft! 

 

Deze bemoediging mag ons helpen het dienstbetoon van vrouwen en kinderen en mannen in het juiste licht
te plaatsen. Als ze God er mee willen dienen, laat hen dan geworden. Maak het hen niet moeilijk, maar help
hen vooruit in dienstbetoon. 

 

Mag de vrouw, waar Anne bij stil staat in zijn Bemoediging, ook tot jouw hart en leven spreken: Dien de
Heer, bewijs Hem je liefde, je eer en ontzag en durf daarvoor soms iets te doen dat misschien niet helemaal
gebruikelijk is. 

 

God telt je mee, ongeacht je leeftijd, ongeacht je sekse, ongeacht je kleur of je afkomst! Hij ziet je hart aan! 

 

Bemoediging is Anne Velema

Tekst is van Gerry Velema 

 

 

 

 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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