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Heb je een paraplu nodig?

Bemoediging van de week aflevering 315

Afl. 315  Reik een paraplu aan.

 

 

Een bemoediging van Hanna Swart

 

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had! En verder… 
(Filippenzen 2 : 5 -11  NBV) 

 

Mijn man en ik, aan het begin van ons huwelijk en nog zonder kinderen, woonden vijf jaar lang op 
een flat in Drachten. Om beurten waren we druk aan de studie.
 

 

Tijdens mijn afstuderen was ik veel thuis en keek met plezier vanuit het keukenraam 
of woonkamerraam naar beneden wat er allemaal op straat gebeurde.

 

Met regelmaat liep er een man van, ik schat, begin 70 jaar met boodschappentassen 
over straat. Hij stopte altijd even voor de  oversteekplaats. Een vast ritueel: de tassen 
werden op de grond gezet en hij rustte dan zichtbaar even uit. En vervolgens vervolgde 
hij zijn weg met vertraagde pas en verdween uit mijn gezichtsveld. Lopend deed hij 
zijn boodschappen. Ik zag hem sowieso wekelijks, maar meestal nog vaker naar de 
winkel gaan.

 

Op een middag regende het pijpenstelen en zag ik hem weer komen. Zijn petje was 
helemaal doorweekt; de kaki gekleurde jas was tot aan zijn middel helemaal nat. Hij 
leek meer gebogen te lopen dan anders. Toch, opnieuw werden de tassen op grond 
gezet en werd bij het oversteken van de weg even rust genomen. 

 

Toen sprak God tot mijn hart: “Reik hem een paraplu aan”. Mijn hartslag verhoogde 
en ik raakte in lichte paniek. 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/315/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/315/tekstbijlage?print=1


Was dit echt de Heer? 

 

Snel rende ik naar de meterkast, waar een paraplu stond. Ik rende naar het balkon en 
riep vanaf de reling: “Meneer! Meneer! Wilt u misschien een paraplu?” De man keek 
wat verbaasd omhoog en toen hij me zag, schudde hij ‘nee’ en liep vervolgens verder. 
Ik hield de paraplu boven mijn hoofd en staarde hem nog even na.
Hij zei ‘nee’? Hoe kon dit nou, ik had toch Gods stem verstaan en ik had gedaan wat 
God van me vroeg. Dit klopte niet. Hoe kon het nu dat hij ‘nee’ zei?
Dit lijkt niet erg belangrijk, maar het heeft mij lang bezig gehouden en ik heb het nooit 
begrepen. Ik was er ook niet langer van overtuigd of ik nu wel of niet juist gehandeld 
had. En was het nu Gods stem geweest?

 

Een tijdje terug werd ik in mijn gedachten teruggebracht naar deze situatie in de 
stromende regen en of ik wel of niet Gods stem hoorde. Het was een vraag die 
regelmatig terug kwam en bleef liggen tussen God en mij: wat was dat nu daar op het 
balcon in de stromende regen. Wat was er onduidelijk tussen mij en de Heer? Hoe kan 
het dat zelfs na 10 jaar ik nog steeds bezig ben met een antwoord te vinden op deze 
vraag? Omdat mijn hart nog geen rust er over heeft gevonden. 

 

Ik dacht aan het tekstgedeelte uit Fillippenzen 2 : 5 - 11 en ineens begreep ik het. Ik 
had in die stromende regen wel Gods stem verstaan, maar ik had nog niet Zijn hart 
begrepen. Ineens zag ik Jezus voor me, zoals ik denk dat Hij zou hebben gehandeld. 

 

Jezus legde alles af om de gestalte van een slaaf aan te kunnen nemen. Om klein te 
worden. Hij legde zijn Goddelijkheid af, werd mens, werd zelfs  slaaf, heeft zichzelf 
vernederd en is zelfs tot in de dood gehoorzaam gebleven. Jezus… Hij zou met  
die paraplu naar beneden zijn gerend en de straat overgestoken. Midden in de regen 
was hij naast de man komen staan en daar had hij de paraplu aangereikt. “Kijk meneer, 
die is voor u!” 

 

In het verstaan van Gods stem is het zo belangrijk dat je ook Gods hart verstaat. Jezus 
is bij ons in de regen. Hij roept niet vanaf het balcon ons iets toe, hij daalt af en komt 
naast ons te staan. Dat is het grote verschil. 
Wat had die keurige oude heer gedaan, als ik hem de paraplu had aangereikt, terwijl ik 
er special voor naar hem toe was gekomen? 



 

Gods stem verstaan is een ding, maar Zijn hart kennen is een ander ding! Er kwam rust 
in mijn hart, toen ik begreep dat ik beide mag leren kennen! 

 

En dat mag jij ook, 

Liefs, Hanna
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