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Leeg en verbitterd

Bemoediging van de week aflevering 317

Afl. 317  Leeg en verbitterd? 

 

 

“Dat is toch Noömie? Maar ze zei tegen hen: Noem me niet meer Noömie, noem me Mara, want de 
Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft 
mij met lege handen laten terugkomen.” Ruth 1: 19-21 (NBV)

 

 

 

Esther Vosterman begint haar bemoediging met een tekst die ook mijn lijftekst is: Van alles waarover je 
waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. Spreuken 4: 23. (NBV)

 

Het hart dat zo vol kan zijn, dat het bijna kan barsten. Vol van liefde, vol van vreugde, vol van waarheid en 
oprechtheid, vol van ontferming en vol van emoties. Terwijl het hart ook leeg en koud en ontdaan kan zijn. 

 

Het hart van Noömie was vol toen ze met haar man en beide zonen vertrok naar Moab, maar ze komt jaren 
later leeg terug. Haar naam Noömie betekent ‘liefelijke’, maar als ze haar buren en familie weer ontmoet is 
er weinig liefelijkheid nog in haar hart. Het is leeg en het is bitter geworden. Een groot leed is daar de 
oorzaak van. Een groot verdriet. 

 

Je bron van leven kan verstopt raken door allerlei oorzaken, maar verdriet en tegenslag is wel de grootste 
van alle oorzaken. Sommige mensen verliezen al hun hoop en geloof in God, zodra er iets gebeurt dat niet 
rijmt met hun idee over God. 
Bitterheid krijgt vrij spel als mensen elkaar teleurstellen. Teleurgesteld in de kerk, in het geloof, 
teleurgesteld in het leven. Je dacht een prachtig leven te krijgen en het werd een tranendal. Noömie weet wat 
dit is, na eerst haar man te verliezen, terwijl ze nog vrij jong is als weduwe, verliest ze ook nog eens haar  
beide zonen. 

 

Ze heeft het gevoel tegenover God te staan. Niet God de ontfermer, maar God de Verschrikkelijke. Ze 
begrijpt er helemaal niets meer van. 

 

Zo komt ze terug. zo nemen de mensen die tot haar geloof en haar volk behoren haar weer op in hun midden: 
Noömie is Noömie niet meer. Noem me maar Mara, bitter! Ze was geworden, zoals ze zich voelde en dat is 
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het grootste gevaar wat ook wij kunnen ondergaan als kinderen van God. Worden, zoals je je voelt. Je 
gevoelens zeggen dat je mislukt bent en je gaat je gedragen als een mislukt mens. Je gevoel zegt dat je 
bestemd bent voor ellende en je ziet het bevestigd worden voor je ogen. 

 

Ik ben, wat ik voel dat ik ben. 

 

De Bijbel (1 Johannes 3 NBV) zegt: Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! 
Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. 

 

Niet wat ik voel, niet wat mensen zeggen over mij, niet wat ik hoop te zijn, ook niet wat ik door allerlei 
activiteiten van mezelf aan anderen wil tonen, maar wat God over me zegt is het enige dat telt! Hij zegt niet 
alleen iets, God voelt ook iets voor ons. Omdat Hij ons zo liefheeft, daarom noemt Hij ons Zijn zonen en 
dochters. Het is Gods eigen hart dat ons draagt in deze bijzondere positie. Hij noemt ons kinderen van God 
en we zijn het ook! 

 

Naomi moet iets van deze liefde van God begrepen hebben, waarom zou ze anders terugkeren naar huis, naar 
haar volk en naar haar God. Blijft God de ontzagwekkende God, of wordt Hij in het verhaal van Noömie ook 
haar zorgzame Vader? 

 

Op een bijzondere wijze keert het verdrietige lot van Naomie, en glijdt de bitterheid haar leven uit. 
Misschien wel op het moment dat een kleine jongen op haar schoot wordt neergelegd. Met Obed, de 
grootvader van David, is de lijn naar Jezus Christus, Gods eigen Zoon   hiermee weer een stap dichterbij 
gekomen. 

 

God troost de verbitterde ziel . Het leeg gebloede hart wordt door God vaak op zo’n andere wijze dan 
verwacht, aangeraakt. Bemoedigingen zijn er voor het hart: God zal niet alleen je toestaan je verdriet te uiten 
voor zijn aangezicht, Hij zal ook er op reageren, als God die jou liefheeft. 

 

Leeg of verbitterd, het moet niet zo blijven. Het hoeft niet zo te blijven, dat vertelt het verhaal van Noömie 
ons. Noömie beweegt terug. Waar is God, de hoeder van haar ziel? Noömie doet iets, hoewel ze van te voren 
niet weet hoe God haar weg en haar lot gaat keren. 

 

Blijf niet in de leegheid, noch in de bitterheid, maar sta op: trek terug naar je huis, je geestelijk thuis, je 
geloofsgenoten, keer terug naar je God en sta Hem toe jouw gewonde hart over te nemen in zijn heilrijke 
handen! 

 

Van Jezus wordt gezegd dat hij in de volheid van de Geest de woestijn intrekt, om daar verzocht te worden 
door de boze. Dan eveneens in de volheid van Gods Geest die nare periode achter zich laat en de woestijn 
weer uit komt.  (Lucas 4: 1 en Lucas 4: 14 NBV) 



 

Tot slot deze bemoediging, voor iedereen die zich in de woestijn voelt zitten, in die leegheid en bitterheid. 
“Wie is zij die daar komt uit de woestijn, leunend op de arm van haar lief? 

 

Sta op, ”ga terug naar het gebied waar Gods zegen nog zo merkbaar op je leven rustte en vind Hem daar 
opnieuw! 

 

Liefs, Gerry 

 

(uitgesproken bemoediging van Esther Vosterman, 
geschreven bemoediging van Gerry Velema) 

 

 

Worden zoals je je voelt of ga je leren voelen naar zoals je bestemd bent?
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