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Verongelijkt als Jona

 

"Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent. U wordt niet snel boos en bent erg 
vriendelijk; ik wist hoe gemakkelijk U ertoe zou kunnen besluiten af te zien van het plan deze 
mensen te vernietigen" Jona 4:2b (Bijbel in gewone taal) 

 

Het verhaal van Jona is een bijzonder verhaal met contrasten. Eerst zien we een profeet die 
niet doet wat God zegt en daarna zien we een God die niet doet wat Hij gezegd heeft. 
Wonderlijk, even wonderlijk als de redding van Jona die de verdrinkingsdood overleeft door 
een grote vis, of de wonderboom die Jona opeens naast zich heeft staan en die hij tevens voor 
zijn ogen ziet verdorren. Een wonderlijk verhaal, met een wonderrijke boodschap. 

 

Jona wordt op een bijzondere manier gered, maar hij blijkt verre van content als dezelfde 
God die hem gered heeft, een hele stad redt van de aangezegde ondergang. God reageert op 
het bidden en smeken van een heel volk dat zich verootmoedigt voor God. 

 

God die zich liet verbidden door Jona in zijn doodsangst, laat zich ook verbidden door de 
koning en het volk dat massaal gaat vasten en smeken dat God af zal zien van hun 
vernietiging. Ze hebben geloofd wat Jona hen vertelde: God zou hen vernietigen, en nu 
riepen ze het uit: “Red ons, we zullen doen wat U van ons vraagt. “

 

Ja, Jona kon het weten dat God zich liet verbidden. Misschien wist Jona het in Tarsis al, toen 
hij door God geroepen werd om naar Nineve te gaan. 

 

Het verhaal over Jona is bij uitstek een verhaal dat diepe gronden blootlegt, gronden van 
mensen, toen   en nu, ook gronden bij jou en bij mij. Het gaat bij dit boek Jona om de 
motivatie om God te dienen in je leven. 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/318/tekstbijlage?download=1
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 Tot slot komt die vraag: ‘Is het terecht Jona dat je boos bent?’ 

 

Je zou die vraag eigenlijk altijd bij je moeten hebben, want we leven in een wereld waar 
iedereen, ook wij zelf, te pas en te onpas boos kunnen worden? Maar hoe terecht is onze 
boosheid? 

 

Jona, die de boodschap van God niet aan Nineve wilde brengen, want stel je voor dat ze zich 
zouden bekeren en dat God zijn plan zou wijzigen?  Nadat hij de stad Nineve heeft 
doorkruist, en in afwachting is van de ondergang van Nineve, maakt hij zich druk over een 
schaduwrijke boom die voor zijn ogen supersnel verdort. Weg is zijn schaduw in een klimaat 
waar je niet zonder schaduw kan. De hitte die hij na een ochtend zonder schaduw moet 
doorstaan, brengt hem bij de wens om dood te gaan. Heftig! 

 

Maar met deze bittere ervaring moet Jona iets voelen van de afschuw die God heeft om 
kostbare mensen en dieren de dood in te jagen. Dat is iets waar God een diepe afschuw over 
voelt. Hij is rijk aan ontferming en wil die onferming kwijt aan mensen, en zijn genade 
bewijst dat steeds opnieuw. 

 

Weten dat God genadig is, (Jona wist dat) betekent nog niet dat je ook wilt leven met de 
genade van God. Ja, laat God genadig zijn voor jezelf, maar ook voor die afschuwelijke 
mensen van Nineve? 

 

Denk eens aan de mensen die jij kunt missen als kiespijn, want ze maken je leven soms zo 
moeilijk. Over zulke mensen gaat het nu, daar in Nineve en juist met hen leert God Jona een 
bijzondere les. Via Jona leert God deze les ons ook: Is je boosheid terecht? 

 

Leer van Jona dat God met je in gesprek blijft, ook als je boos bij Hem wegloopt. Dat God 
nabij blijft, ook al brengt je dwaze wegloopactie je in problemen. Dat God genadig is en rijk 
aan ontferming jegens jou. En dat God niets liever wil, dan dat jij daarin aan Zijn kant gaat 
staan, en zelf ook een mens wordt die liever genade laat werken, dan het oordeel of recht. En 
dat is echt een hele opdracht voor Jona én voor ons. 

 

De vraag: ‘Is het terecht dat je boos bent’ staat nog steeds open. Er heeft in het boek Jona 
geen antwoord geklonken, noch van Jona, noch van ons als lezers, op die wonderlijke vraag 



van God: 
‘Zou Ik dan geen verdriet (mogen) hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan 
honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens 
kennen, en dan nog al die dieren?’ 

 

Ben je verongelijkt, denk dan nog eens aan Jona en leer de les van hem.

 

Groetjes, Hanna Swart (gesproken tekst) 

 

Geschreven tekst van deze bemoediging is van Gerry Velema 
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