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Leren van elkaar...

 

 

Als kind ben ik opgegroeid met de God, de Bijbel… én met Elly en Rikkert J.

Wat hebben zij met hun liedjes me op een geweldige manier vertrouwd mogen maken met het hart en het
karakter van God. ‘Jezus is de Goede Herder’, ‘Zoals een kuikentje’, ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het
Leven’ en zoveel meer…

Natuurlijk ook die van Martha. ‘Martha, Martha, leg je bezem neer.’

Ach, dat arme schaapje. Hoe kon ze nou gemist hebben dat ze de Schepper van hemel en aarde, de Koning
der Koningen en de Heer der Heren bij haar onder haar dak kwam? Hoe kon het gebeuren dat ze in de valkuil
stapte om liever bezig te blijven dan te luisteren naar haar Heer? Zoiets zou de wijze Maria en ook ons vast
niet overkomen.

Gelukkig had ze een goed voorbeeld in haar leven. Haar zus Maria. Ik vulde het voor mezelf al een beetje
verder in: Martha zal haar zus altijd wel nodig hebben gehad. Maria werd in mijn ogen de grote, wijze zus
waar Martha veel van kon leren en lekker tegenaan kon leunen. Maria deed haar dat geloofsleven wel voor,
die wist hoe het moest en hoorde.

Maar het leven heeft me inmiddels geleerd dat het onderweg zijn als leerlingen van Jezus en leren van elkaar
eigenlijk nooit eenrichtingsverkeer is.

We kunnen als mensen zo ontzettend verschillend zijn, maar altijd zijn er weer kansen om te leren van de
ander. De vraag is niet zozeer: kán ik iets leren van mijn broer of zus? De vraag is veel meer: Wíl ik leren
van mijn broer of zus?



Hier kon Martha (Lukas 10:38-42) leren van haar zus Maria die het beste plekje had uitgekozen aan de
voeten van Jezus. Maar het was een geweldige ontdekking voor me dat er over deze twee zussen nog een
verhaal staat in de Bijbel. Met deze keer juist Martha in een glansrijke hoofdrol

Ik neem je mee naar Johannes 11: De broer van deze twee zussen, Lazarus, wordt ziek.

Terwijl Lazarus vecht voor zijn leven, lijkt Jezus heel bewust tijd te nemen voor andere dingen. Eerst dit nog,
en dat nog… er gaan zo maar twee dagen voorbij  terwijl hij weet dat Lazarus ernstig ziek is. “Toen hij
hoorde dat Lazarus ziek was, bleef hij nog twee dagen waar hij was.”

Lazarus komt te overlijden en uiteindelijk ligt hij al vier dagen in het graf als Jezus eindelijk (EINDELIJK!!!)
naar Betanië komt. Veel te laat, Heer!

Martha hoort dat Jezus onderweg is en gaat hem tegemoet, Maria neemt die moeite niet eens meer… Haar
broer is gestorven, ze rouwt. Er is geen beweging bij Maria, alleen maar dat verdriet. Misschien een stil
verwijt dat Jezus niet direct gekomen is. Misschien is ze zelfs boos op de Heer. Zij, degene die altijd zo goed
luisterde, blijft zitten waar ze zit.

Martha ontmoet Jezus, terwijl deze op weg is naar de twee zussen en hun broer. Ze roept het uit: “Als U hier
was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. (Wat een geloof!) Maar zelfs nu weet ik dat God U
alles zal geven wat U vraagt (WAUW wat een vertrouwen!!)

En dan is er nog iets.

Jezus legt uit dat Hij de Opstanding en het Leven is. Hij vraagt Martha: Geloof je dat, Martha? Dan klinkt er
uit de mond van Martha zo’n geweldige geloofsbelijdenis: “Ja Heer, ik geloof dat U de Christus bent, de
Zoon van God die naar de wereld zou komen.”

Dit is niet zomaar even een belijdenis. Dit is dezelfde belijdenis waar de kerk van Jezus op gebouwd is. Die
beroemde uitspraak van Petrus, de steunpilaar, de rots waar Jezus zijn gemeente op zou bouwen. Je leest hem
in Mattheüs, in Marcus én in Lukas. Maar hier in Johannes 11 lees je deze belijdenis uit de mond van een
vrouw. Uit de mond van Martha!

Ja, de Martha die ik eerder al een beetje had afgeschreven. Als je iets wilde leren van die twee zussen uit
Betanië, dan moest je toch vooral bij Maria zijn… toch? Misschien toch niet.

Hier was het Maria die kon leren van haar zus Martha. Martha haast zich hierna om Maria weer bij Jezus te
krijgen… zo doet Martha dat: ze haast zich, ze rent, ze is gedreven, gepassioneerd, voor de goede zaak van
God! En dan leert Maria iets van Martha, want we lezen dat ze ‘ijlings’, dus snel Jezus tegemoet rent. Er
vlamt een nieuwe hoop ook in haar. 

Deze ontdekking was voor mij aanleiding om deze zomer te broeden op een toevoeging aan het bekende



liedje van Elly en Rikkert.

Ik zou het willen noemen: de rehabilitatie van Martha! Eerherstel voor deze grote Godsvrouw. We mogen
ook leren van haar! En van haar zus. Van hen Allebei J.

Martha, Martha, haar belijdenis,
Is de mooiste van de hele Schrift.
Martha, Martha, haar belijdenis,
Allermooiste van de hele Schrift.

Martha, leer maar van haar moed,
Want die moed die doet je goed.

Ja zegt Jezus, leer van haar,
Want zij is ook mijn dienaar!

 

Gods zegen! Hartelijks, Anne (annevelema@gmail.com)

 

 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
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Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/319
https://www.bemoedigingssite.nl
https://www.bemoedigingssite.nl/over-ons/doneren

