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Ga voor een herkansing!

Bemoediging van de week aflevering 320

Aflevering 320 
 
Gun elkaar een herkansing!
 
 
Soms kun je de plank zo misslaan. 
Je reageert te snel, te overhaast, te onredelijk, te opvliegend, te afgebeten. Je hebt je helemaal vergist in je
beoordeling van achtergronden waarop je reageert. 
Als je alles van te voren wist, had je het zeker anders gedaan… Dat is ook net het probleem: je wist niet
alles. Je hebt een verkeerde kijk op de zaak gehad. Je hebt een verkeerde aanname of vooroordeel als
uitgangspunt van jouw waarheid gekozen. Het bleek allemaal niet te kloppen. En wat nu? Je hebt een ander
gekwetst, beschadigd, onterecht onderuit gehaald... 
Lieve mensen, dit kan ons allemaal overkomen.  
 
Als mij zoiets overkomt… Ik denk even aan de specifieke situatie die ik laatst meemaakte. Het bleek toen
ook dat ik een situatie volledig verkeerd had ingeschat en daardoor iemand te kort had gedaan. In zo’n
situatie moet ik niet komen met allerlei verzachtende opmerkingen, halve excuses, maar ik moet het
aandurven om mijn fout te erkennen en te leven in genade en vergeving. Laat me mijn fout mogen
herstellen, vergeef het me en geef me alsjeblieft een nieuwe kans.  
 
Wat is hier op tegen, dat we zovaak wegduiken voor schuld belijden? Erkennen dat je er naast zat.  Vraag
het die ander eens: “Joh, het blijkt dat ik de situatie helemaal verkeerd heb ingeschat, mag ik dit (wat nu net
spaak loopt) samen met jou over doen? 
Zullen we het gesprek of onze ontmoeting overnieuw kunnen beginnen?" 
Als die ander jouw die kans gunt, doe het dan ook… Start opnieuw en ga dan voor een beter resultaat! Dat is
de kracht van een herkansing. 
 
Deze kans reikt VaderGod ons ook aan. Je krijgt als je bereid bent je fout toe te geven, van Hem een nieuwe
kans, dit eveneens om een beter resultaat de kans te geven.  
Hij toont genade, en vraagt onze medewerking aan deze genadige benadering voor al die ‘conflicten’ in onze
eigen relaties. Juist in een tijd dat we zo uit elkaar gespeeld worden, is het moedig en getuigend in kracht,
om aan Gods opdracht 'vergeef, zoals Ik jou vergeef' gehoor te geven. Geef die ander een nieuwe kans, om
een beter resultaat te laten zien. 
 
Laten we eens kijken naar een Bijbels voorbeeld: Saulus! Hij wordt Paulus genoemd bij zijn herkansing: 
 
We lezen een gedeelte uit 1 Timotheús 1: 12 - 15
 
Saulus, de vervolger van de gemeente....enz. (Overigens: dit was geen aanname of vooroordeel, het was de
weerbarstige waarheid! Iedere christen wist  dat deze brute Saulus hen trachtte uit te moorden!) 
 
Maar Saulus krijgt een enorme confrontatie met het Licht van Jezus Christus. Hij komt achter zijn
misrekening! Hij komt tot berouw en tot inkeer. Hij spreekt over de tijd van zijn onwetendheid, maar niet in
de zin van ‘ik wist niet beter…’ 
Het was geen onschuldige onwetendheid, hij zat echt fout. Hij had op het verkeerde paard gewed en was
bezig om alles te verliezen en te vernietigen, inclusief zichzelf. Saulus was,  zonder de ingreep van Jezus,
een reddeloos paard op drift,  die vroeg of laat een ravijn in zou storten. Maar hij kreeg – in genade - een
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herkansing! 
 
Wat mij opvalt bij deze herkansing, is dat Paulus nooit ergens zijn fouten bagatelliseert, ze nooit verkleint,
ze ook niet tot een aannemelijke vergissing maakt. Paulus zegt dit: 
 
“Oh, wat  ben ik verkeerd geweest, Heer…!  Ik heb U vervolgd in mijn ijver en Uw kinderen! Wat heb ik
toch gedaan? Ik ben de minste van deze, mijn broeders…"
 
Om bij je naaste aan te kloppen voor vergeving, is dit toch wel een heel belangrijk uitgangspunt: Maak je
geen verontschuldigingen, maar geef ruiterlijk toe dat je fout zat. 
Vind het oprecht erg voor die ander, alleen zo kun je op een geloofwaardig manier zeggen: ”Ik zat fout, maar
alsjeblieft... schenk mij nog een herkansing.” 
 
Nadat Jezus Saulus een totaal nieuwe kans aanbiedt, namelijk om Zijn apostel te worden, brengt de Heer
deze 'vervolger van christenen' temidden tussen de kinderen van God. God durfde het aan met Saulus. Hij
stuurde deze "geredde wolf" te midden van zijn kudde, Zijn schapen en lammetjes. 
Wat een vertrouwen spreek hieruit, van God in Paulus. Maar vooral vertrouwen in de belijdenis van Paulus,
zijn roep om genade en vergeving en het mogen laten zien wie hij zo graag wil zijn, in zijn Heer, Jezus
Christus. Niet langer Saulus, maar Paulus. 

De Heer toont ons hier hoe diep reiniging van zonde gaat, als een mens berouw toont, en God hem of haar
een nieuwe kans geeft. Dan krijg je ook een echt kans aangeboden! 
 
Het is in deze geschiedenis van Saulus  die Paulus werd, net alsof God ook de slachtoffers, de gedupeerden
de kans biedt om tot herstel te komen. Paulus krijgt de kans niet om zich op te sluiten in een eenzame toren -
ver weg van zijn broeders en zusters uit angst door hen geliquideerd te worden… Er komt van Godswege
opnieuw een confrontatie. En hierin ligt Gods genade, en Paulus ' herkansing! 
 
Opmerkelijk is dat God in Saulus al een uitverkoren werktuig voor  Zich ziet. Wat ziet God toch vaak andere
dingen dan wij bij elkaar zien! 
Profetisch klinken de woorden in Handelingen 9: 15. “Die herkansing komt van Mij en deze man zal grote
zegen gaan brengen voor Gods Koninkrijk. Hij is een uitverkoren werktuig dat in de tweede kans tot zijn
recht gaat komen! “
 
Ananiás is de eerste die liefdevol en namens de Heer zijn hand legt op het hoofd van Saulus en hem
genezing en heil toe bidt. Saulus krijgt hierdoor zijn zicht terug. Eigenlijk spreekt Ananiás hier namens de
slachtoffers: ook ik geef jou een herkansing, God heeft een plan met jouw leven. 
 
Daarna komt de periode dat Saulus op weg gaat en al heel snel te vinden is in de Synagoge om te getuigen
van wat er met hem gebeurd is. Ik vermoed dat Saulus nooit een excuus heeft aangedragen voor zijn
verleden en misvattingen. Dat er nooit een slap excuus heeft geklonken uit zijn mond of dat hij zocht naar
verzachtende omstandigheden. Nee, Paulus werd de man die sprak van de grote en overweldigende genade
die hem getoond en bewezen was. 
 
De herkansing begon bij God. Het werd in genade in Jezus Christus naar Saulus gebracht, en  daarna via
Ananiás naar Saulus. Daarna volgden velen die genade lieten regeren als ze met Saulus in contact kwamen.
Zo golfde genade op genade door herkansingen heen die de eerste christenen elkaar gingen bewijzen.  
 
En nu voor ons, wij die leven in een tijd waarin de lontjes korter worden, mensen elkaar minder goed
begrijpen, er sneller irritaties ontstaan, er sneller conflicten en misverstanden tussen mensen in liggen en je
ook veel sneller de plank in een relatie flink mis kunt slaan.  
 
Tegelijk zijn we zo vaardig geworden in de schuld verexcuseren… Het ligt altijd ergens anders aan als ik
iets fout doe of uit mijn slof schiet.  Stop er mee om daar mee te werken en er in te geloven. Erken je fout,



belijd het en doe dat zonder een excuus. 
 
Leer van deze geschiedenis die zo genadevol is, twee dingen: 
 
1)    Erken je fout ruiterlijk, niet alleen naar God, maar ook tegenover je naasten.
2)    Vraag / neem, en geef zelf ook van harte herkansingen! 
 
Herkansing, in genade! Gaan voor een beter resultaat! 
 
Tot slot: in een gemeente waar we elkaar veel genade willen bewijzen, en waar we elkaar  herkansingen
durven te geven en ook zelf er om durven te vragen, daar zal het slot van dit verhaal ook gelden, zoals de
bijbel ons het meegeeft in Handelingen 9: 31: 
 
De gemeente had vrede; zij werd opgebouwd, wandelde in de vreze (ontzag) des Heren, en zij nam in aantal 
toe door de bijstand van de Heilige Geest. 
 
Gun mij die genadige herkansing en ik gun hem jou! In Jezus Naam! 
 
Liefs, Gerry 
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