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Bemoediging van de week aflevering 322

322  Afl. Vredestichters

 

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Matteüs 5: 9

 

Vrede! We zijn er als mensen niet zo goed in. Hoe gemakkelijk is het om in conflict te raken. Programma’s als De
rijdende rechter en Het familiediner laten zien hoe mensen elkaar soms jaren mijden zonder eigenlijk meer precies te
weten waar het conflict om begon. Bovendien is onderzocht dat er in de laatste 4000 jaar wereldgeschiedenis slechts
een schamele 300 jaar echt sprake is geweest van totale wereldvrede. En de wapenindustrie draait met grote winsten
en past haar producten simpelweg aan aan de behoefte. Kindsoldaten? Dan maken we de wapens toch lichter zodat zij
ze kunnen dragen en gebruiken?

 

Misschien zeg je zelf ook wel ‘Vrede stichten? Man, ik ben al blij als ik de vrede kan bewaren!’ Toch vraagt Jezus
meer dan dat. Hij zegt dat we gelukkig zullen zijn, zelfs herkend zullen worden als kinderen van God als we ons actief
inzetten om overal waar we zijn en komen vrede te stichten. Dat is niet verwonderlijk. God is een God van verzoening
en van vrede. En we weerspiegelen Hem als anderen merken dat wij mensen van vrede zijn.

 

De lat ligt dus hoog. Zelfs nog hoger dan je denkt als je beseft dat het hier niet gaat om een vrede in de zin van het
ontbreken van conflicten. Het gaat om een status van harmonie waarin partijen elkaar erkennen, respecteren en zelfs
dienen. Kan dat? Hoe moet dat vorm krijgen? Waar moet je beginnen?

 

Vrede begint met vrede sluiten met de God van vrede en met de vredevorst Jezus Christus. Vrede begint in je eigen
hart. Bij het begrijpen dat God van zijn kant alles gedaan heeft om het met jou in orde te maken. Je daaraan gewonnen
geven is de eerste en meest beslissende stap op de weg om een vredestichter te worden.

 

De tweede stap is vrede met jezelf sluiten. Te-vrede-n zijn met jezelf. Jezelf zien zoals God je ziet als waardevol,
voorwerp van Zijn onvoorwaardelijke liefde, kostbaar kind van Hem. Wat kan dit lastig zijn. Wat is het gemakkelijk
jezelf minder te achten, klein te maken, ongeliefd te voelen. Maar Zijn vrede wil je hart daarin verzachten, het leren
met Zijn hart samen te kloppen, ook voor jezelf!

 

Vrede met God en vrede met jezelf. Dan kun je waarlijk in alle vrijheid ook vrede sluiten met anderen en vredestichter
zijn, overal waar je ziet dat er onvrede, conflict en strijd is. Zonder schroom, zonder angst, stappen zetten naar actieve
verzoening in je eigen omgeving en buiten je eigen kring. Daar is moed voor nodig, maar ook bewogenheid en een
toegewijd leven aan de vrede die God alleen kan geven.

 

Soms herken je ze. Vredestichters. In het klein, dicht om je heen. Soms ook op het wereldtoneel. Hoe zou een land als
Zuid-Afrika eruit hebben gezien zonder Nelson Mandela? Hij predikte geen wraak en haat, maar verzoening en
erkenning. Een kind van God. Onmiskenbaar. En jij?
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Zegen, Wieger Sikkema

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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