
Downloaden | Afdrukken

Adelaar, Vlieg!

Bemoediging van de week aflevering 323

Afl. 232

Heb jij een adelaarshart? 
 
 
“Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde.  Hij wordt niet moe, hij raakt niet
uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.

29Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
30Jonge strijders worden moe en raken vermoeid, zelfs sterke helden struikelen,
31maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht:
 
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 
hij loopt, maar wordt niet moe, 
hij rent, maar raakt niet uitgeput.”  (Jesaja 40 28-31  NBV) 
 
 
Lieve mensen, 
 
Ken je het verschil tussen het drukke gefladder van een kleine mus en het verschil als een adelaar zich laat
drijven op de thermiek van de wind?  
In de storm zal de mus moeten schuilen, want anders wordt hij weggeblazen, terwijl de adelaar juist opstijgt
in de storm om vervolgens de wind te  gebruiken in zijn voordeel en hoger en hoger te komen tot boven de
stormwinden! 
 
Die adelaar spreekt tot onze verbeelding, juist omdat we ons zo vaak als een kleine mus voelen. Esther vertelt
in deze bemoediging een anekdote, omdat we ons als mensen soms zo nietig voelen als grote winden gaan
waaien, als omstandigheden ons leven in de war gooien, als moeizaam vechten met de sterke tegenwind ons
weinig oplevert… Als je je een kleine mus voelt, of een eendagskuiken… luister dan eens naar dit verhaal. 
 
Een boer vond eens een groot ei op zijn weiland. Hij bracht het in het kippenhok en liet dat ei  uitbroeden
door de hennen. Toen het ei op een dag open brak kwam er een adelaarsjong uit, maar de boer zei: “Nee, we
gaan het zo doen, je bent gewoon een kip! Ik laat dat beestje bij de kippen opgroeien en hij zal zich als een
kip gaan gedragen.” 
 
Zo gebeurde het ook. Het adelaartje groeide op tussen de vele kuikens en ging leven zoals zijn pleegmoeders
het hem voordeden. Hij ging scharrelen tussen de hennen, tokkelen zoals zij en ook hele dagen pikken in de
grond op zoek naar zaadjes en wormen. Hij gedroeg zich zoals er van hem verwacht werd door de omgeving.
Je zou zeggen: hij was in denken en doen als een kip geworden. Maar hij was nog steeds een adelaar,
onkundig van wie hij eigenlijk was.  
 
Op een dag kwam er een bioloog langs. Deze zag tot zijn stomme verbazing een adelaarsjong in een
kippenhok zitten en ook nog wel op een stok tussen de hennen. Hij begon er met de boer een discussie over.
Hield de boer nu een adelaar gevangen of zou de adelaar volkomen tevreden zijn met zijn “kippig leventje”?
De boer dacht dat de adelaar allang geen echte adelaar meer was, door zijn opvoeding  De bioloog geloofde
dat de genen van de adelaar nog steeds aanwezig waren en dat de adelaar de kracht er van nog altijd kon
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ontdekken. 
 
Dus daagde de bioloog de boer uit door te vragen: “Geef mij hem maar even mee en ik zal je laten zien dat er
nog altijd een adelaarshart in die zogenaamde kip van jou zit!  De boer nam die uitdaging aan. Hij was er
zeker van dat als je als kip opgroeit, je ook gaat gedragen en worden als een kip. Er blijft niets meer over van
die adelaarsgenen! 
 
De bioloog nam de adelaar op zijn hand en sprak hem toe: ‘Vlieg op adelaar! Vlieg omhoog, je kunt het!’
Maar de adelaar wist niet hoe gauw hij van de hand moest komen en terug op de vertrouwde aarde. Terwijl
de boer lachte zag de bioloog dat de adelaar al kakelend zich weer voegde tussen de hennen. De bioloog nam
toen de adelaar mee naar het dak van de schuur. Hij zette hem hoog op de rand van het dak, en opnieuw gaf 
de bioloog hem een zetje: ‘Adelaar vlieg, je kunt het!’ 
Maar de adelaar fladderde regelrecht het dak af naar de veilige aarde, waar hij samen met de andere kippen
opnieuw naar zaadjes en wormpjes ging zoeken. 
 
De boer zag zijn gelijk bevestigd: “Zie je wel… het beest was gewoon een kip geworden en het zou nooit
terug kunnen keren naar het leven van een adelaar. Daarvoor was er teveel gebeurd. Het had geleerd te leven
als kip en het had niet geleerd te leven als adelaar, dus lag de toekomst van het beest vast: hij was als een kip
geworden en zou als een kip sterven. 
 
Maar de bioloog kon dat niet geloven. Hij was er heilig van overtuigd dat er nog veel van het adelaar-zijn
aanwezig moest zijn  en hij  vroeg of hij nog één experiment mocht uitvoeren. Hij nam de Adelaar nu mee
naar een van de hoogste bergen in de omgeving. Daar boven, waar geen bomen meer groeien, ging de man
met de Adelaar op een hoge uitstekende rotspunt staan. Omgeven door hoogten en winden, zette hij de
onzekere adelaar op zijn hand en sterkte zijn arm uit, zodat de adelaar boven alle vaste grond verheven was.
‘Adelaar,’ zei de man voor de derde keer: ‘Adelaar, vlieg! Je bent een adelaar en je bent geen kip. Je bent
gemaakt om te zweven en machtige dingen te zien. Jij komt op plekken waar een kip nooit zal kunnen
komen. Nu ga je vliegen als een adelaar!’ 
 
Met een ferme zwaai gooide de man de enorme vogel de lucht in. De Adelaar keek met scherpe en onrustige
ogen naar beneden. Er was geen grond te zien. De adelaar schrok enorm en verwachtte in een vrije val te
belanden, maar omdat hij van schrik zijn vleugels spreidde, kreeg ineens de wind vat op die enorme vleugels.
De adelaar voelde voor het eerst in zijn leven hoe de wind onder zijn vleugels kwam. Hij viel niet, hij vloog
niet, maar hij dreef op de wind! Bijna als vanzelfsprekend kwamen bewegingen op gang, die alleen hier,
hoog in de lucht op zijn plaats waren. Hij zou dit nooit in het kippenhok hebben kunnen ontdekken. Hij
maakte een draai naar links, ging even een stuk omhoog, daarna weer een stuk naar beneden, hij maakte een
wijde cirkel… en koos toen de vrijheid. De adelaar ging hoger en hoger op de wind… en de adelaar keerde
niet terug.
 
Wat een verhaal met zoveel zeggingskracht. Wat hebben ze tegen jou gezegd over wie je bent en hoe je je
moet gedragen? Ben jij geworden wie je echt van binnen bent? 
 
Wat doe je met die gevoelens die je vertellen dat je een nietige kip bent, bestemd om laag bij de grond te
blijven? Je kunt jezelf zo kwijt raken door steeds maar te doen wat een ander zegt dat je moet doen. Door te
geloven wat anderen zeggen dat je bent. 
Weet je, mensen reageren vaak zoals die boer: “Kip, blijf gewoon een kip! Verder niet zeuren over je
verleden”. Maar ik zou bijna zeggen: “Nee, niet doen: zeur wel! 
God is als die bioloog die bleef ‘zeuren’: geef me nog een kans om te laten zien dat dit geen kip is, maar een
adelaar. Geef me een kans om af te maken wat Ik ooit met jou ben begonnen!”
 
Lieve mensen, verzoen je niet met omstandigheden die jouw klein willen houden, die jouw ruimte beperken
door allerlei invloeden. Ruimte om te zijn wie je bent. Een adelaar hoort niet in het kippenhok thuis! 
Wij zijn mensen die een adelaarshart in ons kunnen dragen met de genen van een adelaar, terwijl we gebukt
gaan onder de heerschappij van wat er van ons verwacht wordt: wees een kip, doe als alle hennen en



verwacht verder niets van je leven. 

Als God de Schepper in je leven komt zal Hij je meenemen en veranderingen willen aanbrengen aan je
bestaan. Misschien zul je de eerste paar keer er niets van begrijpen en terug willen, zo snel mogelijk, naar de
grond en naar het veilige kippenleven. Maar God zal doorgaan. Er komt een dag dat Hij je brengt op een
plaats die te hoog (Ps 61: 3) voor je is, en dan zal Hij zeggen: Nu ga je vliegen, adelaar! Vlieg! 
Daar sluit de Heer bij aan en daarom wil Hij veranderingen brengen in ons leven. Vlieg Adelaar, geloof me
dat je wél vliegen kunt! 
 
Vertrouw de Heer, vertrouw zijn woord! Hij zegt: Wees niet bang om je vleugels uit te slaan! Vlieg Adelaar!
Stijg op en kom uit boven jouw omstandigheden. Vlieg in geloof en  ontdek de grote kracht van jouw God,
want Hij is die sterke wind die jou draagt! 
 
Mag deze bemoediging je van harte zegenen en sterken. 
 
Liefs van Esther, 
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