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Mens, waar leef je voor?
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Mens, waar leef je voor? Afl. 325 

Vind je levensopdracht! 

Een paar dagen geleden zag ik ineens een vraag voorbij komen die me schokte: Wáár zegt Jezus dat ons 
gezin, onze kinderen, familie en onze sportbehoeften voor alles moeten gaan en de overige tijd kun je 
misschien geven aan Gods Koninkrijk? 

Wat een scherpe opmerking. Hij voelt wat akelig aan, bijna veroordelend. Zo’n opmerking doet pijn, want 
die combinatie (gezin, gezondheid en Gods koninkrijk) is in mijn leven echt wel met elkaar in strijd. Ik houd 
van dat prachtige lied: 

‘Jezus, alles geef ik U, wat ik ben en heb, en wat ik ooit zal zijn…’ 

Maar de praktijk van deze woorden, ja, die vallen toch niet mee:

‘Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd, leg ik in Uw hand, vertrouw ze aan U toe!’ 

Hoe moet dat dan in de praktijk, als je allerlei taken en verplichtingen hebt die te maken hebben met je 
gewone dagelijkse leven? Glijden we dan niet heel makkelijk af naar een praktijk waarin we eerst doen wat 
we denken dat we moeten doen, en de tijd die over is… ja, die is dan eventueel (als er verder niets 
tussenkomt) voor God. Voor Gods Koninkrijk, de gemeente, of Gods mensen?!

Misschien herken je hier iets van. De strijd: wat geef ik voorrang, wat doe ik het eerst. In Mattheüs 6: 23 
lezen we:

Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij 
gegeven worden. 

In deze bemoediging vertel ik iets over het thema: je levensopdracht zoeken en vinden. Mens, waar leef jij 
eigenlijk voor? Wat zou jij willen dat de mensen van jou zich herinneren, als je er niet meer bent? Wat heeft 
jouw zijn hier op aarde bijgedragen aan en in  de levens van anderen of in het Koninkrijk van God? 
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Je bent hier toch niet zomaar? Je bent hier met een doel, om met jouw leven hier op aarde betekenis en zin 
door te geven. Zonder zingeving worden mensen vaak depressief, hoe mooi alle aardse dingen ook voor hen 
zijn: zingeving is belangrijker dan het klatergoud van deze aarde. Zingeving is belangrijker dan omringd 
worden door vrienden, kinderen of kleinkinderen. De zin van je leven kennen, is zelfs een enorm wapen in je 
hand als je leven tijden van lijden kent, of op momenten van zelfmedelijden.  

Weet jij waarom dat je bestaat? Weet jij de reden van jouw aanwezigheid hier op aarde. 

In Lucas 4 wordt beschreven hoe de Here Jezus voor het eerst opstaat en aan zijn gehoor een missie-
statement geeft. Hij vertelt hen waarvoor Hij gekomen is en waarvoor Hij leeft. Je leest dit in Lucas 4 14- 30 

In korte schetsen zie je hier iets belangrijks gebeuren:  

Jezus staat voor het eerst op, gemiddeld van familie en vrienden en gaat staan voor zijn Missie! “Hiervoor 
ben ik gekomen, dit is de reden dat ik besta en leef en hoor nu van mij wat ik te doen heb hier op aarde!” Het 
is zijn Missie-statement!

Zodra dit gezegd heeft krijgt hij deels bijval (“Mooi gesproken, Jezus!”) en deels argwaan en achterdocht. 
(kennen we hem niet? Hij is toch die ene zoon van Jozef).  

Jezus ondervindt bijval en tegenstand nu hij opstaat en zegt wat zijn levensdoel is. 

Als je Jezus volgt en zelf ook je levensopdracht vindt en hier voor op gaat staan, houd er dan rekening mee 
dat niet iedereen zal applaudisseren. Houd er zelfs rekening mee dat een profeet in eigen kring niet geëerd is, 
maar tegengewerkt kan worden. Soms van heel dichtbij.

Een kenmerk van een profeet is dat hij niet geëerd wordt… In Gods woord heb je nauwelijks 
aankondigingen met: Kom luisteren naar de internationale gezalfde profeet… Gods woord is dikwijls 
gesproken van mens tot mens, van hart tot hart en helemaal niet vanaf een groot podium met alle toeters en 
bellen en elan. 

Je levensdoel vinden en je hier aan gaan geven en toewijden, zelfs als je alledaagse dingen doet. Dat 
betekent dat je op scherp staat, en weet: komt er iets dat belangrijker is dan waar ik nu mee bezig ben, dan 
stop ik meteen en maak tijd vrij voor wat God me geeft te doen! 

Je levensopdracht vinden en daarna gehoorzaam zijn en hem gaan oppakken. Uitleven!



Laat tegenwerking en kritiek nooit een reden zijn om je levensopdracht dan maar niet aan te gaan. Om het 
dan maar weer neer te leggen, om het op te geven. Wil je soms straks tegen de Heer zeggen: ja, ik weet dat 
U iets aan me vroeg, maar mijn man was er op tegen, of mijn zoon vond het zo lastig als ik zoiets zou gaan 
doen en dan zouden ze vrienden het misschien horen en ik wilde het die ‘narigheid’ besparen. Ze zeiden dat 
ik alleen mezelf zocht, ze zeiden dat het niet van de Heer was, ze zeiden… 

Opstaan, tevoorschijn durven komen onder de mensen, en zelfs ook nog eens thuis in Nazareth. Durven 
zeggen: Hierom ben ik in deze wereld. Dit is mijn levensopdracht. Hier ga ik voor. God stimuleert ons ook 
door deze bemoediging om hier over na te denken. Laat je roepen door de Heer, en ga in die roeping staan en 
vervolgens: ga leven met die roeping! 

Lieve broer of zus, ook jij bent niet zomaar op deze wereld: vind je levensopdracht, laat ook jouw leven 
waarde ontvangen die niet van deze wereld is, maar van Gods Koninkrijk. 

Ontvang bemoediging van Hem die jou liefheeft en plannen koestert, ook over jou en over jouw leven! Vaya 
con Dios! 

Met liefs Gerry 
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