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326  Het grote ONS in de hemel

 

 

Leven in verbinding 

 

 

Lieve mensen, 

 

Soms is een bemoediging al lang van te voren opgenomen en klaar gemaakt. Maar het kan gebeuren dat ik
soms een dag van te voren inspiratie ontvang en aan de gang moet om de bemoediging op te nemen, te
monteren en uit te schrijven. We willen in dit werk gevoelig zijn voor wat Gods Geest ons aangeeft en ook
wat er in de wereld gebeurt. 

 

Deze bemoediging ontstond zomaar op maandagmiddag, terwijl ik bezig was met de voorbereiding van een
bijbelstudie over man en vrouw in Gods Koninkrijk. (bijbelstudie.gerryvelema.nl) 

 

In deze voorbereiding trof me ineens zo diep dat we naar Gods evenbeeld zijn gemaakt en dat dit me brengt
bij God, die ‘ONS’ is, drie in één goddelijk wezen. Nee, koppel ze niet los van elkaar, we dienen geen drie
goden, maar onze God is één. Eenheid is zijn thema en de weg naar die eenheid is niet dat er alleen maar
Vader is, of alleen maar Jezus, of alleen Geest, maar dat er verbinding is tussen drie personen. Zo sterk is de
verbinding dat ze samen één van wezen zijn! God is drie in één en ook één dezelfde in drie.  

 

Kijk maar eens mee: een woord uit het hogepriesterlijk gebed: Opdat zij één zijn, zoals wij één zijn (vers 11)
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van Johannes 17, maar lees ook Johannes 16 hierbij

Jezus leefde uit het ONS, bij zijn missie op aarde was Hij voortdurend verbonden met de Vader en met de
Heilige Geest. 

Het grote ONS is het beeld waar de mens, man en vrouw, naar gemaakt is en het doet een appèl op die
hemelse verbinding die voortdurend de ander bij alles betrekt. 

 

Een gebed aan God de Vader, wordt ook gehoord door Jezus en ook door de Heilige Geest. Als je om de
leiding bidt van de Heilige Geest is Jezus betrokken en ook de Vader. Die kun je niet loskoppelen van elkaar
en op eenzelfde manier worden mensen geroepen om samen een te zijn! 

 

In het huwelijk, als mannen en vrouwen over en weer naar elkaar, in intieme vriendschappen van christenen
onderling, en ook in de gemeente waar kinderen van God samenkomen. Overal hoor je steeds diezelfde
oproep: wees ÉÉN , zoals Wij (ONS) één zijn. Wees eensgezind, trek samen op, vul elkaar aan, betrek
elkaar, luister naar elkaar, laat de ander groter mogen zijn dan jijzelf. Onderwerp je aan elkaar, want zo
hebben WIJ ons in de Hemel verbonden aan elkaar. Zo werkt verbondenheid een sterke hechte relatie uit.
Kijk naar boven: zie Wij zijn één in Wezen! 

 

Een sterke heilige verbinding in de hemel en elke keer als we het Onze Vader bidden, leert Jezus ons te
zeggen: Heer, Uw Koninkrijk kome en Uw wil geschiede, in de hemel en Heer, zoals bij U daar in de hemel,
zo ook bij ‘ons’ op de aarde. Het hemelse ONS is ons mensen ten voorbeeld in de relatie en omgang met
elkaar. 

 

Als we dit zouden begrijpen en in de praktijk gaan brengen, dan valt menig verschil in opvatting weg,
binnen onze huwelijken, vriendschappen en binnen de gemeente. De discussie over wat vrouwen mogen
doen in de kerk kon hiermee wel eens helemaal stilvallen. Want dan zijn we blij met de inbreng van mannen
én vrouwen, en we letten vooral op wat ze inbrengen en niet op wie ze zijn. Zo gaat het bij de goddelijke
Drie-eenheid, naar wiens beeld we gemaakt zijn. 

 

Een in wezen… Dat prachtige lied zingt het uit: “U die één in wezen zijt, is mijn leven toegewijd, in uw
liefde zijn wij één, aanbidden wij U alleen!” 



 

Hoe anders is  de kijk van de westerse mens op autonomie, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, ieder voor
zich. Je kunt als christen je laten beïnvloeden door de raad vanuit de wereld, je omgeving, de straat of door
hele wijze hulpverleners, maar je kunt ook omhoog kijken: Heer, zeg het mij: hoe doet U dat, die verbinding
die zo mooi, zo hecht en zo inclusief alle drie is? Niemand uitgesloten, niemand meer of minder dan de
ander  , niemand overheerst of overruled… Wat een wederkerigheid en verbinding! 

 

In het hemelse beeld van de drie-eenheid is geen hiërarchie, geen discussie over wie de baas is en wie het
laatste woord heeft. Er zijn geen drie gescheiden taken waar de ander geen inbreng of rol in heeft. Niet drie
gescheiden werelden: Vader van Mars, Jezus van de aarde en de Heilige Geest van Venus. Niks daarvan! 

Als Jezus de woestijn intrekt is Hij vol van Gods Geest en als hij er uittrekt is Hij nog even vol van Gods
Geest. Hij is voortdurend in de Vader en de Vader is in Hem. Wie Jezus ziet, heeft ook de Vader gezien en
Gods Geest gehoord. Ze waren samen in de hof van Eden, ze waren al die jaren onderweg met mensen,
samen. Het reddingsplan voor de mensheid is het werk van de drie-enige God en ook het Vaderhuis staat op
naam van alle drie! 

 

Een tekst die sterk deze hechte verbinding weergeeft, waarbij je bijna niet meer weet wie nu wie is: Johannes
16: 15 

 

Al  wat de Vader heeft, is Mijn (Jezus); daarom heb Ik (Jezus) gezegd, dat Hij (de Heilige Geest) het uit het 
Mijne zal nemen en u zal verkondigen. 

 

Ik kan hier zoveel vreugde uit putten, zoveel vrijheid in horen en zoveel leiding uit ontvangen om heel
praktisch in mijn huwelijk en mijn leven met anderen, op zoek te blijven naar onze verbinding. Wat bindt
ons samen? 

 

Mocht je vastgelopen zijn in verbindingen, misschien met God zelf, misschien met je naaste, dan wil ik je
nog wijzen op ons gebedswerk en buddywerk. Wij willen naar onze beperkte mogelijkheden onze broers en
zussen helpen, zoals Jezus ons leerde. 

 

Mag de Heer je bemoedigen, 



Gerry Velema 

 

Kijk nog even in de webshop: 

Het boekje Verbonden dat begin 2017 uitkwam past ook sterk bij dit
thema. https://www.bemoedigingssite.nl/webshop

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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