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God van dichtbij

Bemoediging van de week aflevering 327

Afl. 327  God van dichtbij… 

De bemoediging is van Wieger Sikkema
tekstbijlage van Gerry Velema 

 

 

 

Nabij 

Nabij jou

Nabij ben jij

Nabij Mij gekomen

Om samen nabij te zijn

 

 

 

Een God van dichtbij! 

Vroeger hing er - in blauw verlichte letters - een liefdesverklaring aan de gevel van een oude fabriek in het 
centrum van Groningen. Elke keer als ik er langs fietste zag ik het en dan trof die boodschap mij: “God 
houdt van u! “

Het Leger des Heils had daar vlak bij de spoorbrug haar onderkomen gevonden. Zij wilden dat iedereen dit 
goede nieuws zou weten. Je moest de boodschap wel opmerken en lezen, elke keer als je uit het centrum 
over de spoorbrug fietste. 

Hoe donker het ook was, in grote verlichte letters, flikkerde daar op de gevel die boodschap: “God houdt van 
u!” Ze hadden moed en lef bij het Leger des Heils! Hoe jong ik ook was, dat gevoel is me sterk bijgebleven. 
Ze deden dat toch maar mooi even, pontificaal iedereen vertellen dat God liefde is. En het was waar. 
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Ik vond het een prachtige proclamatie waar mijn hart blij van werd. Als kind van God bedankte ik de Heer 
als ik erlangs fietste. Hoe rijk dit te weten dat God van je houdt. En tegelijkertijd fietsten om me heen zoveel 
Groningers die geen idee hadden hoe waar deze woorden waren. Ze kenden geen God die van hen hield. 

Misschien kenden ze wel mensen die naar de kerk gingen, of die iets christelijks over zich hadden, maar die 
woorden daar in dat Neon licht, hadden ze nog nooit beproefd op waarheidsgehalte. 

Het Leger des Heils kreeg een ander onderkomen, de oude fabriek een andere eigenaar, de staat van die 
Neon letters ging ook rap achteruit, het licht doofde en uiteindelijk is deze boodschap maar helemaal van de 
gevel verwijderd. 

Wie zal ze het nu nog vertellen in Groningen? Of in je jouw omgeving, dorp of stad, of land waarin je 
woont? Hoe zullen mensen weten dat God van ze  houdt? Dat God om mensen geeft en naar ze hoort als ze 
Hem aanroepen? Waar zijn de mensen – het volk van God - mensen van vlees en bloed die veel van andere 
mensen kunnen en willen houden, omdat ze deze boodschap van het Leger des Heils in hun hart hebben en 
uitleven? God houdt van u / van jou! 

De bemoediging van Wieger Sikkema spreekt over een parel in het woord van God, hij citeert uit 
Deuteronomium 4: 7 

Immers welk groot volk is er, waaraan de goden zó nabij zijn als de Here, onze God, telkens als wij tot Hem 
roepen? (NBG)

Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij tot Hem 
om hulp roepen? (NBV)

God wil geen woord op een fabrieksgevel zijn, waar je langs fietst en waar niets mee gebeurt. God zoekt 
mensen die deze prachtige proclamatie uitleven met hun alledaagse leven. God houdt van mensen! Van u, 
van jou. Mag het leven van Gods kinderen in helder licht deze boodschap uitdragen naar de passanten in je 
leven: 

Lieve mensen, wij hebben een God van dichtbij, een geweldige God die van ons houdt en niet wil dat er ook 
maar iemand verloren gaat. Hoor wat ik je wil vertellen over deze, Mijn HEER en God. 

Hij wil komen om je leven te vullen met zijn woord, maar ook met zijn liefde en ook met zijn diepe 
genegenheid voor je. Met zijn heilig water zal Hij je wassen en reinigen, met zijn zalfolie zal hij je wonden 
verbinden en helen. Met zijn blijde hoop zal hij het perspectief op morgen aanraken en veranderen. Hij geeft 
je kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. God zal bij je zijn op je bergtoppen en ook als je 
door dalen moet. God is dichtbij in een dal van duisternis om je er doorheen te loodsen. Moet je door een 
woestijnperiode gaan, God hoort dat jij hem roept, Hij luistert en Hij reageert! Hij is dichtbij! Wie is als deze 
God? 

God die komt, die er is, en die nooit verlaat wat Hij in een mens is begonnen. 

Ken jij deze God misschien? Wees dan dankbaar en doe dan vandaag nog  wat Hij van je vraagt: schijn voor 
Hem, op elke plek waar je bent, in heldere letters, die kostbare boodschap voor al die bekende en onbekende 
naasten: “God houdt van u!”

 

Gods zegen, Gerry 

 



De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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