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Goede gedachten

 

Mijn plan met jullie staat vast – ?spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een 
hoopvolle toekomst geven. 
( Jeremia 29: 11)

 

De tekst hierboven hoort bij de meest geciteerde teksten uit de Bijbel denk ik. In mijn ogen wordt hij zowel te pas als 
te onpas gebruikt. Dat komt omdat de woorden zo’n positieve boodschap uitdragen. De context is echter heel wat 
minder rooskleurig dan de meeste mensen zich realiseren. Het volk Israël is in ballingschap, ver van het eigen land, 
ver van Jeruzalem, ver van de plek waar God zijn naam aan had verbonden. En ze hebben heimwee. Ze willen terug. 
‘Broodprekers’ praten mensen naar de mond. Ze zeggen dat het niet lang zal duren, dat ze snel terug zullen gaan. Dan 
stuurt God Jeremia met de boodschap dat het 70 jaar zal duren. In een brief aan de ballingen verwoordt hij dit. En hij 
zegt erbij: ‘Leef je leven daar, trouw, krijg kinderen, werk’. Met andere woorden: omarm wat er nu is en weet 
ondertussen dat mijn plan niet zal falen. Ik zie jullie. Ik ken jullie. Leef je leven in dat bewustzijn en vertrouw dat ik 
werk ten goede voor ieder van jullie die mij wil zoeken.

 

Een jong stel kwam me vol trots melden dat deze tekst de tekst moest zijn waarover ik mocht spreken bij hun 
huwelijksinzegening. Plagend vroeg ik of ze het huwelijk als een soort ballingschap zagen dan en legde de context van 
de tekst uit. Ze keken een beetje beteuterd totdat ik zei dat ik het juist vanuit de context een prachtige tekst vond om 
mee te nemen in hun huwelijk.

 

Je weet niet wat je leven brengt. Je weet niet wat je huwelijk brengt. Er zullen altijd mooie dingen zijn, maar ook altijd 
nare en lelijke. Zo zit het leven hier nu eenmaal in elkaar. De tekst belooft geen ‘hemel op aarde’, maar wel dat God 
onder alle omstandigheden trouw is aan zijn mensen. Dat Hij er zal zijn. Dat Hij ten goede werkt, wat de 
omstandigheden ook zijn. Dan mag je onbevangen op weg gaan. Het leven nemen en omarmen zoals het op je afkomt, 
zonder angst, zonder kniezen, vol vertrouwen ‘Hij is er en Hij zorgt’.

 

Jezus verwoordde later dat Hij gekomen was om mensen leven te geven, leven in overvloed. Dat is een leven van rust, 
vrede en vertrouwen, wat het leven ook brengt en wat je omstandigheden ook zijn. God verandert niet. Hij is onder 
alle omstandigheden dezelfde liefdevolle, genadige en betrouwbare God die goede gedachten koestert over zijn 
mensen en in en door alles werkt ten goede voor jou en voor mij.

 

Zegen, 

 

Wieger Sikkema 
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Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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