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De beste wensen
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Afl. 330 

De beste wensen voor het nieuwe jaar! 

Er is voor miljoenen aan vuurwerk de lucht in gegaan. Vuurwerk dat even de hemel rijk versierd en inkleurd,
om kort daarna te verdwijnen alsof het nooit heeft bestaan.

Zo staat het rond de jaarwisseling ook bol van goede wensen. De wens op geluk, op voorspoed, op
gezondheid, welvaart of dat we het in het nieuwe jaar vooral beter zullen krijgen. Maar veel van deze
wensen zijn als het vuurwerk: ze kleuren even die zwarte nacht op, om al heel gauw op te lossen en te
verdwijnen in het niets. Het wordt na het vuurwerk weer even donker als daarvoor. 

Dit jaar bedacht ik deze wens: ik wens jou het beste toe dat in Jezus Christus jouw deel kan worden!  Ik
wens je iets toe dat niet mooi klinkt, of voor eventjes leuk is, maar een wens die in Jezus 'Ja en Amen' kan
worden. Ik wens dat in jouw leven en in het mijne.  

Gisteren namen we afscheid van een vriend van ons. Hij is 61 jaar geworden, dat is dezelfde leeftijd als ik nu
heb. Toen hij een jaar of dertig was en net vader was geworden, kreeg hij MS. Die MS heeft zijn leven
daarna getekend. Telkens werd hem weer iets afgenomen van zijn leven en van zijn krachten. Heel wat van
die mooie nieuwjaarswensen klonken wel erg hol in het leven van onze vriend. Hoeveel vuurpijlen zou hij
niet gezien hebben in al die jaren van zijn ziekte. Voor eventjes iets moois... maar even daarna was alles
onveranderd en hij bleef ziek. 

Gisteren hield zijn gezin en familie tijdens de uitvaartdienst ons het portret voor van een man die, ondanks
zijn ziekte, voor anderen een licht aan het firmament was. Door een blijmoedig mens te zijn. Zijn ogen
bleven iets speels houden en misschien wel iets kwajongenachtigs weerspiegelen. Grapjes, humor, niet
zeuren of klagen, hij bleef er in geloven. Maar ook bleef hij geloven in zijn Heiland. Hij hield van
samenzang, op zijn 60 ste verjaardag trakteerde het koor waar hij zo lang mogelijk aan mee deed, hem op
een paar prachtige liederen. Geloofsliederen. Hij bleef zijn ogen gericht houden op die Vader in de Hemel
die hem ondanks alles vast hield, in liefde, in Jezus, zijn Redder. 

We koesterden wensen voor hem. Diepe wensen die hem zijn vrijheid en kracht terug zouden geven.
Wensen die nu in ontwikkeling zijn gekomen, omdat onze vriend niet langer beperkt is door die
verschrikkelijke rotziekte. Zijn ziel heeft vleugels gekregen om hoger en verder te reiken, dan wij ooit hier
op aarde kunnen beseffen. Ik vermoed dat hij inmiddels meer van Gods liefde heeft mogen proeven en
ervaren, dan ooit hier op aarde voor mogelijk wordt gehouden. Ik denk aan wat Paulus hierover gezegd
heeft: '...mij zijn onbeschrijfelijke dingen overkomen. (2 kor 12: 1-10 NBG) 

Wat wens je voor jezelf en voor de ander? Echte wensen van God voor jou en mij, liggen geborgen in Jezus
Christus. En zul je het hier niet waarheid zien worden, houd dan de hoop vast, dat die wens vast en zeker ligt
in jouw Heiland. Er wacht ons nog iets dat voor de mens van vandaag onbeschrijflijk groot en mooi zal zijn.
Die hoop doet ons vandaag leven. Ook in 2018.

In de bemoediging citeer ik een woord uit Klaagliederen. We kennen die prachtige woorden: 

Het zijn de gunstbewijzen van de Heer, dat wij niet om gekomen zijn... (klaagliederen 3 NBG) Maar even
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hierboven lezen we iets zo anders: De auteur voelt het alsof God hem zo neerdrukt in het stof dat hij zijn
kiezen stuk bijt op kiezels. Dat is droeve ellende. Je tanden ergens in zetten en je kiezen breken er stuk op.
Drukt God de mens hier neer in het stof, of richt Hij de mens op, die in stof lag neergebogen? In zulke
vragen kan ik me ook vastbijten en misschien ook mijn geestelijke kiezen op stuk bijten... Want is er wel een
antwoord op te vinden? 

Het lijkt alsof de bijbel ons dit toont: die worsteling. In Klaagliederen lees je in één hoofdstuk zulke
verschillende dingen, die allemaal veel met ons gemoed te maken hebben. Maar dwars door alles heen klint:
verwachting, wacht op de Heer... Verwacht zijn invloed over je leven. Koester goede wensen, de beste
wensen die Jezus Christus voor jou er zijn. En terwijl je wacht, wacht op de realisering van deze mooie
wensen, zou je een lied kunnen zingen. Zoals deze: 

Op elk moment van mijn leven,
in voor of tegen spoed
Aanbid ik U mijn Jezus
en dank U voor Uw bloed

Ik vind kracht in U mijn Vader
als ik heel dicht bij U bent.
Mijn hart en mijn gedachten,
worden warm als ik bedenk

Vader U bent goed,
U bent heilig, 
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart 
ik hou van U  (Opwekking 630)  Link voor muziek https://www.youtube.com/watch?v=IXPUEyF_lm4

Mag ik je voor 2018 de beste wensen toewensen, die in Jezus Christus voor jou, Ja en Amen zullen zijn! 

Met liefs, Gerry 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
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