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Wil je wel Mijn kind zijn?

Bemoediging van de week aflevering 332

332  Wil je wel mijn kind zijn?
 
(Een bemoediging van Wieger Sikkema, deze tekst geschreven door Gerry Velema, naar aanleiding van de
gesproken video- bemoediging van Wieger.)
 
We hebben een geweldige Vader in de Here God. Dat is iets dat regelmatig naar ons toekomt en ook heel
terecht. Een Vader die van zijn kinderen houdt. Je bent een geliefd mensenkind. Geliefd door wie? Wie
houdt er nu van jou? In elk geval houdt Vader God van jou. En waarom, omdat Hij je Vader is. De bedenker
en de verwekker van jouw leven. God is zo bijzonder betrokken bij je. 
 
In Romeinen 8: 15 staat dit: 
 
‘U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om 
kinderen van God te zijn. En om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 
De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn!
 
Wieger las een keer deze vraag: “Ik ben je Vader, wil je Mijn kind zijn?” Dat is een bijzondere vraag, want
normaliter zal elk kind vanzelfsprekend in die man die voortdurend bij zijn zorg en opvoeding betrokken is,
een vader gaan zien. Hoeveel mensen kennen niet een niet-biologische man of vrouw, die als een vader of
moeder voor hen bleek te zijn, toen ze gingen letten op de zorg en liefde die ze van deze persoon ontvangen /
ontvingen. 
 
Je mag door Gods inwonende Geest reageren op al die liefde en zorg van je Hemelse Vader, door Hem aan
te spreken met zijn ere-naam: Abba, onze papa! Onze Vader. 
 
Wil jij Mijn kind wel zijn? God durft het ons te vragen. En we weten dat velen op deze vraag hebben
gezegd: ”Nee hoor, ik hoef geen vader te hebben en al helemaal geen Hemelse Vader, ik wil zelf weten hoe
ik mijn leven ga inrichten en vormgeven. Alle wijze raad kan me gestolen worden, evenals alle ouderlijke
zorg.” 
 
Maar jij dan? Wat ga jij de Vader antwoorden op die vraag: Wil jij wel Mijn kind zijn? 
 
Wieger heeft 5 belangrijke kenmerken van iemand  die heeft gezegd ‘Ja, U bent mijn Vader en ik ben zo
graag Uw kind!’  Dan zie je deze 5 punten terugkomen, misschien iets om eens over na te denken, en over
jezelf. Over jouw antwoord op Vaders vraag.
 
“Ja Vader , ik wil Uw kind zijn. Ik toon mijn wil aan U door”: 
 
1)   “....de Bijbel te lezen als Uw woorden aan mensen die uw kinderen wilden zijn. In het Oude en in het
Nieuwe testament. Ik lees het met aandacht, omdat het van U afkomstig is.”
2)    “ .... de Sabbath te houden Vader, niet letterlijk maar dwz. dat ik wekelijks tijd voor U vrij maak om te
vieren dat U mijn Vader bent en ik Uw kind.”
3)   “ ....te vasten.  Letterlijk betekent het ‘eenvoudig leven’. Ik ken het principe de volheid van de wereld de
rug toe te keren om uit te komen bij een ding': bezig zijn met U en U alleen.”
4)   “....zelf ook persoonlijk aanwezig te zijn in onze ontmoetingen. Ik laat me niet vertegenwoordigen door
anderen, maar ik wil zelf U ontmoeten. U, de Grote ‘Ik ben er’, heeft er recht op dat ik er ook ben.”
5)   “...mij te richten op het gebedsleven. Niet door U mijn verlanglijstje voor te houden, maar om te komen,
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lieve Vader tot deze overtuiging: U bent mijn Vader en ik wil zo graag  Uw kind zijn!” 
 
Mag de Heer je bemoedigen en zegenen met deze gedachten van Wieger Sikkema, die hij put uit Vaders
boek! 
 
Gerry 
 
 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
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